
 

18 Januari 2026 
Tweede Zondag door het jaar A 

  

 

Johannes de Doper getuigt … 

 Alle grote feesten zijn voorbij.  
In de kerk kun je dat goed zien.  
De kerststal en alle kerstversiering is weg. 
De priester draagt weer een groen kazuifel.  
Groen is de kleur van de “Tijd door het Jaar”.  
Toch is eigenlijk elke zondag een feestdag.  
We mogen immers naar de kerk om over Jezus te horen en Hem te ontvangen! 

Deze keer hoor je weer een bijzonder verhaal. 
Johannes, de neef van Jezus, roept de mensen op om zich te bekeren. 
Hij is maar een paar maanden ouder dan Jezus. Veel mensen noemen hem  
Johannes de Doper en denken dat Hij de beloofde Messias is. 
Maar als ze het op een dag aan hem vragen, zegt hij: “Dat ben ik niet”. 
De dag erna ziet hij Jezus naar zich toekomen. Zo begint het Evangelie vandaag 
Nu denk je vast dat hij zijn neef vriendelijk zal begroeten. 
Maar tot twee keer toe, zegt hij dat hij eigenlijk niet weet wie Jezus echt is. 
Echter, hij zegt wel twee heel bijzondere en belangrijke dingen over Jezus. 
Al een beetje nieuwsgierig?  
Ga er maar eens goed voor zitten om het te lezen! 



 
Wie, o wie, mag er vandaag een kaars aansteken? 

 

Allen:  In de Naam van de Vader, en de Zoon en de heilige Geest.  

Verteller:  Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.           
                                    Joh. 1, 29-34 

Op een dag zag Johannes dat Jezus naar hem toekwam.   
Hij zei: 

Johannes:  "Zie, het Lam Gods  
dat de zonde van de wereld wegneemt.  
Deze is het, van Wie ik zei:  
Na mij komt Iemand die er al was vóór mij,  
want Hij was eerder dan ik. 
Ook ik wist niet wie Hij was,  
maar ik kwam met water dopen,   
om Hem aan Israël te openbaren."  

Verteller:  Johannes getuigde ook nog: 
Johannes: "Ik heb gezien hoe de Geest  

als een duif uit de hemel neerdaalde.  
Hij bleef op Hem rusten. 
Ik wist ook zelf nog niet, wie het zou zijn,  
maar Hij die mij gezonden had om met water te dopen,  
had tegen mij gezegd 

God:  "Degene op wie u de Geest zult zien neerdalen en blijven rusten,  
Hij is het, die doopt met de heilige Geest." 

Johannes:  "Ik heb het zelf gezien en ik heb het getuigenis afgelegd: 
Deze is de Zoon van God." 

Verteller:  Woord van de Heer. 

OM TE DOEN 
 

Gesprekje 

1. Wat zegt Johannes over Jezus? 
2. Tijdens de heilige Mis hoor je op drie momenten de woorden “Lam Gods”. 

Weet jij wanneer dat is? 
3. Wat zou jij zeggen als iemand aan je vraagt: “Wie is Jezus?” 

Om te zingen: Maak de weg vrij 

Tekst & Muziek: Lee Ann Vermeulen 

Johannes wijst Jezus aan als “Lam van God” en “Zoon van  God”. 
Hij roept mensen op anders te gaan leven, leven zoals God het wil. 

Zijn roepstem klinkt nog steeds: Maak de weg vrij voor Jezus in je hart. 

 



 

Refrein  
Hosanna, hosanna 
Maak de weg vrij voor de Heer 
Hosanna, hosanna 
Maak de weg vrij voor de Heer (Geheel 2x) 
 

Zing je mee? https://www.youtube.com/watch?v=U3xx1yLXhYo   

1. Maak de weg vrij voor de Heer! 
Maak de weg vrij voor de Heer! 
We willen nu beginnen 
met een nieuwe start 
Maak de weg vrij 
voor Jezus in je hart! (geheel 2x) 

2. Jezus staat voor je deur en klopt 
Jezus staat voor je deur en klopt 
zet je deur maar open 
laat Hem binnengaan 
Maak de weg vrij 
ga achter Jezus aan! 

Om te bidden 

 

Lieve Jezus, Johannes noemde U het Lam Gods. 
Hij zei: “Zie, het Lam Gods 
dat de zonden van de wereld wegneemt.” 
Vandaag vraag ik aan U:  
“Lam Gods, ontferm U over ons gezin. 
Ontferm U over mijn vrienden, mijn klasgenoten, mijn buren.  
Ontferm U over hen die ik niet zo aardig vind. 
Ontferm U over de mensen die ziek zijn,  
die honger of dorst hebben, die in de gevangenis zitten. 
over mensen die leven in landen waar oorlog is. 
Ontferm U over de mensen die U nog niet kennen. Amen. 

 

TIP VAN DE WEEK 
De komende week staat wereldwijd in het teken van de 

“Week van gebed voor eenheid van alle christenen.”  

Met als thema: “Eén van Geest”. 
Miljoenen christenen over de hele wereld doen mee.  

Waarom? Om te laten zien dat we verbonden zijn met God én met elkaar. 
Hoe? Door samen te bidden voor wat er in de wereld, dichtbij en ver weg, gebeurt. 

Door de heilige Geest kunnen we elkaar beter begrijpen, vergeven ……. 
Echte eenheid betekent niet dat we allemaal hetzelfde moeten zijn.  

Het gaat erom dat we geloven in Jezus, Hem willen volgen  
en samen zijn Liefde in deze wereld zichtbaar maken. 

Bidden jullie elke dag mee? 

https://www.youtube.com/watch?v=U3xx1yLXhYo

