
Donderdag 25 December 2025 

Hoera, de Advent, de tijd van wachten, is voorbij. 

Vandaag is het Kerstmis, tijd om feest te vieren. 

 
Laat iedereen het horen: 

Jezus, de Redder, is geboren,  
voor jou en mij en alle mensen! 

Zing het maar uit: 

Jezus is geboren (2x) 
Halleluja 

Eer zij God in de hoge (2x) 
Halleluja 

Vrede op de aarde (2x)  
Halleluja  

In de mensen welbehagen (2x) 
Halleluja 

https://www.youtube.com/watch?v=HZySTu7sumg&t=2s  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HZySTu7sumg&t=2s


Zondag 28 december 

 

Feest van de heilige Familie: 

Jezus, Maria en Jozef 

Weet je nog in welke plaats Jezus is geboren? 
Mocht Jezus in een mooi wiegje slapen? 

Wie zijn er allemaal op bezoek gekomen bij Jezus in de kribbe? 

De kleine Jezus kan nog niet voor zichzelf zorgen. 
Dat doen Maria en Jozef met veel liefde.  

O, wat zijn ze blij met Hem, hun zoon én Zoon van God. 
Helaas er is iemand die niet zo blij is met het kleine Kind Jezus. 

Dat is koning Herodes. En die koning heeft een gemeen plan bedacht. 
In een droom hoort Jozef dat de stal van Bethlehem  

geen veilige plek meer is voor baby Jezus. 
Hij krijgt een bijzondere opdracht. 

Zullen we samen lezen wat er allemaal gebeurt? 

En zullen we eerst nog een kaarsje aansteken? 
 

 
 



Allen:  In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen. 

Verteller: Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. 
          Mt. 2, 13-15 + 19-23 

  Toen de Wijzen waren vertrokken, 
verscheen een engel van de Heer in een droom aan Jozef 

en zei: 

Engel:  "Sta op, neem het Kind en zijn moeder mee, 

                    vlucht naar Egypte en blijf daar tot ik u waarschuw, 

                    want Herodes wil het Kind opsporen om het te doden." 

Verteller:  Hij stond op en vluchtte in de nacht  

met het Kind en zijn moeder naar Egypte. 

                    Daar bleef hij tot aan de dood van Herodes. 

                    Zo zou uitkomen wat de Heer gezegd had door de profeet: 

Profeet: "Uit Egypte heb Ik mijn zoon geroepen." 

Verteller:   Nadat Herodes gestorven was, 

                    verscheen in Egypte een engel van de Heer 

                    in een droom aan Jozef en zei: 

Engel:       "Sta op, neem het Kind en zijn moeder mee  

                    en vertrek naar het land Israël. 

                    Want degenen die het Kind willen doden, 

                    zijn gestorven." 

Verteller:   Hij stond op, nam het Kind en zijn moeder mee 

                    en ging naar het land Israël. 

                    Maar toen hij hoorde, dat Archelaüs zijn vader Herodes was opgevolgd  

als koning van Judea, was hij bang om daarheen te gaan. 

                    God waarschuwde hem in een droom 

                    en daarom ging hij naar het gebied van Galilea. 

                    Toen hij er was aangekomen, 

                    ging hij wonen in een stad die Nazaret heette. 

                    Zo zou uitkomen wat door de profeten was gezegd: 

Profeet:     "Hij zal een Nazoreeër genoemd worden." 

Verteller:  Woord van de Heer. 

Om te doen 
Gesprekje: 

1. Waarom moet Jozef met het Kind Jezus en moeder Maria vluchten? 
2. Zo klein als Jezus is, heeft Hij al op veel plaatsen gewoond. 

Kun jij die plaatsen noemen. 
3. Ook in onze tijd moeten er mensen vluchten, zelfs kinderen.  

Wat kun je voor hen doen? 
 



Om te bidden: 
Vader in de hemel,  
Ook nu woont niet iedereen op een veilige plek,  
moeten mensen vluchten uit hun huis of land,  
net als Jezus met Maria en Jozef. 
Geef de vaders en moeders moed en kracht  
om een plek te zoeken waar hun kinderen  
veilig en in liefde kunnen opgroeien. 
En help ons om hen met een warm hart te ontvangen. Amen 

Om te zingen:  
We mogen geloven dat Vader God voor ons zorgt en Jezus ons altijd heel nabij is. 

En daarom zingen we: God zal met ons zijn Tekst en muziek: Jan Visser 

 

   

Tip van de week 
Op Nieuwjaarsdag, donderdag 1 januari 2026, 
viert de Kerk, dat Maria de Moeder van God is, 

maar ook onze Moeder. 

Jezus heeft Haar op het Kruis aan ons gegeven. 
 

We beginnen een nieuw jaar. 
Zullen we met Maria aan het nieuwe jaar beginnen? 

Bidden we samen heel rustig het Wees Gegroet. 

En zullen we dat iedere dag samen doen? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s-8CDVFF-RI&t=1s  

 

Refrein: 
God zal met u zijn, 
God is Immanuel. 
God zal met ons zijn, 
de God van Israël. 

Ver weg van het Kindje, 
ver weg overal. 
Weet je dat die Koning  
bij ons blijven zal? 
Ver weg in het oosten, 
Waar wij gaan of staan, 
Hij zal bij ons blijven, 
Jezus is Zijn naam. 
 
 

 

Refrein: 
God zal met ons zijn, 
God is Immanuel. 
God zal met ons zijn, 
de God van Israël. 

Jezus is de Koning, 
Hij is nu nog klein. 
Straks zal Hij de Redder 
van de wereld zijn. 
Ver weg in het oosten, 
Waar wij gaan of staan, 
Hij is onze Koning, 
Hij kent onze naam. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=s-8CDVFF-RI&t=1s

