
7 December 2025  Tweede zondag van de Advent 

 
Ga het anders doen, bekeer je, want Jezus komt. 

Vandaag alweer de tweede zondag van de Advent. 
Buiten wordt het elke dag wat donkerder,  

maar met twee kaarsjes aan, wordt het al meer licht. 
En hoe dichter we bij Kerstmis komen, hoe lichter het wordt. 

We zijn op weg naar Kerstmis. Nog achttien dagen op reis!  
In die tijd kan er natuurlijk van alles gebeuren … 

Misschien raak je af en toe de goede weg een beetje kwijt.  
Wat is het dan heerlijk als iemand je helpt en zegt hoe het beter kan. 

Vandaag gaat het in het Evangelie ook over iemand die de weg wijst. 
Over Johannes de Doper, de laatste profeet voordat 

Jezus zal rondtrekken om de mensen te vertellen over Gods liefde. 
Johannes heeft de mensen iets belangrijks te vertellen: 

“Bekeer je, want het Rijk van de hemel is dichtbij.”  
Dat is het goede nieuws waar het Joodse volk al zolang naar uitkijkt. 

Johannes wijst de mensen de weg naar Jezus, 
een weg om je hart te openen voor Hem. 

Zullen de mensen naar hem willen luisteren? 
 

Zijn jullie helemaal klaar voor het verhaal? 
Als jullie een Adventskrans hebben, steek dan twee kaarsen aan. 

Twee waxinelichtjes of een Adventskalenderkaars kan ook. 
 
 

  



  Om te zingen Kaarsenlied  Lydia en Marcel Zimmer - CD ‘Hoera, het is Kersfeest’ 

       

 

Allen:  In de Naam van de Vader, en de Zoon en de heilige Geest.  

Verteller:  Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.           
                                    Mt. 3, 1-12 

Eens trad Johannes de Doper op.  
Hij preekte in de woestijn van Judea: 

Johannes:  "Bekeer je, want het Rijk van de hemel is dichtbij."   
Verteller: Want hij is het over wie de profeet Jesaja zei:  
Jesaja:  "Een stem van iemand die roept in de woestijn: 

maakt de weg van de Heer klaar, maakt zijn paden recht."  
Verteller: Johannes droeg een kleed van kameelhaar  

en een leren riem om zijn middel.  
Hij at sprinkhanen en wilde honing.  
Alle mensen uit Jeruzalem, uit Judea  
en heel de streek van de Jordaan, trokken toen naar hem uit. 
Ze lieten zich door hem dopen in de rivier, de Jordaan  
en ze beleden hun zonden. 
Maar toen hij zag dat ook veel Farizeeën en Sadduceeën kwamen  
om gedoopt te worden, zei hij tegen hen: 

Johannes:  "Kleine adders, wie heeft jullie wijsgemaakt, dat jullie de dreigende toorn 
kunnen ontvluchten? Breng liever vruchten voort die passen bij bekering  
en neem niet een houding aan alsof je tegen jezelf kunt zeggen:  
'Wij hebben Abraham als vader!'  
Want ik zeg jullie:  
God heeft de macht om uit deze stenen voor Abraham  
kinderen geboren te laten worden!  
De bijl ligt al aan de wortel van de bomen.  
Elke boom dus die geen goede vruchten draagt,  
wordt omgehakt en in het vuur geworpen. 
Ik doop jullie met water, opdat jullie je bekeren.  
Maar Hij die na mij komt, is sterker dan ik.  
Ik ben niet waardig om Hem de sandalen uit te trekken.  
Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur.  
De korenzeef heeft Hij in zijn hand.  
Hij zal de dorsvloer goed zuiveren;  
zijn tarwe zal Hij in de schuur verzamelen, 
maar het kaf zal Hij verbranden in onblusbaar vuur." 

Verteller: Woord van de Heer  

 

Er komt een feest, moet je horen: 
De Zoon van God wordt geboren. 
Dus steken wij de tweede kaars nu aan 
en zullen vol verwachting verder gaan. 
 
 

 

Advent is hopen, Advent is uitzien, 
en van een wereld dromen 
van licht en liefde en vol van vrede 
als Jezus straks zal komen. 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CwNNZQ6ICAU 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CwNNZQ6ICAU


OM TE DOEN 
Gesprekje 

1. Jesaja zegt: ‘Maak de weg van de Heer klaar.’ Wat bedoelt hij daarmee? 
2. Johannes zegt: ‘Bekeer je.’ Wat betekent deze opdracht voor jou in deze Advent? 
3. Johannes doopt met water. Na hem komt Jezus. Met wat doopt Hij? 

Om te bidden 

Lieve Jezus, dank U wel voor deze vier weken Advent. 
Zo heb ik tijd om mijn hart klaar te maken voor uw komst. 
Dat vind ik niet altijd makkelijk. Wilt U mij daarom helpen? 
Ik wil zo graag dat U met Kerstmis in mijn hart wordt geboren. 
Amen. 

Om te zingen 

  Dit is nu Johannes    

Dit is nu Johannes, 
hij doopt in de Jordaan. 
Hij zegt: ‘O, mensen luister, 
er komst straks Iemand aan 
die veel meer is dan ik, 
die jullie ook zal dopen 
zonder water, maar met Geest. 
Zo gaat de hemel open.’   Geheel herhalen 

https://www.youtube.com/watch?v=cVZgnvBaHIY  

 

TIP VAN DE WEEK 
Johannes heeft ook gezegd: 
Breng vruchten voort die passen bij bekering. 

Wat kan dat zo al zijn? 
Misschien kun je iets aardigs doen voor iemand  
die vaak lelijke dingen tegen je zegt.  
Ben je vaak ongeduldig? Probeer wat geduldiger te zijn. 
Misschien kun je wat vaker een ander helpen.  
Heb je nog iets goed te maken met iemand?  
Durf dan sorry te zeggen. 
Je kunt vast veel meer bedenken. 

Denk eens na welke goede vrucht jij deze week  
wilt voortbrengen. Veel succes om het ook echt te doen. 
Want weet je, zo wordt jouw hart een plekje  
waar Jezus graag geboren wil worden. 

https://www.youtube.com/watch?v=cVZgnvBaHIY

