Zondag 30 november 2025
Eerste zondag van de Advent

Wachten op Jezus komst

Kijk jij ook zo uit naar het Sinterklaasfeest? Hoeveel nachtjes slapen is dat nog?
O, nog maar vijf. Gelukkig, je hoeft niet heel lang meer te wachten.

Weet je, vandaag begint de Advent.
Dat is de tijd van wachten tot het Kerstmis is,
de dag waarop we vieren dat Jezus geboren is.
Dat is wel vijfentwintig dagen en nachten wachten.
Dat is best lang. Waarom zou dat zijn?
Ik denk dat Jezus graag wil dat we niet alleen wachten in die tijd,
maar dat we gaan groeien in liefde voor God en voor alle mensen.

We wachten nu op Kerstmis, maar in het Evangelie van vandaag
gaat het ook over de toekomst, over de dag dat Jezus terugkomt op aarde.
Niemand weet wanneer dat zal zijn. Alleen God de Vader weet dat.
Maar, zegt Jezus, let goed op. Zorg dat je klaar bent voor die dag.
Want, ken je het verhaal van Noach? Zo zal het ook gaan als Ik op een dag terugkom.

Steken we het eerste kaarsje van de Adventskrans aan?

Ken je dit liedje?
Het is weer zover, het is weer Advent.
Kijk hoe het eerste kaarsje brandt!
Een vuurtje dat loopt, dat maakt ons bekend,
Licht zal er komen, licht in het land.

Wat een geluk en zing het maar luid:
“Lichtje ga nimmer meer, nimmer meer uit!”

https://youtu.be/OgrnRdnY58w



https://youtu.be/OgrnRdnY58w

Verteller:

Jezus:

Verteller:

In de Naam van de Vader,
de Zoon en de heilige Geest.
Amen.

Lezing uit het evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheiis.
Matthelis 24, 37-44

Op een dag zei Jezus tegen zijn leerlingen:
“Zoals het ging in de tijd van Noach,

zo zal het ook gaan wanneer de Mensenzoon komt.

In de tijd vdér de zondvloed gingen de mensen door met eten en drinken,

met huwen en ten huwelijk geven, tot de dag waarop Noach de ark binnenging.
Ze vermoedden niets, totdat de zondvloed kwam.
Daardoor werden ze allemaal weggerukt.

Zo zal het ook gaan, wanneer de Mensenzoon komt.
Van de twee mensen die op het land zijn,

wordt de een meegenomen,

de ander achtergelaten.

Van de twee vrouwen die met de molen aan het malen zijn,

wordt de ene meegenomen, de ander achtergelaten.

Wees dus waakzaam, want jullie weten niet, op welke dag jullie Heer komt.
Jullie moeten goed begrijpen: als de eigenaar van het huis zou weten,

op welk uur van de nacht de dief komt,
dan zou hij opblijven om te waken.

Hij zou in zijn huis niet laten inbreken.
Wees daarom ook voorbereid,

omdat de Mensenzoon komt op het uur
waarop jullie Hem niet verwachten.”

Woord van de Heer.

OM TE DOEN

Gesprekje

1.  Waarom vroeg God juist Noach om een ark te bouwen?
2.  Wat wordt er bedoeld met waakzaam zijn?
3. Hoe kan jij je hart klaar maken voor de geboorte van Jezus?



Gebedje:

Lieve Jezus,

Het is weer advent, kerstmis komt eraan.

Jezus in deze vier weken wil ik proberen
veel aan U te denken.

“Jezus, Jezus”.

Uw naam ga ik vaak heel zachtjes zeggen.
Wilt U in mijn hart en in de harten

van heel veel mensen geboren worden?

Amen.

Liedje:
De komst van de Zoon des Mensen.

(Tekst en muziek Elly & Rikkert)

Twee zullen op het veld zijn

Of wandelend in de straten
Eén wordt aangenomen

Eén achtergelaten

Plotseling zal blijken

Wat waarheid is en schijn
Want zoals een bliksemschicht
Die langs de hemel flitst

Zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.

Twee zullen aan het malen zijn
Samen aan het praten

Eén wordt aangenomen

Eén achtergelaten

Dan komt Jezus halen

Wie zuiver is en rein.

Want zoals een bliksemschicht
Die langs de hemel flitst

1)

Zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.

Twee zullen op één bed zijn
Eén die Hem verwachtte

Eén wordt aangenomen

De andere blijft achter
Niemand kan er weten
Wanneer 't precies zal zijn
Want zoals een bliksemschicht %3

Die langs de hemel flitst

Zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn
Want zoals de bliksem flitst

Eén ondeelbaar ogenblik

Zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.

https://youtu.be/1sakKx-5MKnc

Tip voor de week;

Een plekje voor Jezus!
Kun je op je kamer een plekje speciaal voor Jezus maken?
Een kruisje, een Mariabeeldje.

Je Adventskalender en boekje.
Maak iedere dag een plannetje wat je Jezus wil geven,
Bijvoorbeeld je kamer opruimen, je vader en moeder helpen, minder ruzie maken,
een tekening voor een zieke maken. Je weet zelf vast nog veel meer dingen.

Succes en een mooie Adventstijd.



https://youtu.be/1saKx-5MKnc

