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HOOGFEEST Christus Koning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

Vandaag viert de Kerk het Hoogfeest van Christus Koning. 
Je kent vast onze koning Willem Alexander. 
Je ziet hem regelmatig in de krant staan of hij komt op de televisie, 
als hij ergens op bezoek is in het buitenland of in Nederland. 
Hij ziet er altijd keurig gekleed uit, heeft een eigen chauffeur, die hem 
in een speciale auto overal naar toe brengt. 
Jezus is ook koning, maar dan wel heel anders dan alle andere 
koningen of leiders van alle andere landen. Kijk maar eens naar het 
plaatje. 
Omdat Jezus onze Koning is, vieren we dit grote feest op de laatste 
zondag van het Kerkelijk Jaar. 
 

 

 
Op deze bijzondere dag mag een kaarsje zeker niet ontbreken. 

                      Steek maar aan!  
 
 
 
 
 
 

 

Ben je er helemaal klaar voor om even tijd te maken voor Jezus? 
 
 



 
 
 

“In de Naam van de Vader, de Zoon 
 En de heilige Geest. Amen.” 

 
 

Verteller:   Lezing uit het heilig Evangelie van Onze Heer Jezus Christus 
volgens Lucas.   (Lc.23, 35-43) 

 
Toen Jezus aan het kruis hing, 
stond het volk toe te kijken. 
Maar de leiders van het volk lachten Hem uit 
en zeiden: 

Mensen:   “Anderen heeft Hij gered. 
Laat Hij nu zichzelf redden, 
als Hij de Messias van God is, 
de uitverkorene!” 

Verteller:  De soldaten brachten Hem zure wijn, 
en ook zij zeiden spottend tegen Hem: 

Soldaten:  “Als U de koning van de Joden bent, 
   red dan uzelf.” 
Verteller:  Boven het kruis hing het opschrift 
   in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters: 
   “Dit is de koning van de Joden.” 
   Ook een van de misdadigers die daar hingen, 

bespotte Hem: 
Misdadiger:  “Bent U niet de Messias? 
   Red dan uzelf en ons.” 
Verteller:  Maar de ander ging tegen Hem in en zei: 
Moordenaar: “Heb jij zelfs geen vrees voor God 
   terwijl je toch dezelfde straf ondergaat? 
   En wij zijn terecht veroordeeld, 

want wij krijgen 
wat wij hebben verdiend hebben door onze daden. 
Maar Hij heeft niets verkeerds gedaan.” 

Verteller:  Toen zei Hij: 
Moordenaar: “Jezus denk aan mij, 

Wanneer U in uw Koninkrijk gekomen bent.” 
Verteller:  En Jezus zei tegen Hem: 
Jezus:   “Luister wat Ik je zeg: 
   vandaag nog zal je met Mij in het paradijs zijn.” 
Verteller:  “Woord van de Heer.” 
                         



 Om te doen 
 

Gesprekje: 

 
 

 
 
 

 
Gebedje:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Liedje:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

https://youtu.be/ExyjdgJiGLQ 

 

 
 

              Hij Is Koning 
Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld 
 

       Refrein: 
      'k Heb een beurs die niet oud wordt 
      'k Heb een schat die nooit opraakt 
      'k Heb een schat in de hemel 
      En 'k heb Jezus in mijn hart 
      Hij is Koning, Hij is Koning 
      Hij is het die ons bevrijdt 
      Hij is Koning, Hij is Koning 
      Koning in eeuwigheid 
 
Jezus is Heer van hemel en aarde 
Toch werd hij net zo'n mens als wij 
Om ons te leiden naar Zijn Vader 
Ik ben de weg, zegt Hij 
Zoek niet naar schatten op aarde 
Daar gaat hun waarde voorbij 
'k Geef je een schat in het Koninkrijk 
Volg je Mij dan word je de koning te rijk 
                                                     Refrein: 
  

Jezus zegt jou: Ik ken al je zorgen 
Want Ik werd net zo'n mens als jij 
Kom dus bij Mij, wacht niet tot morgen 
Kom want Ik maak je vrij 
Ik ben het licht van de wereld 
'k Schijn in de donkerste nacht 
Dit is de dag dat je leven begint 
Volg je Mij dan word je zo blij als een 
kind 
 
Refrein: 
'k Heb een lamp die niet uitgaat 
'k Heb een weg die omhoog leidt 
'k Heb een huis in de hemel 
En 'k heb Jezus in mijn hart 
Hij is Koning, Hij is Koning... (enz.) 

 

Wat doet Jezus anders dan een gewone 
koning? Kun je vijf verschillen noemen? 
 
Wat betekent de zin, die Jezus 
zegt:“Vandaag nog zal je met Mij in het 
paradijs zijn.” 
 
 
 

Lieve Jezus, 
U houdt zoveel van mij, dat U bent gestorven, om mijn 
zonden en die van alle mensen op U te nemen. 
Nu kunnen wij in de Hemel komen. 
Iedereen bespotte U en ze zetten een doornenkroon 
op uw hoofd. 
Ik wil U danken dat U mijn Koning bent. 
Een Koning van Liefde en Vrede en Waarheid. 
Help mij om te luisteren naar Uw stem. 
Dank U wel Jezus.  Amen. 
 

https://youtu.be/ExyjdgJiGLQ


 
 
 
 
 
 
 

Maak een mooie kroon van stevig karton en leg die bij het    
kruis, dat bij jullie thuis hangt.  
Knip 7 stroken van verschillende kleuren papier. 
Pak iedere dag zo’n strook en schrijf daarop, waarvoor jij 
Jezus, die onze Koning is, wilt bedanken en maak die aan de 
kroon vast. 
Aan het eind van de week heeft Jezus dan een mooie kroon 
van dankbaarheid.  
Aanstaande zondag is het de eerste zondag van de Advent 
en denken we aan de komst van Jezus.                        

                             


