
 

16 november 2025 - Drieëndertigste zondag door het jaar 

Werelddag van de armen 

 
Wees niet bang, houd hoop dat het goed komt! 

Vandaag viert de Kerk voor de negende keer de Werelddag van de armen. 
Maar wanneer ben je arm? 

En is er hoop dat het ooit verandert en beter zal gaan? 
Paus Leo heeft een brief geschreven voor vandaag,  

waarin hij spreekt over hoop, over God die onze Hoop is. 
En ook dat de armen onze broers en zussen zijn, naar wie we moeten omzien. 

Ook Jezus spreekt over hoop, ook al staat dat woord niet in het Evangelie. 
Eerst vertelt Hij dat niet altijd alles hetzelfde blijft,  

en dat er nare dingen zullen gaan gebeuren: 
Oorlogen, hongersnood, aardbevingen … 

Je zou er haast bang van worden. 
Maar, zegt Jezus: Op het eind komt het goed. 

Het komt er op aan dat je Gods liefde in deze wereld laat zien. 
Ik zal je daarbij helpen, je wijze woorden geven. 

Als je volhoudt, zal zelfs geen haar op je hoofd verloren gaan. 
Wat een hoopvolle belofte!  

Ben je klaar om naar Gods Woord voor vandaag te luisteren? 
Ga dan maar gauw door.  

Mag er eerst nog een kaarsje aan?  
 



Allen:  In de Naam van de Vader, en de Zoon en de heilige Geest.  

Verteller: Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.      
Lc. 21, 5 - 19 

 

Op een dag spraken sommigen  
over de schitterende tempel  
met zijn prachtige stenen en wijgeschenken.  
Toen zei Jezus: 

Jezus:  "Wat jullie daar zien:  
er zal een tijd komen  
dat er geen steen op de andere zal blijven  
alles zal worden verwoest." 

Verteller:  Ze vroegen Hem nu: 
Mensen: "Meester, wanneer zal dat dan gebeuren?” 
Verteller: Maar Hij zei: 
Jezus:  "Let goed op, dat jullie niet op een dwaalspoor worden gebracht.  

Want velen zullen optreden in mijn Naam en zij zullen zeggen:  
Ik ben het, en: Het ogenblik is nabij.  
Loop niet achter hen aan.  
Laat je ook niet opschrikken door praatjes over oorlogen en rellen.  
Dat alles moet wel eerst gebeuren,  
maar het wordt niet direct gevolgd door het einde."  

Verteller:  Toen zei Hij tegen hen: 
Jezus:  "Er zal strijd zijn van volk tegen volk en van koninkrijk tegen koninkrijk. 

Er zullen hevige aardbevingen zijn en hongersnood en pest,  
nu eens hier, dan weer daar. 
Er zullen verschrikkelijke dingen gebeuren.  
En aan de hemel zullen geweldige tekens verschijnen.  
Maar nog voordat dit alles gebeurt,  
zullen ze jullie vastgrijpen en vervolgen. 
Ze zullen jullie overleveren aan de synagogen en gevangen zetten. 
Ze zullen jullie voor koningen en stadhouders brengen om mijn Naam. 
Het zal uiteindelijk voor jullie erop aan komen,  
dat je een getuigenis moet geven.  
Welnu, onthoud het voorgoed:  

   Jullie moeten je verdediging niet voorbereiden.  
Want Ik zal je een taal en een wijsheid geven  
waar geen van jullie tegenstanders tegenop kan.  
Jullie zullen zelfs door je ouders en broers,  
door je familie en vrienden worden overgeleverd.   
En sommigen van jullie zullen ze laten doden.  
Men zal jullie haten vanwege mijn Naam.  
Maar geen haar op je hoofd zal verloren gaan.  
Door vol te houden zul je je leven winnen." 

Verteller:  Woord van de Heer. 
 



OM TE DOEN 
 
Gesprekje: 

1. Welke dingen gebeuren er nu in onze wereld waar je bang van wordt? 
En wat of wie kan ervoor zorgen dat je minder bang wordt? 

2. Jezus vraagt om Gods liefde in de wereld te laten zien,  
ook in nare tijden. Durf jij dat altijd te doen; waarom wel of niet? 

3. Wat is de hoopvolle belofte van Jezus?   

Om te bidden: Lieve Jezus, 

Dank U wel voor deze dag.  
Ook nu gebeuren er nare dingen in de wereld,  
en ook om mij heen. 
Maar U bent er bij. 
U helpt mij, troost mij, geeft mij hoop …  
U vraagt aan mij om Gods liefde te laten zien. 
Met uw hulp zal dat vast wel lukken. 
Daar vertrouw ik op. Amen. 

Om te zingen:  Wees niet bang 
Tekst: Ellen Laninga - van der Veer Muziek: Joost Laninga 

 

1. Elk moment, dag en nacht 
bent U heel dichtbij 
Wees niet bang, Ik help je wel 
zegt U tegen mij 

Geheel 2x 

2. Ik hoef niet bang te zijn 
want U bent erbij 
U bent net zoals een schild 
zo beschermt U mij 

Geheel 2x 

https://www.youtube.com/watch?v=_h7wtdj0IFU&list 

TIP VAN DE WEEK 

Jezus vraagt ons om Gods liefde in deze wereld te laten zien. 
Paus Leo vraagt ons om naar al onze broers en zussen om te zien,  

vooral naar hen die arm zijn. 
Wat kun jij de komende week voor hen doen? 

Doe het, ook als het moeilijk gaat. 
Velen zijn je al voorgegaan.  

Kijk nog maar eens naar het allereerste plaatje. 
Zij hebben volgehouden.  

 

3. God, de Heer, gaat mij voor 
Hij is groot en goed 
Ik hoef niet meer bang te zijn 
Hij is groot en goed 
Ik hoef niet meer bang te zijn 
Hij is groot en goed 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_h7wtdj0IFU&list

