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De arme rijke en de rijke arme 

Vandaag beginnen we met een vraag, waarop om de beurt iemand antwoord geeft: 
Wanneer ben je rijk, en wanneer ben je arm? 

Misschien heb je wel eens van Moeder Teresa gehoord. 
Zij was zuster die bij de allerarmste mensen in India heeft gewoond en voor hen zorgde. 
Op een dag hoort ze over een gezin met acht kinderen, dat al dagen niets gegeten heeft. 

Moeder Teresa pakt wat te eten en gaat naar hen toe. 
Ze ziet aan de snoetjes van de kinderen dat ze echt honger hebben. 

Ze geeft de rijst aan de moeder. En wat doet die moeder? 
Ze verdeelt de rijst over twee kommen, pakt één kom en loopt ermee naar buiten. 

Even later komt ze terug, zonder de kom rijst. Als moeder Teresa vraagt waar ze geweest is, 
zegt ze: ‘Naar de buren. Zij hebben ook honger.’ 

Ondanks de eigen pijn en honger, heeft de moeder oog voor de buren en deelt met hen. 
Wat denk je, is die moeder arm of is ze rijk? 

Stel je voor dat je een broodtrommel mee naar school krijgt met daarin boterhammen en 
twee chocoladekoeken waar je dol op bent. Hoera, het is lunchpauze. Dat wordt smullen. 

Echter, een meisje uit je klas heeft niets bij zich. Dat gebeurt vaker, want thuis is er niet altijd 
genoeg geld om eten te kopen. De juf vraagt dit keer aan jou of je wilt delen. 

Wat ga je doen? En hoe voelt dat voor jou? 

Vandaag vertelt Jezus een verhaal over een rijke man en Lazarus, een arme man. 
Ze gaan allebei dood, maar wie zal er dan echt rijk blijken te zijn? 

Kom, laten we het Evangelie lezen om hierop een antwoord te vinden. 
 

Vergeet je niet eerst een kaarsje aan te steken? 

 
 



 
 
 
Verteller: Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus 

volgens Lucas.                 (Lc 16, 19-31) 
 

  Op een dag zei Jezus tegen de Farizeeën: 
Jezus:  Er was eens een rijke man, die kleren droeg van purper en fijn linnen. 

Hij vierde elke dag uitbundig feest. 
Intussen lag een arme man, die Lazarus heette, voor de poort. 
Hij had overal zweren. Hij had honger en wilde die stillen met wat bij de rijke 
man van de tafel viel. 
Maar er kwamen alleen honden die zijn zweren likten. 
Nu gebeurde het, dat de arme stierf. 
Hij werd door de engelen in de schoot van Abraham gedragen. 
De rijke stierf ook en kreeg een eervolle begrafenis. 
In de onderwereld moest hij veel pijn lijden. 
Hij keek omhoog en zag in de verte  
Abraham met Lazarus op zijn schoot. 
Toen riep hij uit: 

Rijke:  “Vader Abraham heb medelijden met mij en laat Lazarus de top van zijn vingers 
in water steken en mijn mond daarmee verfrissen, want ik word door de 
vlammen hier hevig gepijnigd.” 

Jezus:  Maar Abraham antwoordde: 
Abraham: “Mijn zoon, denk eraan hoe jij tijdens je leven je deel van het goede hebt 

gekregen en hoe op dezelfde manier Lazarus het kwade kreeg. 
  Daarom wordt hij hier nu getroost en moet jij hevige pijn lijden. 
  Bovendien gaapt er tussen jou en ons voorgoed een diepe kloof. 

 Het is dan ook niet mogelijk -zelfs als men zou willen- om van hier naar jou te  
gaan en van daar naar ons te komen.” 

Jezus:  De rijke zei: 
Rijke:  “Dan vraag ik u, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader wilt sturen, 
  want ik heb vijf broers. Laat hij hen waarschuwen, zodat ze niet ook in deze  

plaats van pijniging terechtkomen.” 
Jezus:  Maar Abraham sprak: 
Abraham: “Zij hebben Mozes en de profeten. Ze moeten maar naar hen luisteren.” 
Jezus:  Maar hij zei: 
Rijke:  “Ach nee, vader Abraham! 
  Maar als er iemand uit de doden naar hen toegaat, dan zullen ze zich bekeren.” 
Jezus:  Hij zei echter tegen hem: 
Abraham: “Als ze naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen ze zich ook niet laten 

 overtuigen door iemand die uit de doden opstaat.” 
 

Verteller: Woord van de Heer. 
 
 
 

“In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen.” 
 



 

 
 
 
 

Gesprekje:  
1. Wat wil Jezus met dit verhaal duidelijk maken aan jou? 
2. Wanneer voel jij je rijk of arm? 
3. Bespreek met elkaar wat er elke dag zomaar is en waar je dankbaar voor kunt zijn. 

 

Om te bidden: 
Lieve Jezus, 

Dank U wel dat ik in een rijk land mag wonen. 
Toch zijn er in ons land veel mensen die arm zijn. 

Zij kunnen niet zomaar iets kopen, 
ze kunnen hun rekeningen niet betalen. 

Jezus wilt U ons laten zien wie wij kunnen helpen? 
Open onze ogen, open ons hart voor de ander. 

Amen. 
 

Om te zingen:   
Hebbe, hebbe.. 

(Tekst: Alianna Dijkstra, Elly Zuiderveld en Marcel Zimmer 
Muziek: Marcel Zimmer)   (Oké 4 kids) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/YfNCI5b7bgg?list=RDYfNCI5b7bgg 

 

 

Het is lastig veel te geven  
soms doet het een beetje zeer 
Jezus zegt: Hé, hoor eens even 
als je leert om weg te geven 
dan geef Ik je nog veel meer  
 

Delen delen delen delen 
Jezus heeft ook wel gelijk 
als je leert om iets te geven 
ga je echt iets moois beleven 
want je wordt van binnen rijk 
dus daarom draai ik het maar om  
want delen is een optelsom. 
 

 

Hebbe hebbe hebbe hebbe 
meer en meer en meer en meer  
alles wat ik zie dat wil ik 
als ik het niet krijg dan gil ik 
ga ik als een gek tekeer 
maar dan zeg jij: doe niet stom 
draai het eens een keertje om; 
 

Geve geve geve geve 
meer en meer en meer en meer 
wat je hebt dat kun je delen 
samen met je spullen spelen 
dan verveel je je niet meer 
dus draai het eens een keertje om  
samen delen is niet dom 
 

https://youtu.be/YfNCI5b7bgg?list=RDYfNCI5b7bgg


 
 
 
 

                     
TIP van de week 

 

          Je hebt vast wel eens gehoord dat er veel arme mensen zijn,  
 niet alleen ver weg, maar ook dichtbij jou in de buurt.  
 De man die de straatkrant verkoopt bij de supermarkt.  

            Een zwerver, die ergens op straat zit en vraagt om eten of drinken of wat geld. 
            Een kind bij jou in de klas, die nooit op vakantie kan of een dagje naar een pretpark,  
            omdat de vader geen werk heeft. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Zelf heb je vast nog veel meer ideetjes! 

 

 

SUCCES!! 
 

 
 

 
 
 
 

 

- Leg iedere dag iets apart, wat je op zondag in de mand  
van de Voedselbank kunt doen. 

- Kijk eens in je straat. Is er iemand heel alleen? Maak een 
tekening of vraag of je eens een bezoekje mag brengen. 

- Is er op school een kindje dat het echt niet zo rijk heeft.  
Wees deze week extra aardig voor hem of haar door wat  
extra lekkers mee te nemen en te delen. 

 

Zomaar wat 

ideeën  


