
17 augustus 2025 - 20e zondag door het jaar  
 

 
 
 

Brandt het vuur van Gods liefde in jou of …?  
 

Misschien heb je in deze vakantie met elkaar bij een vuurkorf gezeten of rond een 
kampvuur. Dat was vast heel gezellig. Vuur kan dus fijn zijn.  
Vuur kan echter ook gevaarlijk zijn.  
Tijdens een hele droge zomer wordt er wel eens gewaarschuwd dat je in het bos  
moet oppassen met vuur. Om te voorkomen dat er dan ineens een bosbrand ontstaat. 
En soms heb je vuur echt nodig voor iets, bijvoorbeeld om eten te koken. 
Jij weet vast nog wel enkele voorbeelden wanneer vuur gezellig is  
of wanneer gevaarlijk. 
Wat vind jij van het vlammetje van een kaarsje? 
Is dat vooral gezellig of kan het ook gevaarlijk of misschien nodig zijn? 
 

De boodschap die Jezus brengt is een boodschap van liefde voor iedereen, ook voor jou!  
In het Evangelie van vandaag gebruikt Hij ook andere woorden.  
Woorden als vuur, verlangen, vrede, verdeeldheid.  
Het is best een beetje moeilijk te begrijpen hoe Jezus het bedoelt. 
Jezus weet dat niet iedereen zijn boodschap wil horen.  
Dat er veel mensen zijn, die niet willen geloven in Gods Koninkrijk van liefde en vrede.  
Hij weet dat mensen daar ruzie over zullen maken, zelfs binnen een gezin. 
Hij wil heel graag dat Zijn boodschap van liefde een warm plekje vindt in jouw hart. Dat 
dat vuurtje flink brandt opdat jij Zijn liefde kan laten zien aan de mensen om je heen. 
Jezus spreekt over verdeeldheid tussen de mensen, zelfs in gezinnen. Dat is heel moeilijk. 
Je kan er op vertrouwen dat Jezus dan altijd bij je is om jou te helpen.     
 

Ben je er klaar voor om het Evangelie te lezen? 
Wie steekt het kaarsje deze keer aan?  

 
 
 
 
 

“In de naam van de Vader 
en de Zoon en de heilige 

Geest. Amen.” 
 



 
 
Verteller: Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus  

volgens Lucas. (Lc. 12, 49-53) 
 
Verteller:  Op een dag zei Jezus tegen zijn leerlingen: 
Jezus:  "Vuur ben Ik op aarde komen brengen en Ik verlang heel erg,  

dat het flink brandt. 
Ik moet een doopsel ondergaan, en Ik voel mij heel erg bedrukt,  
totdat het volbracht is. 
Menen jullie dat Ik op aarde vrede ben komen brengen?  
Nee, zeg Ik jullie. Ik breng juist verdeeldheid. 
Want vanaf nu zullen er vijf die in één huis wonen, verdeeld zijn.  
Drie zullen tegenstanders zijn van twee en twee van drie. 
De vader zal tegen de zoon zijn en de zoon tegen de vader. 
De moeder zal tegen de dochter zijn en de dochter tegen de moeder. 
De schoonmoeder zal tegen de schoondochter zijn  
en de schoondochter tegen de schoonmoeder." 

 

Verteller:  Woord van de Heer. 
 
 

OM TE DOEN 
 
 

Gesprekje: 
 

1. Welke woorden horen er bij Jezus’ boodschap van liefde? 
2. Jezus zegt dat Hij vuur is komen brengen op aarde!  

Wat voor soort vuur bedoelt Hij? 
3. Hoe kan jij  de vrede van Jezus doorgeven? 
4. Geven we elkaar ook de vrede door in de heilige Mis? 

 
 

 
Om te bidden:   

Lieve Jezus, 
Dank U wel voor uw Liefde voor mij. 

Het maakt mijn hart warm. 
Ik wil bidden voor de mensen, die niet in U geloven. 

Dat zij U mogen leren kennen. 
Ik wil bidden voor de gezinnen en de families, waar ruzie is. 

Dat zij naar elkaar willen luisteren en er vrede komt. 
Dat de oorlogen mogen stoppen. 

Help mij Uw  vuur van liefde door te geven. 
Amen. 

 

 



 
 

Om te zingen:  2 liedjes dit keer!  
 
Vuur uit de Hemel   
(Tekst en muziek: Elly en Rikkert Zuiderveld) 
 
 

 

 

 

 

 

 
Fikkie steken   
(Tekst en muziek: Herman Boon) 

 
1. Lieve Vader in de hemel 

mag ik U even spreken 
want ik zou U willen vragen 
wil U een fikkie bij me steken? 

 

Refrein: 
Wil U een fikkie bij me steken 
misschien een beetje rare vraag 
Fikkie, fikkie bij me steken 
ja, dat wil ik o zo graag. 
 

2. Dat diep bij mij van binnen 
een vuurtje gaat branden 
om andere te bereiken 
in de buurt of in verre landen.   Refr.                   

 

Tip van de week 

 
 

 
 
 
 

https://youtu.be/foBjjR4RVkE 
 

Maak mij vol 
Van Uw geest 
Maak mij klaar 
Voor het feest      Refrein 
 

Geef mij licht 
Uit Uw bron 
Dat ik straal 
Als de zon            Refrein 
 

Refrein: 
Vuur uit de hemel breng vuur in mijn hart 
Vuur uit de hemel breng vuur in mijn hart 
 

Maak mij warm  
Maak mij zacht 
Dat ik leef 
Uit uw kracht      Refrein 
 

 
Jezus zegt: ”Houd het vuur dat Ik jou gegeven heb, brandend.” 

 

 
Maak met elkaar een vlaggenlijn van vlammetjes. 

Op elke vlam zet je een woord dat iets te maken heeft  
met Jezus’ boodschap van Liefde.  

Bijvoorbeeld: Vrede, eerlijk, zorgzaam … 

 
3.  Want dat is toch uw plan, Heer 

dat wij voor U gaan. 
Dus laat 't vuur maar komen 
ja, steek mij maar aan.        Refr. 

 
4. Dat diep bij mij van binnen 

een vuurtje gaat branden 
dat mensen gaan genezen 
ja, zelfs door mijn handen.   Refr. 2x 

 

https://youtu.be/2zoyZaV0c7Q 
 

https://youtu.be/foBjjR4RVkE
https://youtu.be/2zoyZaV0c7Q

