
10 Augustus 2025 

Negentiende zondag door het Jaar 

  
Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn 

Heerlijk, nog steeds vakantietijd. 

Tijd om er op uit te gaan, soms een dag, soms enkele weken. Wat ga je doen?  

Misschien wel op zoek naar mooie schatten,  

naar prachtige schelpen, mooie steentjes, kaarten, boeken, een stukje glas….  

Wat verzamel jij? Vast iets wat je belangrijk vindt, waar je hart sneller van gaat kloppen? 

Jezus zegt vandaag:  

Er zijn ook andere schatten. Verzamel die.  

Leef op zo’n manier dat je rijk wordt in de hemel.  

Let goed op, want op een dag komt Ik terug. Zorg dat je dan klaarstaat. 

Doe net als de knechten die wakker blijven tot de heer terugkomt van een feest,  

ook al weten ze niet hoe laat dat precies zal zijn. 

De heer zal blij zijn, en goed voor hen zorgen. Hij zal de rollen omdraaien  

en hen als belangrijke gasten te eten geven. Kijk nog maar eens naar de afbeelding. 

Maar wat zal er gebeuren met knechten die niet doen wat de heer van hen verwacht? 

En …Wie is die Heer? 

Kom, maak het stil, en lees samen wat Jezus jullie vandaag wil zeggen. 

Mag er ook een kaarsje aan. Misschien dit keer een olielampje? 



 
Allen:  In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen. 

 

Verteller: Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. 

Lc. 12, 32- 48 of 35- 40 

Op een dag zei Jezus tegen zijn leerlingen: 

Jezus:  "Wees niet bang, kleine kudde. 
Het is een vreugde voor jullie Vader,     
aan jullie het Koninkrijk te schenken.   
Verkoop wat je bezit en geef geld aan arme mensen.  
Schaf je een beurs aan die niet leeg raakt 
en verzamel een onuitputtelijke schat in de hemel, 
waar geen dief komt en geen mot hem aantast.  
Waar jullie schat is, daar zal ook jullie hart zijn. 

Houd de riem om je middel en houd de lamp aan!  
Gedraag je als mensen die wachten  
op de terugkomst van hun heer die naar de bruiloft is. 
Als hij aankomt en klopt, doen ze dadelijk voor hem open.  
Gelukkig de dienaars die de heer bij zijn komst wakker vindt.  
Luister wat Ik jullie zeg: 
Hij zal een doek om zijn middel binden  
en hen aan zijn tafel uitnodigen. 
Dan zal hij zelf rondgaan om hen te bedienen.  
Ook al komt hij midden in de nacht of nog later,  
gelukkig de dienaars die hij zo vindt. 
Begrijp dit goed: 

  als de eigenaar van het huis wist op welk uur de dief zou komen,  
dan zou hij niet laten inbreken in zijn huis. 
Ook jullie moeten klaar staan, omdat de Mensenzoon komt  
op het uur dat jullie het niet verwachten." 

Verteller: Petrus vroeg Hem toen 
Petrus: "Heer, bedoelt U deze gelijkenis voor ons of voor iedereen?"  
Verteller: De Heer zei: 
Jezus:  "Wie zou die trouwe en verstandige huismeester wel zijn,  

die de heer over zijn dienstvolk zal aanstellen 
om hun op de vastgestelde tijd hun deel koren te geven?  
Gelukkig de knecht die daarmee bezig is, als de heer aankomt.  



Het is waar, wat ik zeg: 
Hij zal hem laten zorgen voor heel zijn bezit.  
 
Maar zegt die knecht bij zichzelf: 
Mijn heer blijft nog wel een tijdje weg,  
en begint hij de knechten en de dienstmeisjes te slaan,  
en eet en drinkt hij veel te veel,  
- dan zal de heer van die knecht komen op een dag  
dat hij hem niet verwacht en op een uur, dat hij niet kent. 
En hij zal hem met het zwaard straffen. 
Hij zal met hem hetzelfde doen als met de ontrouwe mensen.  
De knecht die wist wat zijn heer wilde, 
maar toch niets regelde en ook niet handelde volgens zijn wil, 

   - die knecht zal zwaar gestraft worden. 
Wie echter zonder het te weten dingen heeft gedaan  
die straf verdienen, die krijgt slechts een kleine straf. 
Er zal veel worden geëist van iemand aan wie veel is gegeven. 
En wie veel gekregen heeft, van hem zal men ook veel vragen." 

Verteller:  Woord van de Heer. 

 

Gesprekje 
Wat is jouw grote schat, waar gaat jouw hart naar uit? 

Wat denk je, betekent het, dat de mensen die wachten tot  
de heer terugkomt van de bruiloft de hele tijd stil zitten? 
Wat zullen ze wel of niet doen? En wat heeft dat te maken  
met ‘Verzamel een schat in de hemel’? 

Hoe kun jij je lamp brandend houden?  

 
 

Om te bidden 

Lieve Vader in de hemel,  
U heeft ons een grote schat gegeven,  
uw Koninkrijk. 
Jezus, uw Zoon, vertelt er vaak over.  
Ik wil graag doen wat Hij vandaag zegt,  
schatten verzamelen die me rijk maken bij U. 
Schatten als liefde, geduld, eerlijk zijn,  
de vrede bewaren, goed zijn voor uw schepping … 
Lieve Jezus, help mij  
dat ik steeds mijn hart laat spreken  
in al wat ik doe en zeg, opdat ik klaar sta als U  
onverwacht bij mij aanklopt.  
Amen.  



 

Om te zingen  

In de hemel is mijn schat 

1. Waar heb jij jouw schat, waar is jouw hart, 
Wat is jou het allermeeste waard? 
Alle aardse schatten, die vergaan door roest en mot. 
Eens zijn ze versleten of kapot. 
Maar er zijn schatten die nooit meer vergaan. 
Daar mogen wij naar zoeken gaan! 

Refrein In de hemel, daar is mijn schat. (2x) 
Ik verzamel wat blijft in eeuwigheid! 
Ik bewaar deze schat altijd 
Deze schat raak ik nooit meer kwijt. 
Ik word rijk, ja, echt schatrijk met mijn God. 

2. Elke dag weer staat mijn schatkist klaar, 
Voor de edelstenen die ik spaar. 
Vrede is een parel, goed humeur een diamant, 
Dankbaarheid een prachtige briljant. 
Die schatten zijn niet voor mijzelf alleen: 
Ik deel graag uit aan iedereen! 

3. Naar die hemelschat ga ik op jacht, 
Zoals Jezus zelf deed, elke dag. 
En wat Hij verzamelde, dat maakte Hem zo blij!  
Ook toen Hij nog jong was, net als wij. 
Liefde en trouw, en goedheid en geduld, 
Daar werd Zijn schatkist mee gevuld!  

Als ik die schatten zoek, 
- dat heeft God mij beloofd - 
Zal Hij goed voor mij zorgen, elke dag! 
Ik bid, dat Hij me helpt, 
Dat ik die schatten zoek 
En goed bewaren mag! 

 

Tip van de week 

In de komende week, op 15 augustus, vieren we het Hoogfeest van Maria 
die met lichaam en ziel in de hemel is opgenomen. Maria is de Moeder van 
Jezus maar ook onze Moeder. En wat geef jij aan je moeder als er feest is? 
Misschien kun je vandaag ook aan iemand anders denken en een klein 
bosje bloemen of wat kruiden geven. Zo kun je zaadjes van liefde planten. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OHzvmCLK1h8 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OHzvmCLK1h8

