
 

 

27 juli 2025 

Zeventiende zondag door het jaar 

 

 
 

                                          Bidden is luisteren naar God en praten met God. 
 

Wat is vrije tijd toch fijn. Even niets moeten. 
Je mag zelf bedenken wat je gaat doen. 
Waar je ook bent, thuis, in Nederland of in verre landen. 
Er gaat altijd Iemand met je mee. Weet je wie dat is? Dat is God! 
Als een goede vriend of vriendin is Hij bij je. 
En zoals jij naar je vriend of vriendin luistert,  
zo wil Hij naar jou luisteren. 
Luister jij naar Hem? 
En zoals jij met je vriend of vriendin praat, zo wil Hij met jou praten. 
Praat jij met Hem? 
Jezus gaat de stilte in om naar zijn Vader God te luisteren 

           en om met Hem te praten. 
 

In de lezing van vandaag kun je dit lezen. 
En omdat het Woord, het Woord van God is, steken we een kaarsje aan. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

“In de Naam van de Vader  

en de Zoon en de heilige Geest. 

Amen.” 
 



 
Verteller: Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.  

 (Lc. 11, 1-13) 
 

Op een dag was Jezus ergens aan het bidden. 
Toen Hij ophield, zei een van zijn leerlingen tegen Hem: 

Leerling: "Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het aan zijn leerlingen heeft 
geleerd."  

Verteller: Hij zei tegen hen: 
 
Jezus: "Wanneer jullie bidden, moeten jullie zeggen:  

Vader, Uw Naam worde geheiligd, uw Rijk kome. 
Geef ons iedere dag ons dagelijks brood en vergeef ons  
onze zonden, want wij vergeven ook aan iedereen die ons iets schuldig is. 
En leid ons niet in bekoring."  

Verteller: Hij zei verder: 
Jezus:  "Stel je voor, dat iemand van jullie een vriend heeft.  

Midden in de nacht gaat hij naar hem toe en zegt: 
Vriend 1: 'Vriend, leen mij drie broden, want een vriend van mij is van een reis bij mij 

aangekomen en ik heb niets om hem voor te zetten.' 
Jezus:  Wanneer die ander dan van binnenuit zou antwoorden  
Vriend 2: 'Val me niet lastig. De deur is al op slot en mijn kinderen en ik liggen in bed.  

Ik kan niet opstaan om ze je te geven.'  
Jezus:  Ik zeg jullie: als hij al niet opstaat en ze hem geeft, omdat hij zijn vriend is, 

dan zal hij toch opstaan en hem alles geven wat hij nodig heeft,  
omdat hij zo onbescheiden blijft aandringen.  
Tegen jullie zeg Ik hetzelfde: Vraag en je zult krijgen.  
Zoek en je zult vinden. Klop en men doet voor je open.  
Want ieder die vraagt, krijgt, wie zoekt, vindt en voor wie klopt,  
doet men open.  
 
 
 
 
Is er onder jullie soms iemand die zijn zoon een steen geeft, als deze hem een 
brood vraagt?  
Of als hij om een vis vraagt, zal hij hem toch in plaats van een vis geen slang 
geven?   
Of als hij een ei vraagt, zal hij hem toch geen schorpioen geven?  
Als jullie dus, ondanks je slechtheid, al goede gaven aan jullie kinderen weten 
te geven, dan zal toch zeker jullie Vader in de hemel de heilige Geest geven aan 
ieder die Hem erom vraagt." 

 

Verteller:  Woord van de Heer. 
 



Gesprekje:  
Heb jij een fijne vriend of vriendin? 

     Bepraat je van alles met elkaar? 
     Weet je dat God altijd naar je luistert?   
    Gaat God jou alles geven waar jij zomaar om vraagt?  
     Wat belooft Jezus in dit verhaal? 
 

Om te bidden:  
Lieve Jezus,  
U heeft ons het Onze Vader geleerd. 
We kunnen dat altijd bidden. 
Leer me te luisteren naar de Vader en te doen wat Hij van me vraagt. 
Jezus leer me om mijn hart te openen voor God de Vader 
en voor alle mensen om me heen. 
Amen. 
 

 

Om te zingen:  
Hé wil jij mijn vriendje zijn.  
(Tekst en muziek: Rikkert Zuiderveld.) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In dit weekend denken we in de kerk speciaal aan de oudere mensen. 
Dit komt omdat we juist op deze dag aan de ouders van Maria denken; 

Joachim en Anna, de opa en oma van Jezus.  
De Paus vraagt of de grootouders een goed voorbeeld willen geven.  

Maar hij vraagt aan de jongeren om naar de oudere mens om te zien. 
Misschien kun je iemand bezoeken die veel alleen is? 

Hé wil jij mijn vriendje zijn 
Ik heb vrienden nodig 
Een vriend op wie ik bouwen kan 
Die ik vertrouwen kan 
Als ik me eenzaam voel en klein 
Hé wil jij mijn vriendje zijn 
 
Ja ik wil jouw vriendje zijn 
Jij hebt vrienden nodig 
Een vriend die naar je luisteren 
kan 
Die met je huilen kan 
Wanneer je zorgen hebt of pijn 
Ja ik wil jouw vriendje zijn 
 

Ja wij willen vrienden zijn 
Vrienden heb je nodig 
Een vriend op wie je rekenen 
kan 
Ik ben er zeker van 
’t Is met z’n tweeën dubbel fijn 
Ja wij willen vrienden zijn. 
 

https://youtu.be/BJiIn1T6i5Q 
 

Tip voor dit weekend en de komende week: 
 

https://youtu.be/BJiIn1T6i5Q

