
20 Juli 2025 

Zestiende zondag door het Jaar 

  

Hoe kun je gastvrij zijn? 

Stel je voor dat je in de vakantie een dagje naar je lievelingsoom en tante gaat. 

Je ziet ze niet zo vaak, want ze wonen niet in de buurt. 

Je tante heeft lekkere dingen gebakken, speciaal voor jou.  

Steeds loopt ze heen en weer, van de kamer naar de keuken en weer terug.  

Tja, die bijzondere maaltijd die ze maakt voor jou, vraagt ook heel wat aandacht. 

Je hebt haar veel te vertellen, maar o, o, o, je merkt dat ze er bijna geen oor voor heeft. 

Je oom is ook vrij en heeft alle tijd voor je. Jij vertelt en hij vertelt ...  

Wat vind je het fijnste van de dag? 

 

Zoiets gebeurt er vandaag ook in het Bijbelverhaal. 

Jezus gaat op bezoek bij de zussen Marta en Maria, die in Bethanië wonen.  

Hij houdt van hen en zij van Hem. 

Ze vinden het fijn dat Jezus komt en ontvangen Hem, elk op hun eigen manier. 

Benieuwd hoe dat gaat en wat Jezus ervan vindt? 

Maak het dan samen even stil, steek een kaarsje aan; 

dan kunnen jullie beginnen. 

 

 
 
 

  



 

Allen:  In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen. 

Verteller: Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. 

Lc. 10, 38-42 
Op een dag kwam Jezus in een dorp. 
Een vrouw die Marta heette, ontving Hem in haar huis.  
Ze had een zus, Maria. 
Die ging aan de voeten van de Heer zitten,  
en luisterde naar zijn woorden. 
Marta had de handen vol met de drukte van het bedienen.  
Maar ze kwam er even bij staan en zei: 

Marta: "Heer, laat het U koud, 
dat mijn zus mij alleen laat bedienen ? 
Zeg haar dan, dat ze mij moet komen helpen."  

Verteller:  De Heer antwoordde haar:  
Jezus:  "Marta, Marta, wat maak je je zorgen 

en wat ben je druk in de weer met veel dingen.   
Er is maar één ding nodig. 
Maria heeft het beste deel gekozen, 
en het zal haar niet worden afgenomen." 

Verteller: Woord van de Heer. 

Gesprekje 
Hoe ontvang jij een vriend of vriendin die bij je komt? 
Hoe zou jij Jezus ontvangen? 
Op wie lijk je hierin het meest, op Marta of op Maria? 
Wat bedoelt Jezus als Hij tegen Marta zegt:  
“Maria heeft het beste deel gekozen”. 

 

Om te bidden 

Lieve Jezus, ik houd zoveel van U.  
Soms lijk ik op Marta.  
Dan ben ik druk. Druk met van alles en nog wat. 
En ineens is dan de dag voorbij. 
Soms lijk ik op Maria. 
Dan lees ik in mijn Bijbel, of praat heel zacht met U.  
U kent me, weet precies hoe ik ben. 
Help me om elke dag de tijd te nemen om te luisteren  
naar de woorden die U mij in de Bijbel geeft.  
Leer me ook te zien wat ik voor anderen kan doen. Amen. 

  



Om te zingen  

Martha, Martha    https://www.youtube.com/watch?v=H1Z2yEp-dAY  

Martha, Martha, leg je bezem neer. 
Al dat werken komt een and're keer. 
Martha, Martha, altijd in de weer. 
Kies het beste deel, luister naar de Heer. 

1. Ik moet werken, bezig zijn 
want dat vindt de Heer zo fijn. 
Nee, zegt Jezus, wees nou stil 
luister eerst naar wat Ik wil. 

2. Ik moet werken, steeds maar weer 
want dat doe ik voor de Heer. 
Nee, zegt Jezus, dat gaat mis, 
weet je wat belangrijk is? 

Aan uw voeten, Heer https://www.youtube.com/watch?v=yw4iR_Pa01c  

Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats 
Daarom kniel ik neer bij U 
Om bij U te zijn is de grootste eer, 
Daarom buig ik mij voor U. 

Ja ik verkies nu om bij U te zijn, 
En om naar U te luisteren. 
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn, 
Kom ik nu tot U, o Heer. 

Aan uw voeten Heer … 

Tip van de week 

 
Marta heeft vast iets heel lekkers voor Jezus klaar gemaakt. 
Misschien kunnen jullie deze week wat vrienden uitnodigen 
en met elkaar ergens picknicken. 
Als ieder iets maakt, wordt het zeker gezellig.   
En vergeet niet om Jezus te danken! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=H1Z2yEp-dAY
https://www.youtube.com/watch?v=yw4iR_Pa01c


 

Weet je dat Paus Franciscus een speciale “Werelddag voor grootouders en ouderen”  

heeft ingesteld? Ook Paus Leo XIV wil deze dag vieren. 
De dag wordt gehouden op de vierde zondag van de maand juli dit jaar 27 juli. 
Het is een dag die heel dichtbij de feestdag ligt van de heilige Joachim en de heilige Anna.  
Dat zijn de papa en mama van Moeder Maria en dus de opa en oma van Jezus.   
Bedenk alvast hoe jullie opa’s, oma’s of andere ouderen die dag kunnen verwennen.  
 
Of dit lied i.p.v. de andere twee??? 

 

IK NEEM EVEN DE TIJD 

1. Ik neem even de tijd om met U te praten,  even met U alleen. 

Ik neem even de tijd om bij U te zijn, Heer, niemand om me heen. 

Ik neem even de tijd om naar U te luist'ren, en stil te zijn voor U.  

Ik neem even de tijd om uw stem te horen, Heer, ik luister nu. 

Refrein Spreek Heer, ik luister, uw dienstknecht hoort.  

Spreek Heer, ik luister, ik luister naar uw Woord. 

2. Ik neem even de tijd, ik wil U aanbidden, God van liefde en trouw.  

Ik neem even de tijd omdat ik wil zeggen dat ik van U hou. 

Ik neem even de tijd om uw Woord te lezen, dat U gegeven heeft. 

Ik neem even de tijd zodat U kunt spreken, door uw Woord dat leven geeft. 

3. U neemt altijd de tijd om naar mij te luist'ren, er gaat nooit een moment voorbij  

dat U even geen tijd heeft want op elk moment, Heer, staat U klaar voor mij. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E7IJ1cWlHa8  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E7IJ1cWlHa8

