
13 Juli 2025 - Vijftiende zondag door het jaar 
 

 

Laat altijd je hart spreken 
 

Vandaag beginnen we met zomaar wat voorbeelden: 

Je komt uit school en je moeder is gevallen.  
Ze heeft flink pijn en kan niet goed staan. De afwas staat er nog.  

Wat doe je? Ga je fijn spelen of …? 

Een van je klasgenootjes houdt veel van sporten.  
Maar helaas mag hij dat van de dokter een tijdje niet doen.  

Hij verveelt zich enorm. Hij is niet je beste vriendje. 
Wat doe je? Laat je iets van je horen of …?  

Je merkt op dat er een kind is die nooit iets lekkers bij zich heeft voor in de pauze. 
Misschien is er geen geld voor. Dat weet je niet want het kind zegt er niets over. 

Wat doe je? Eet jij je lekkers zelf op of …? 

Vandaag hoor je in het Evangelie dat een wetgeleerde, een meneer die heel goed 
weet wat er in het Woord van God staat, een belangrijke vraag stelt aan Jezus. 
Hij wil weten wat hij moet doen om voor altijd bij God in de hemel te wonen. 

Jezus begint te vertellen …  en laat zo de wetgeleerde en ook ons  
ontdekken wat we altijd moeten doen.  

Maak het maar even stil voordat jullie het Evangelie gaan lezen. 

Ook deze zondag mag één van jullie een kaarsje aansteken.  
Laat het lichtje maar schijnen! 

 
  



Allen:  In de Naam van de Vader, en de Zoon en de heilige Geest.  

Verteller:  Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. 
(Luc. 10, 25-37) 

 

Op een dag kwam een wetgeleerde naar Jezus toe  
om Hem op de proef te stellen. Hij zei: 

Geleerde: "Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te krijgen?"  
Verteller:  Jezus zei hem: 
Jezus:  "Wat staat er in de wet? Wat lees je daar?"  
Verteller: Hij gaf als antwoord: 
Geleerde:  "Gij moet van de Heer uw God houden met heel uw hart  

en met heel uw ziel, met al uw krachten en uw verstand;  
en gij moet van uw naaste houden als van uzelf."  

Verteller:  Jezus zei: 
Jezus:  "Je antwoord is juist. Doe dat en je zult leven."  
Verteller:  Maar omdat hij zijn vraag wilde verantwoorden, zei hij tegen Jezus: 
Geleerde:  "En wie is dan mijn naaste?" 
Verteller: Nu begon Jezus weer te spreken. Hij zei: 

Jezus:  "Op een dag was iemand op weg van Jeruzalem naar Jericho. 
Hij viel in de handen van rovers.  
Ze beroofden en mishandelden hem 
Toen ze verdwenen, lieten ze hem halfdood liggen.  

Toevallig kwam er juist een priester langs die weg.  
Hij zag hem liggen, maar liep in een boog om hem heen.  
Dat deed ook een leviet, die daarlangs kwam. 

Toen kwam er een Samaritaan die op reis was, bij hem.  
Hij zag hem en kreeg medelijden met hem. 
Hij liep naar hem toe,  
deed olie en wijn op zijn wonden en verbond ze.  
Daarna tilde hij hem op zijn rijdier,  
bracht hem naar een herberg en zorgde voor hem.  
De volgende morgen haalde hij twee denariën uit zijn beurs.  
Hij gaf die aan de waard en zei: 'Zorg goed voor hem!  
En als je meer mocht uitgeven,  
zal ik het betalen als ik terugkom.' 

Wie van deze drie is volgens jou de naaste van de man,  
die in de handen van de rovers gevallen is?" 

Verteller:  Hij antwoordde: 
Geleerde:  "Dat was degene die hem barmhartig behandeld heeft."  
Verteller: En Jezus zei: 
Jezus:  "Ga dan en doe ook zoals hij". 
Verteller: Woord van de Heer. 
 
 



OM TE DOEN 
Gesprekje:  

1. Wat vind je van de rovers? 
2. Hebben de priester en de leviet iets verkeerd gedaan? 
3. Waarom zou er onder de tekening op de eerste bladzijde staan:  

“Laat altijd je hart spreken”? 
4. Wie heeft zijn hart laten spreken: de priester, de leviet of de Samaritaan? 

Gebed: 
Lieve Jezus, dank U 
dat U van mij en van alle mensen houdt, 
dat U ziet wat ieder nodig heeft. 
Mag ik meer en meer op U gaan lijken. 
Mag ik net als U,  
oog hebben voor de mensen in de wereld om mij heen. 
Mag ik helpen daar waar het nodig is, opdat ik zo 
een lichtje van uw liefde zal verspreiden. Amen. 

Om te zingen: 
Het is fijn om je vriend te zijn  
(Tekst & muziek Marieke Boersma-Lensen. 
Prinsen en Prinsessen dl 5)                                                                  
 

Refrein:   

Ik vind het fijn om jou te helpen 
en je vriend te zijn. 
Zeg me waar ik helpen kan. 
Ik ben nooit te klein  
om een vriend te zijn. 
Dus vraag gerust of ik helpen kan.  2x 
 

Want ik word zelf ook geholpen door mijn beste Vriend. 
Jezus helpt mij elke dag. 
En ik leer van Hem hoe ik een vriend kan zijn 
en dat ik jou helpen mag.    Refrein 
 

TIP VAN DE WEEK  
Probeer de komende week eens te kijken  

met een andere bril op, met de bril van de liefde! 
Wat betekent dat? 

Kijken met de ogen van je hart naar de wereld om je heen! 
Dan zie je als iemand pijn of verdriet heeft en zie je wat iemand nodig heeft.  

Dan zie je hoe je iemand kunt helpen en een vriend, een naaste kunt worden. 
Dan laat je, net als Jezus, op elk moment je hart spreken!  

 

https://youtu.be/RjM7uXpZous 
 
 

https://youtu.be/RjM7uXpZous

