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Samen ben je sterk

Stel je voor dat je van jouw juf of meester een bijzondere opdracht krijgt.
Geen opdracht die je in de klas of thuis moet doen.
Nee, je wordt er op uitgestuurd.
Je moet mensen, die je goed kent zoals familie, buren en vrienden, goed nieuws
over jouw school vertellen.
Gelukkig mag je deze opdracht samen met een klasgenootje doen.
Misschien heeft de juf of meester een tip gegeven
wat je het beste als eerste aan de mensen kunt zeggen.
Maar wat zullen jullie meenemen, wat zullen jullie vertellen?
Zullen de mensen naar jullie willen luisteren? En wat doen jullie als dat niet zo is?

Zoiets overkomt de leerlingen van Jezus ook.
Vandaag lees je in het Evangelie dat Jezus zijn leerlingen uitzendt.
Zij moeten Hem helpen om de mensen te vertellen
over het Rijk van God, over de liefde van God, zijn Vader.
Ook zij hoeven het niet alleen te doen. Hij stuurt hen in groepjes van twee.
Hij zegt moeilijke dingen tegen hen, en waarschuwt dat het niet gemakkelijk zal zijn.
Als ze blij bij Jezus terugkomen, heeft Hij daarover iets heel belangrijks te zeggen.
Zullen we gaan lezen?

¥ 3

,, De oudste van het gezin steekt vandaag het kaarsje aan. &

“In de naam van de Vader en de Zoon
en de heilige Geest.
Amen.”




Verteller: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
Lucas 10, 1-12 +17-20

Op een dag stelde Jezus tweeénzeventig leerlingen aan.
Hij stuurde hen twee aan twee voor zich uit naar alle steden en plaatsen,
waar Hij zelf naar toe wilde gaan.
Hij zei tegen hen:
Jezus: “De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders.
Vraag daarom aan de Heer van de oogst,
dat Hij arbeiders stuurt om te oogsten.
Ga dan, maar denk eraan:
Ik stuur jullie als lammeren onder de wolven.
Neem geen beurs mee, geen reistas, geen schoenen.
Groet niemand onderweg.
Wanneer jullie ergens een huis binnengaan,
dan moet het eerste wat je zegt altijd zijn:
Vrede aan dit huis!
Woont daar een mens die graag vrede heeft,
dan zal jullie vrede bij hem blijven.
Is dat niet zo, dan komt de vrede bij jullie terug.
Blijf in dat huis en eet en drink, wat ze jullie voorzetten,
want de arbeider is zijn loon waard.
Ga niet van het ene huis naar het andere.
In elke stad waar jullie binnengaan en welkom zijn,
moeten jullie eten wat men je voorzet.
Genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen:
Het Rijk van God is dicht bij jullie.
In elke stad waar jullie binnengaan, maar niet welkom zijn,
moeten jullie door de straten trekken en zeggen:
Zelfs het stof uit uw stad, dat aan onze voeten blijft hangen,
schudden we ervan af als waarschuwing voor jullie.
Maar denk eraan: het Rijk van God is dichtbij.
Ik zeg jullie: Op die dag zal het voor de mensen van Sodom minder erg zijn,
dan voor die stad.”
Verteller: De tweeénzeventig leerlingen kwamen heel blij terug en zeiden:
Leerlingen: “Heer, door Uw Naam gehoorzamen zelfs de duivels aan ons.”
Verteller:  Hij zei tegen hen:
Jezus: “Ik heb gezien hoe de satan als een bliksemstraal uit de hemel viel.
Ik heb jullie de macht gegeven om op slangen en schorpioenen te trappen,
en om te heersen over de hele kracht van de vijand.
Niets zal jullie schade kunnen berokkenen.
Toch moeten jullie niet blij zijn omdat de duivels aan jullie gehoorzamen.
Maar wees veeleer blij, omdat jullie namen staan opgeschreven in de hemel.”

Verteller: Woord van de Heer.



OM TE DOEN
Gesprekje:

1. Wat bedoelt Jezus met: “De oogst is groot, maar arbeiders zijn er te weinig ?”
2. Waarom mogen zijn leerlingen geen extra reisspullen meenemen?
3. Wat is het eerste wat ze moeten zeggen, als ze bij iemand komen?
4. Praat er met elkaar over, wat dat woord “Vrede” voor jou betekent.

Om te bidden:

Lieve Jezus,

Er gebeuren veel nare dingen in de wereld.

Elke dag staat dat in de krant en zie je het op de televisie.

Er gebeuren ook nare dingen heel dichtbij: Jaloezie, pesten, ruzie.
Ook ik maak fouten en ik denk niet elke dag aan U. Dat spijt me.
Toch blijft U van mij houden en mag ik altijd weer bij U komen.

U wilt vrede brengen en vraagt dat ook aan mij.

Wit U mij daar alstublieft bij helpen? Amen.

Om te zingen: https://youtu.be/Ks-NLsOPsUM?list=RDKs-NLsOPsUM
De zegen van God
(Tekst en muziek Martin en Karen Koornstra

Opwekking Kids 2012)

Vrede voor jou en zijn hand op jouw leven.

Refrein: Liefde en vreugde zal Hij aan je geven.
De zegen van God,

o Refrein
wens ik jou toe,
weet dat Hij je nooit verlaat. Vrede voor jou en zijn hand op jouw leven.
De zegen van God blijf bij jou, Liefde en vreugde zal Hij aan je geven. (2x)
overal waar je gaat. (2x) Refrein

Om met elkaar te maken
Knip twee stroken van stevig papier en plak die aan elkaar.
Schrijf daar in mooie letters op

Hang deze op een zichtbare plek in huis op
en/of
Schrijf deze tekst op een kaart (A6 formaat) en maak er een mooie tekening bij.
Stop die bij iemand in de brievenbus.


https://youtu.be/Ks-NLsOPsUM?list=RDKs-NLsOPsUM

