
Zondag 22 juni  

Hoogfeest van het heilig Sacrament  

 
Jezus geeft in overvloed 

 

Vandaag is het dubbel feest in de kerk van de H. Nicolaas te Baarn. 
We vieren het Hoogfeest van het heilig Sacrament én ook dat 

pastoor Joachim Skiba precies veertig jaar geleden tot priester is gewijd. 

Maar wat vieren we eigenlijk op het Hoogfeest van het heilig Sacrament? 
Weet je nog wat Jezus heeft gedaan bij het Laatste Avondmaal? 

Hij nam het brood en de beker wijn en zei: 
Dit is mijn Lichaam … , Dit is mijn Bloed …! 

Blijf dit doen om Mij te gedenken! 
En dat doen we, elke keer als we Eucharistie vieren! 

Vandaag is het feest van de Eucharistie hét grote feest in de Kerk. 
We vieren dat we allemaal bij Jezus kunnen zijn,  

net als al die mensen over wie je straks hoort in het Evangelie. 
Hij zal hen allemaal te eten geven, en vraagt daarbij de apostelen om hulp. 

Het heilig Sacrament is Jezus zelf, zijn Lichaam en zijn Bloed. 
Zo wil Hij bij ons zijn, voor ons zorgen en ons te eten geven.  

Dat gebeurt bij de Communie als we het heilig Brood, Jezus zelf, ontvangen.  

    

Zijn jullie klaar voor het verhaal? Wie mag verteller zijn, wie Jezus en wie de Apostelen? 
 

 

Is het een idee om op dit dubbele feest 
twee kaarsjes aan te steken? 

Dan ziet het er extra feestelijk uit! 
 



Allen:  In de Naam van de Vader, en de Zoon en de heilige Geest. 

Verteller: Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. 
Lucas 9, 11b - 17 

 

Op een dag vertelde Jezus de mensen over het Rijk van God 
en Hij maakte de zieken beter. 
Tegen de avond kwamen de twaalf naar Hem toe en zeiden: 

Apostelen :  "Stuur de mensen weg, om in de dorpen en gehuchten in de omgeving  
eten en onderdak te zoeken. Want deze plaats is afgelegen."  

Verteller:  Maar Hij antwoordde: 
Jezus:  "Geven jullie hun maar te eten."  
Apostelen:  "Wij hebben niet meer dan vijf broden en twee vissen", 
Verteller:  zeiden ze. 
Apostelen: "Of moeten we soms voor al die mensen eten gaan kopen?”  
Verteller: Er waren zo'n vijfduizend mannen. 

Hij gaf nu zijn leerlingen de opdracht: 
Jezus:  "Laat hen gaan zitten in groepen van ongeveer vijftig mensen."  
Verteller:  Dat deden ze en iedereen ging zitten.  

Toen nam Hij de vijf broden en de twee vissen.  
Hij keek omhoog naar de hemel  
en sprak een zegengebed erover uit. 
Toen brak Hij ze in stukken en gaf ze aan de leerlingen.  
Die moesten ze uitdelen aan de mensen. 
Alle mensen aten tot ze genoeg hadden.  
Wat overbleef, haalden ze op. Het waren twaalf manden met brokken. 
Woord van de Heer. 

OM TE DOEN 
 

Gesprekje 

1. Aan wie geeft Jezus opdracht om de mensen eten te geven? 
2. Wat doet Jezus vóór dat Hij het brood laat uitdelen? 
3. Een moeilijke vraag! Hoe geeft Jezus ons in de Eucharistie te eten? 

Om te bidden 

Lieve Jezus,  
U deelde uit van vijf broden en twee vissen,  
en er was voor iedereen genoeg te eten. 
U wilt ook mij te eten geven. 
Ik mag het heilig Brood, uw Lichaam,  
of de zegen ontvangen. 
Zo zorgt U voor mijn hart  
opdat ik net als U mag delen van wat ik heb. 
Mogen meer mensen U leren kennen, en van U houden. 
Mag pastoor Skiba gezond blijven om nog vaak  
over uw liefde aan de mensen te vertellen. Amen. 



Om te zingen Vijf broden en twee visjes.  Tekst en muziek: Jan Visser 

         CD: Liedjes rond de Bijbel 

https://www.youtube.com/watch?v=1Tbk_zYx-LI&t=2s 

1. Vijf broden en twee visjes, heb jij dat ook gezien? 
Dat was nog eens een wonder, of sliep je soms misschien? 
Vijf broden en twee visjes die gaf ik aan de Heer,  
Hij dankte God en brak ze in wel duizend stukjes meer.  

2. Ik dacht nog voor die mensen, is wat ik heb niet veel. 
Maar iedereen ging zitten en kreeg van Hem een deel. 
Ik zag het voor mijn ogen, het werd zo veel zo groot. 
Toen bleef er ook nog over, wel een mand of twaalf met brood. 

Refrein Alles wat ik heb dat geef ik aan de Heer. 
Hij mag het nemen en gebruiken tot Zijn eer. 
Wat klein en zwak is, maakt Hij sterk. 
Juist daardoor doet Hij Zijn werk. 
Alles wat ik heb dat geef ik aan de Heer. 
Hij maakt het altijd meer en meer en meer en meer. 

3. Soms sta ik wat verlegen of aarzel ik misschien. 
maar wat ik geef aan Jezus wordt meer dan tien keer tien. 
Wat klein is maakt Hij groter, wie arm is maakt Hij rijk. 
De minste zelfs het meeste in Zijn hemels koninkrijk.        Aansluitend Refrein 2x 

TIP VAN DE WEEK 
Net als aan de twaalf apostelen,  
vraagt Jezus ook aan jou om Hem te helpen. 

Misschien vraagt Hij maar iets heel kleins.  
Hij kan er iets heel groots van maken. 
Als je vertrouwt op Jezus, kan er meer gebeuren  
dan je ooit voor mogelijk hebt gehouden. 

Wat kun jij de komende week doen?  
Zomaar wat ideetjes: 

Krijg je zakgeld?  
Geef een deel aan een goed doel. 

Neem je eten mee naar school?  
Deel met iemand uit je klas die geen lunchpakketje bij zich heeft.  

Heb je goed speelgoed, waar je misschien te groot voor geworden bent?  
Maak er een ander kind blij mee. 

Je weet zelf misschien nog wel iets dat je veel liever wilt doen. 
Wat je ook doet, doe het altijd met liefde!  

https://www.youtube.com/watch?v=1Tbk_zYx-LI&t=2s

