Deze zondag wordt zondag van de heilige Drie-eenheid genoemd. .
We vieren dat God de Vader, Jezus en de heilige Geest één zijn.
Hoe kunnen drie Personen nu één God zijn?

Gebeurt het wel eens op school dat je iets niet goed begrijpt?
Na de uitleg van de meester of juf is het misschien iets duidelijker.
Echter, begrijpen waarom het zo is?
Je gelooft wat de meester of juf gezegd heeft, want je hebt vertrouwen.

In het Evangelie van vandaag lees je een gedeelte
uit de afscheidswoorden van Jezus bij het Laatste Avondmaal.
Hij vertelt vandaag aan zijn leerlingen, en dus ook aan ons,
over Vader, Zoon en heilige Geest.
Zullen de leerlingen begrijpen wat Jezus vertelt?

Zullen we gaan lezen?

Wie steekt er het kaarsje aan?

“In de naam van de Vader en de
Zoon en de heilige Geest. Amen.”




Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.
(Johannes 16, 12-15)

Verteller:  In zijn afscheidswoorden zei Jezus tegen zijn leerlingen:
Jezus: “Ik heb jullie eigenlijk nog veel te zeggen,

maar jullie kunnen dat nog niet aan.

Maar als de Geest van de waarheid komt,

zal Hij jullie tot de volle waarheid brengen.

Hij zal niet uit zichzelf spreken,

maar alles zeggen wat Hij hoort.

Hij zal jullie de dingen die gaan komen bekend maken.

Hij zal Mij verheerlijken, omdat Hij jullie zal verkondigen

wat Hij van Mij heeft ontvangen.

Daarom zei ik, dat Hij jullie zal verkondigen

wat Hij van Mij heeft ontvangen.

Alles wat de Vader heeft, is ook van Mij.”

Verteller:  Woord van de Heer.
Gesprekje:

1. Vorige week hebben we het Hoogfeest van Pinksteren gevierd.
Wat vieren we dan eigenlijk?
2. Welke woorden zeg je als je een kruisteken maakt?

Pak maar een kaars en kijk er eens goed naar.
De kaars zelf, stelt God de Vader voor.
De lont, deze stelt Jezus voor.
Jezus en God zijn samen één.
Wat is een kaars zonder lont?

Als je de lont aansteekt, komt er een vlam. Dat is de Heilige Geest.
De Heilige Geest is de grote Liefde tussen de Vader en de Zoon.
Ken jij de uitdrukking: “Mijn hart brandt van Liefde?”

Drie Personen, één God, in dit geval één kaars.

We hebben een God die we Vader mogen noemen.

Hij is door Jezus bekend gemaakt.

We hebben de Zoon van de Vader, dat is Jezus.
En Jezus geeft ons op het Kruis zijn Geest.
En Zij houden alle drie zoveel van elkaar dat Zij één zijn.
Misschien willen jullie hier met elkaar even over praten?
Maar ik kan je verklappen dat wij te klein zijn om dit grote geheim te snappen.
We geloven dit, omdat Jezus het ons gezegd heeft.



Om te bidden:

God U bent zo groot en wij zijn maar zo klein.

U houdt zoveel van elkaar, dat U uw Liefde wil doorgeven.

U heeft daarom die prachtige aarde en alle sterrenstelsels geschapen.
U heeft de mens geschapen. Omdat U ons uw Liefde wil geven.

O God, wij willen in U geloven, ook als dat soms moeilijk is.

God geef ons meer geloof. Amen.

Om te zingen:

Om te zingen:

Vader, ik aanbid U,
‘k leg mijn leven voor U.
Halleluja.

Jezus, ik aanbid U,
‘k leg mijn leven voor U.
Halleluja.

Heilige Geest, ik aanbid U,
‘k leg mijn leven voor U.
Halleluja.

(om zelf te zingen)
Drie-ene God ik aanbid U,
‘k leg mijn leven voor U.
Halleluja

11ip!

van de week:

Maak deze week, telkens als je gaat bidden,
langzaam en eerbiedig een Kruisteken:
In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Als afsluiting zeg je: “Amen”, dit betekent “het is zo”.


https://youtu.be/0bHpcCBX-wY

Extra liedje over de heilige Geest

https://youtu.be/Q4-TCE-MFII

O heilige Geest

Tekst & Muziek: Lee Ann Vermeulen

O Heilige Geest
gezonden door Jezus.
Leidt ons in de waarheid,
wijst ons de weg.

O Heilige Geest,

stem van de Vader.

Vertelt in zijn naam wat
de Vader zegt. Vanuit de hemel

die ons verwarmt.

O Heilige Geest,
adem van God.
Onzichtbare Trooster
die ons omarmt.

O Heilige Geest,
tongen van vuur.

Geef ons uw woorden,

geef ons uw beelden.
Geef ons uw dromen,
blijf door ons stromen.

O Heilige Geest,
O Heilige Geest.

Geef ons uw woorden,
geef ons uw beelden.
Geef ons uw dromen,
blijf door ons stromen.



https://youtu.be/Q4-TCE-MFII

