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Wie gelooft en liefheeft herkent Jezus. 
 

Twee weken geleden hebben we het Hoogfeest van Pasen gevierd,  
het feest dat Jezus niet meer dood is, maar leeft. 

Hij heeft zich laten zien aan de apostelen, aan zijn leerlingen … 
Maria Magdalena herkende Hem in een tuinman. 

De leerlingen van Emmaüs herkenden Hem aan het breken van het brood. 
Tomas geloofde toen hij zijn handen in de wonden van Jezus mocht leggen. 

De ene keer is Jezus heel sterk aanwezig, en dan is Hij net zo plotseling weer weg. 
Hoe moeten ze toch verder, zo zonder Jezus elke dag om hen heen? 

Petrus stelt voor om te gaan vissen, zoals ze dat vroeger ook hebben gedaan. 
Zes anderen gaan met hem mee. Ze vissen de hele nacht, zonder één vis te vangen. 

Maar dan is daar plots de verrezen Heer Jezus. Zullen zij Hem herkennen? 
 

Zullen we een kaarsje aansteken? 
 
 
 
 

Zit je klaar om  samen het Evangelie te lezen? 
 
 
 
 

“In de naam van de Vader en de Zoon 
en de heilige Geest. Amen.” 

 
 



 
 

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. 

        (Johannes 21, 1-19) 
 

Verteller: Op een dag verscheen Jezus opnieuw aan de leerlingen. 
Het was bij het meer van Tiberias. De verschijning ging zo: 
Simon Petrus, Tomas die ook Didymus genoemd wordt, 
Natanaël uit Kana in Galilea, de zonen van Zebedeüs en nog twee van zijn 
leerlingen waren samen. Simon Petrus zei tegen hen: 

Petrus: “Ik ga vissen.” 
Verteller: Zij antwoordden: 
Mensen: “Dan gaan we mee.” 
Verteller: Zij gingen dus aan boord van een boot. Maar die nacht vingen ze niets. 

Bij het aanbreken van de dag stond Jezus aan het strand, maar de leerlingen 
herkenden Jezus niet. Jezus sprak hen aan: 

Jezus:  “Vrienden hebben jullie soms wat vis?” 
Mensen: “Nee”, 
Verteller: zeiden ze. Toen gaf Hij hun het bevel: 
Jezus:  “Werp het net uit, rechts van de boot. Daar zal je iets vangen.” 
Verteller: Nadat ze dit gedaan hadden, konden ze het net niet meer ophalen; zóveel vis 

zat erin. De leerling van wie Jezus veel hield zei daarop tegen Petrus: 
Leerling: “Het is de Heer!” 
Verteller: Toen Simon Petrus hoorde dat het de Heer was, trok hij zijn bovenkleed aan 

-want hij had alleen maar zijn onderkleed aan- en sprong in het meer. 
De andere leerlingen kwamen met de boot. 
Ze sleepten het net met de vissen achter zich aan. Ze waren niet ver van de 
kant, maar zo’n tweehonderd el. 
Toen ze aan land waren gestapt, zagen ze dat er een vuur van houtskool was 
gemaakt met vis erop en brood. Jezus zei tegen hen: 

Jezus:  “Haal wat van de vis die jullie net gevangen hebben.” 
Verteller: Simon Petrus ging weer aan boord en sleepte het net aan land. 

Het was vol grote vissen, honderddrieënvijftig stuks. En al waren het er ook zo 
veel, toch scheurde het net niet. 

  Jezus zei hun:  
Jezus:  “Kom ontbijten.” 
Verteller: Omdat ze wisten dat het de Heer was,  

durfde geen van de leerlingen Hem te vragen: “Wie zijt Gij?” 
  Jezus kwam naar hem toe. Hij nam het brood en gaf het hun en ook de vis. 
  Dit was de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen, 
  na zijn verrijzenis uit de dood. 

Na het ontbijt zei Jezus tegen Simon Petrus 
Jezus:  “Simon, zoon van Johannes, houd je meer van Mij dan de anderen van Mij 

houden?” 
Verteller: Hij antwoordde: 



Petrus: “Ja Heer, U weet dat ik van U houd.” 
Verteller: Jezus zei hem: 
Jezus:  “Weid mijn lammeren.” 
Verteller: Nog een tweede keer zei Hij tegen Hem: 
Jezus:  “Simon, zoon van Johannes, houd je van mij?” 
Verteller: En deze antwoordde: 
Petrus: “Ja Heer, U weet dat ik van U houd.” 
Verteller: Jezus zei weer: 
Jezus:  “Zorg voor mijn schapen.” 
Verteller: Voor de derde keer vroeg Jezus: 
Jezus:  “Simon, zoon van Johannes, houd je van mij?” 
Verteller: Nu werd Petrus verdrietig, omdat Hij hem voor de derde keer vroeg: 
  Houd je van mij? en hij zei tegen Hem: 
Petrus: “Heer, U weet alles: U weet toch dat ik van U houd.” 
Verteller: Daarop zei Jezus: 
Jezus:  “Weid mijn schapen. Luister goed wat ik je zeg: 
  Toen je jong was, deed je zelf je riem om en ging je waar je wilde. 
  Maar wanneer je oud bent, zul je je handen uitstrekken. 
  Een ander zal je je riem omdoen en je brengen waar je niet naar toe wilt.” 
Verteller: Hiermee bedoelde Hij de dood waardoor Petrus God zou verheerlijken. 
  En na deze woorden zei Hij tegen hem: 
Jezus:  “Volg mij.” 
Verteller: Woord van de Heer. 
         

 
OM TE DOEN 

Gesprekje: Wat valt je op in het eerste deel van het evangelie? 

   Wie is het die Jezus als eerste herkent?  
   Hoe vaak stelt Jezus in het tweede stukje aan Petrus een vraag? 
   Petrus wordt onze eerste SUAP?  

Lees het maar in een spiegeltje.  

 
 
 
Om te bidden: Lieve Jezus, U verschijnt aan de leerlingen.  

U laat zien dat U leeft. U eet en praat. Jezus de leerling die veel van U 
houdt, Johannes, herkent U.  
Ik houd ook van U. 
Jezus mag ik U zien in mijn vriendjes en vriendinnetjes. 
En geef me een groot geloof in de heilige Hostie, uw Lichaam.  
Amen. 

 



 
Om te zingen:  
Heilig is uw Naam. 
(Tekst en Muziek: Elly en Rikkert) 
 

Jezus Christus, ik aanbid U, heilig is uw Naam 2x 
Heilig, heilig is, heilig is uw Naam,                                              
Heilig, heilig, heilig is uw Naam. 
 

Jezus Christus ik verwacht U, vul mij met uw Geest 2x 
Vul mij met uw Geest, vul mij met uw Geest, 
Vul mij, vul mij, vul mij met uw Geest. 
Halleluja, halleluja, 
Halleluja, halleluja. 
 

Jezus Christus ik aanbid U, (halleluja), 
Heilig is uw naam (halleluja), 
Jezus Christus ik aanbid U (halleluja),  
Heilig is uw Naam (halleluja) 
Heilig is uw Naam, heilig is uw Naam,  
Heilig, heilig, heilig is uw Naam, 
Heilig, heilig, heilig is uw Naam. 
 
 

Tip van de week 
 

 
     

 
De Meimaand wordt ook Maria maand genoemd. 

Deze maand mogen we in het bijzonder de hulp inroepen van Moeder Maria. 
Dat heeft paus Franciscus in zijn leven vaak gedaan. 
Ook hij verlangde naar vrede en eenheid in de wereld.  
Hij sprak daar over, liet het zelf zien en bad ervoor. 
Dat mogen wij ook doen 
Er is nog steeds oorlog in de wereld.  
Mensen doen elkaar veel pijn.  
Misschien kun je iedere dag aan Moeder Maria vragen of Zij kan helpen;  
dat de mensen in gesprek gaan met elkaar, opdat alle narigheid mag stoppen. 
En bid je ook op haar voorspraak dat er een nieuwe paus gekozen mag worden  
die als een Goede Herder voor Gods Kerk zal zorgen? 

 

https://youtu.be/gMzC2ntIBV4 

 

 

https://youtu.be/gMzC2ntIBV4

