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Tweede zondag van Pasen - Beloken Pasen 

 

Niet alles wat waar is, kun je met je ogen zien 

Kun jij de wind zien? Kun jij de wind vasthouden? 

Ik denk van niet. 

Betekent dat dan dat de wind er niet is? 

Nee hoor, die is er echt wel. Hoe je dat weet? 

Wel, je kunt zien, horen of voelen wat er gebeurt als de wind er is. 

Bij een harde storm kun je de takken van de bomen heen en weer zien zwaaien. 

In de zomer voel je soms een lekker zacht briesje langs je gezicht gaan,  

en midden in de winter misschien wel een heel koude windvlaag.  

En af en toe giert de wind zelfs om het huis. 

Vorige week hebben we Pasen gevierd, het feest dat Jezus niet meer dood is, maar leeft! 

Die avond stond Hij plots midden tussen zijn vrienden, terwijl de deuren op slot waren. 

 Apostel Tomas was daar niet bij. Hij kan niet geloven dat het waar is  

wat de anderen hem vertellen. ‘Eerst zien en voelen …’, zegt hij. 

Vandaag zitten de vrienden weer bij elkaar, en nu is Tomas er ook. 

Zal Jezus vandaag weer komen, en zal Tomas dan wel kunnen geloven? 

Kom, steek een mooie kaars aan  

en lees het Evangelie om te horen wat er gebeurt.  



Allen:   In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen. 

Verteller:  Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. 

            Joh. 20,19-31 

's Avonds op de eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. 
De deuren waren op slot, omdat ze bang waren voor de Joden.  
Opeens kwam Jezus binnen. Hij ging midden tussen hen staan en zei: 

Jezus:  "Vrede zij met jullie". 
Verteller: Na deze groet liet Hij hun zijn handen en zijn zijde zien.  

Toen de leerlingen de Heer zagen, waren ze vol van vreugde.  
Nog eens zei Jezus tegen hen: 

Jezus:  "Vrede zij met jullie. 
Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie."  

Verteller: Na deze woorden blies Hij over hen en zei: 
Jezus:  "Ontvangt de heilige Geest. 

Als je iemand zijn zonden vergeeft, dan zijn ze vergeven.  
En als je iemand zijn zonden niet vergeeft, zijn ze niet vergeven." 

Verteller: Tomas, een van de twaalf, die ook wel Didymus genoemd werd,  
was niet bij hen toen Jezus kwam.  
De andere leerlingen vertelden hem: 

Leerlingen:  "Wij hebben de Heer gezien."  
Verteller: Maar hij antwoordde: 
Tomas : "Als ik niet in zijn handen het teken van de spijkers zie,  

en mijn vingers in de plaats van de spijkers kan steken,  
en mijn hand in de wond van zijn zijde leggen, 
als ik dat alles niet kan, zal ik het niet geloven." 

Verteller: Acht dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis bij elkaar.  
Nu was Tomas er wel bij. 
Ook al waren de deuren op slot, toch kwam Jezus binnen. 
Hij ging midden tussen hen staan en zei: 

Jezus:  "Vrede zij met jullie." 
Verteller: Toen zei Hij tegen Tomas: 
Jezus:  "Kom hier met je vinger en kijk naar mijn handen.  

Steek je hand uit en leg die in mijn zijde. 
En ben niet langer ongelovig, maar gelovig."  

Verteller: Toen riep Tomas uit: 
Tomas: "Mijn Heer en mijn God!" 
Verteller: Toen zei Jezus tegen hem: 
Jezus : "Omdat je Mij gezien hebt, geloof je? 

Zalig de mensen die niet gezien en toch geloofd hebben."  
Verteller: Jezus heeft nog veel andere tekenen gedaan, waar zijn leerlingen bij waren. 

Die tekenen zijn niet opgeschreven in dit boek.  
Maar de tekenen die er wel in staan, zijn opgeschreven, opdat jullie geloven  
dat Jezus de Christus is, de Zoon van God.  
Mogen jullie door te geloven, leven in zijn Naam. 

  Woord van de Heer. 



Gesprekje  

Hoe vaak zegt Jezus vandaag in het Evangelie ‘Vrede zij met jullie’? 
Wat bedoelt Hij daar toch mee? Was er misschien ruzie? 
Deze zondag wordt ook wel genoemd de ‘Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid’. 
Waarom zou dat zo zijn? Blijkt dat misschien ook uit het Evangelie?  

Om te bidden 

Jezus, net als Tomas, vind ik het soms moeilijk te geloven dat U leeft, dat U bij mij bent. 
Maar ook al zie ik U niet, diep van binnen weet ik best dat het waar is. 
U heeft het immers zelf beloofd, en U doet altijd wat U zegt. 
Mag ik vaak aan uw woorden denken: ‘Vrede is met jou’. 
En lieve Jezus, help mij en alle mensen om uw vrede door te geven. Amen.                                                             

Om te zingen Tomas 

(Hanna Lam en Wim ter Burg)  

Tomas heeft Jezus niet gezien, 

hij was die avond weg. 
En ongelovig roept hij uit: 
ik geloof niet wat je zegt, ik geloof niet wat je zegt.  

Wanneer mijn ogen zelf niet zien 
de tekenen van het slaan, 
geloof ik niet dat Jezus leeft, 
dat Hij is opgestaan, dat Hij is opgestaan. 

Maar Jezus komt en laat hem zien 
zijn handen en zijn zij,  
en Tomas stamelt: lieve Heer 
de twijfel is voorbij, de twijfel is voorbij.  

Nu jij Mij ziet, geloof je wel 
dat Ik ben opgestaan. 
Maar zalig zij, die zonder zien 
geloven in mijn Naam, geloven in mijn Naam.  

 

Tip van de week 

De apostelen krijgen van Jezus de taak om zonden te mogen vergeven. 
Maar Jezus vindt het ook heel belangrijk dat wij elkaar vergeven. 
Eens heeft Hij gezegd, dat we elkaar niet 7 x moeten vergeven, maar wel 70 x 7 keer. 
Oei, dat is supervaak. Kun jij je daar een voorstelling van maken? 
Knip eens 7 vlaggetjes van gekleurd papier. Maak die vast aan een touw.  

 Dat lijkt niet zoveel toch?  
Maar doe dat nog eens 69 keer. Dan heb je een enorme vlaggenlijn om op te hangen. 

 
Zie je al een beetje hoeveel 70 x 7 is? 

https://youtu.be/I7ZhBLtYX-w 
 

https://youtu.be/I7ZhBLtYX-w

