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5e Zondag van de Veertigdagentijd 

 
Een nieuw begin …!  

Veel mensen luisteren graag naar wat Jezus te vertellen heeft. 

Hij doet ook zoveel bijzondere dingen. Hij moet wel de beloofde Messias zijn. 

Farizeeën en priesters zijn echter helemaal niet blij met Jezus,  

en sturen dienaren om Hem gevangen te nemen.  

Maar als ze terugkomen zeggen ze: ‘Geen mens spreekt zo overtuigend als Hij!’ 

In het verhaal van vandaag zijn er weer heel veel mensen bij Jezus. 

Opeens brengen Schriftgeleerden en Farizeeën een vrouw bij Hem.  

Volgens de Joodse Wet moet ze dood gemaakt worden om wat ze heeft gedaan. 

Ze hopen dat Jezus iets zal zeggen waardoor ze Hem nu wel  kunnen pakken.  

Zal dat gaan lukken? Is Hij het eens met de Wet van Mozes of …? 

Jezus heeft een verrassend antwoord, zegt niet zo heel veel,  

maar door zijn woorden gaan de mensen wel nadenken, vooral over zichzelf. 

  

 

Al een beetje nieuwsgierig naar wat er allemaal gebeurt? 

Kom, steek dan een kaarsje aan en lees samen het Woord van God. 

 



Allen:   In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen. 

Verteller:  Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. 

            Joh. 8, 1-11 

Op een dag ging Jezus naar de Olijfberg.  

Vroeg in de morgen was Hij weer in de tempel  

en heel het volk kwam naar Hem toe. 

Hij ging zitten en gaf hun onderricht. 

Toen brachten de Schriftgeleerden en Farizeeën 

een vrouw die op overspel was betrapt naar Hem toe.  

Zij lieten haar midden in de kring gaan staan en zeiden tegen Hem: 

Mensen: "Meester, deze vrouw is betrapt, 

juist toen ze overspel aan het plegen was. 

Nu heeft Mozes ons in de Wet voorgeschreven,  

dat zulke vrouwen gestenigd moeten worden.  

Maar U, wat zegt U ervan ?” 

Verteller:  Ze bedoelden dit als een strikvraag 

in de hoop Hem van iets te kunnen beschuldigen.  

Maar Jezus boog zich voorover en schreef met zijn vinger op de grond.  

Toen ze toch bij Hem bleven aandringen, keek Hij op en zei tegen hen: 

Jezus:  "Wie van jullie nooit zonden heeft gedaan, 

moet dan maar het eerst een steen op haar werpen." 

Verteller: Opnieuw boog Hij zich voorover en schreef op de grond.  

Toen ze dit hoorden, ging de een na de ander stilletjes weg, de oudsten voorop. 

Zo bleef Jezus alleen over met de vrouw,  

die daar was blijven staan. 

Nu keek Jezus weer op en zei tegen haar: 

Jezus:  "Vrouw, waar zijn ze allemaal gebleven?  

Heeft niemand je veroordeeld?" 

Verteller:  Zij antwoordde 

Vrouw: "Niemand, Heer." 

Verteller:  Toen zei Jezus tegen haar: 

Jezus:  "Ook Ik veroordeel je niet. Ga heen en zondig van nu af niet meer." 

Verteller: Woord van de Heer. 

Gesprekje  

Wat vind je mooi aan dit verhaal? Wat vind je juist naar? 

Heeft iemand wel eens over jou geklikt? Wat vond je daarvan? 

Wie krijgen er in dit verhaal een kans van Jezus om het voortaan anders te doen? 

Met stenen kun je lelijke dingen doen, maar ook goede. Wie kan er iets bedenken? 



Om te bidden 

Jezus, dank voor uw wijze les. 
Ook ik oordeel wel eens over anderen. 
Dan vergeet ik dat ik zelf ook verkeerde dingen doe of denk. 
Soms zijn mijn fouten klein, soms best wel groot. 
Maar van U mag ik altijd opnieuw beginnen. 
Uw liefde voor mij is zoveel groter dan al mijn foutjes. 
Help mij om minder snel te oordelen en vooral eerst naar mezelf te kijken. 

Om te zingen Heer ik wil U zeggen 

Jezus vindt het niet fijn als je nare dingen doet,  
maar Hij weet ook dat alle mensen dat doen,  
elke dag opnieuw.  
Gelukkig blijft Hij altijd van je houden.  
Zeker als je om vergeving vraagt. 

Heer ik wil U zeggen 
dat ik fouten heb gemaakt 
dingen die ik zei 
dingen die ik dacht 
dingen die ik heb gedaan 
of juist niet gedaan. 
Het spijt me Heer 
het spijt me Heer 
het spijt me jullie allemaal 
laten we bidden voor elkaar 
Heer maak ons leven nieuw en waar. (2x) 
 

Tip van de week 

Wat je in het zand schrijft, verdwijnt snel als het regent of waait. 
Wat je op een steen schrijft, blijft heel veel langer te lezen. 
Schrijf iets liefs op een steen voor iemand die een oppepper kan gebruiken. 
Teken er ook iets vrolijks bij. Verpak dit in een mooi papiertje en doe het 
dan bij diegene in de brievenbus.  
Je kunt ook meerdere stenen versieren en zomaar bij iemands voordeur 
neerleggen, bij een boom in het park, op het schoolplein of ... 
Zo wordt de wereld weer een beetje mooier. 

 

https://youtu.be/X8zaARlOWx0 

 

https://youtu.be/X8zaARlOWx0

