16 februari
Zesde zondag door het jaar

Je bent echt gelukkig als je ..

Kijk je wel eens naar de reclame op de televisie?

Kijk je wel eens naar de reclameborden in de winkelstraat?

Kijk je wel eens in folders met allemaal leuke dingen?

Dan weet je dat er een heleboel wordt aangeprezen.

En je moet het beslist kopen want dan ben je pas echt gelukkig!

De nieuwste set van Lego, de allernieuwste game, de hipste kleren, telefoon, fiets of ...
Wat denk jij? Is het echt wel zo dat je dat nodig hebt om gelukkig te worden?

Jezus vertelt vandaag over een heel ander soort geluk

Hij gebruikt het woord “Zalig”. Dat betekent “Gelukkig”. Lees je mee?

Staat er een kaarsje klaar om aan te steken?
Wie doet het deze keer?
Het is niet makkelijk wat Jezus zegt in dit Evangelie.
Vraag Jezus, bij het aansteken van de kaars,
of Hij jullie wil helpen zijn Woorden te begrijpen.

"In de Naam van de Vader, de Zoon
en de Heilige Geest".
Amen.



Verteller:

Jezus:

Verteller:

Gesprekje:

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Lucas. (Lc. 6,17.20-26)

Op een dag daalde Jezus samen met de twaalf van de berg af.
Hij bleef staan op een vlak terrein.

Daar was een groot aantal van zijn leerlingen
en ook een grote menigte mensen,

uit heel het Joodse land, uit Jeruzalem

en uit het kustgebied van Tyrus en Sidon.

Hij sloeg nu zijn ogen op,

keek zijn leerlingen aan en zei:

"Zalig jullie die arm zijn, want het Rijk van God is voor jullie.

Zalig die nu honger lijden, want jullie zullen verzadigd worden.

Zalig die nu huilen, want jullie zullen lachen.

Zalig zijn jullie, wanneer de mensen jullie haten omwille van de Mensenzoon,
wanneer ze jullie uitstoten of uitschelden en je naam niet meer willen horen
in de samenleving, alsof jullie naam verfoeilijk is.

Als die dag komt, spring dan op van blijdschap,

want jullie krijgen een grote beloning in de hemel.

Op dezelfde manier gingen jullie voorouders om met de profeten.

Maar wee jullie, rijken, want wat je troost geeft,

dat hebben jullie al ontvangen.

Wee jullie, die nu verzadigd zijn, want jullie zullen honger lijden.
Wee jullie, die nu lachen, want jullie zullen klagen en huilen.
Wee jullie, wanneer iedereen gunstig over je praat,

want hun voorouders deden dat ook met de valse profeten."

Woord van de Heer

OM TE DOEN

1. Wat is het belangrijkste in jouw leven en wat maakt
jou gelukkig?

2. Vier zinnetjes beginnen met Zalig (=Gelukkig).
Wat wil Jezus ons toch met deze zinnetjes vertellen?




Lieve Jezus,

Dank U wel dat U veel van mij houdt.

Jezus U heeft gezegd:

“Gelukkig zijn is ook een ander gelukkig maken:
aandacht hebben voor, delen met, luisteren naar,
lief zijn voor anderen”.

Toch wordt dat vaak vergeten, ook door mij.

Wilt U mij helpen om de mensen om mij heen blij te
maken. Om gehoorzaam te zijn, beter te luisteren,
geduldig te zijn en niet jaloers. Amen.

Gebedje:

Liedje: Gelukkig
(Muziek en tekst: van Elly en Rikkert; CD Spliksplinternieuw)

Je bent gelukkig

Je bent gelukkig als je heel eenvoudig leeft
Voor zulke mensen is Gods koninkrijk
bedoeld

Je bent gelukkig

Je bent gelukkig als je echt bedroefd kunt zijn

Omdat je dan de troost
Van God de Vader voelt
Voor zulke mensen

Is Gods koninkrijk bedoeld

Je bent gelukkig

Je bent gelukkig als je zuiver bent van hart
Dan zul je eenmaal God de Vader mogen zien
Je bent gelukkig

Je bent gelukkig Je bent gelukkig als je altijd vrede brengt

Je bent gelukkig als je zacht van binnen bent Want dan zien anderen de Vader ook

Je zult de aarde erven als Gods eigen kind Misschien

Je bent gelukkig Dan zul je eenmaal God de Vader mogen zien
Je bent gelukkig als je steeds het goede zoekt | Je zult de aarde erven als Gods eigen kind
Omdat uiteindelijk de waarheid overwint Voor zulke mensen

Je zult de aarde erven als Gods eigen kind Is Gods koninkrijk bedoeld

TIP VAN DE WEEK

Pak een grote glazen pot en versier deze met wat hartjes, bloemetjes of ....
Zet er “Dankbaar voor ...” op.

Elke dag van de komende week schrijft ieder van het gezin op een (gekleurd) papiertje
wat je die dag gelukkig heeft gemaakt, of waar je dankbaar voor bent.
Zet je naam eronder, vouw het papiertje dicht en stop het in de pot.

Deel op het einde van deze week al die bijzondere momenten met elkaar.
En misschien mag er dan wel iets lekkers gesnoept worden.
Dan wordt het vast en zeker een gezellig samenzijn.



https://youtu.be/OhOvc8GjQns

