
 

 
9 februari 2025 

5e zondag door het jaar. 
 

 

      
 

      Word ook jij visser van mensen? 
 

 
 

Jezus trekt rond in het noorden van Israël 
om de mensen te vertellen over de Liefde van zijn Vader. 

Velen hebben gehoord dat Jezus geneest en dat Hij mooie woorden spreekt. 
Zodra ze weten waar Jezus is, komen ze naar Hem toe. 

Ze zijn nieuwsgierig en willen graag horen wat Hij te zeggen heeft. 
 

Vandaag is Jezus bij het meer van Genessaret (= meer van Galilea).  
Daar gooien vissers ’s nachts hun netten uit. 

Tegen de ochtend varen ze dan terug naar de kant. 
Zo ook deze dag. 

 

Er staan veel mensen rondom Jezus. 
Hij ziet twee boten liggen en stapt in de boot bij Simon. 

Jezus vraagt hem een stukje van de kant te varen. 
Zo kunnen de mensen Hem beter horen. 

 

 

Nadat Hij de mensen over de Liefde van God verteld heeft, 
geeft hij Simon een vreemde opdracht. 

Zal Simon Hem gehoorzamen? 
Zal er misschien iets bijzonders gebeuren? 
Nieuwgierig? Ga dan gauw samen lezen! 

 
 
 

 



 

       Maar steek eerst een kaarsje aan. 
 

 

 
 
 

 
 

Verteller: Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Lucas. (Lucas 5, 1-11) 

 

Op een dag stond Jezus aan het meer van Gennesaret. 
De mensen drongen om Hem heen om het Woord van God te horen.  
Nu zag Hij bij het meer twee boten liggen. 
De vissers waren eruit gegaan en spoelden hun netten. 
Hij stapte aan boord van een van de boten, namelijk die van Simon en 
vroeg hem een beetje van wal te steken. 
Hij ging zitten en vanuit de boot ging Hij verder met zijn onderricht 
aan het volk. 
Na zijn toespraak zei Hij tegen Simon: 

Jezus:  “Vaar nu naar diep water en gooi daar je netten uit voor de vangst.” 
Verteller: Simon antwoordde: 
Simon: “Meester, de hele nacht hebben we gezwoegd en niets gevangen. 
  Maar als U het zegt, zal ik de netten uitgooien.” 
Verteller: Ze deden het en vingen zoveel vis, dat hun netten dreigden te scheuren. 

Daarom wenkten ze hun metgezellen in de andere boot,  
om hen te komen helpen. 
Toen die gekomen waren, maakten ze beide boten zo vol, dat ze bijna 
zonken. Toen Simon Petrus dit zag viel hij voor Jezus op de knieën en zei: 

Petrus: “Heer, ga van mij weg, want ik ben een zondig mens.” 
Verteller: Want vanwege de vangst die ze gedaan hadden, waren hij en allen die bij 

hem waren, vreselijk geschrokken. 
  Zo verging het ook Jakobus en Johannes,  

de zonen van Zebedeüs, die met Simon samenwerkten. 
  Maar Jezus zei tegen Simon: 
Jezus:  “Ben niet bang, van nu af aan zal je mensen vangen.” 
Verteller: Ze trokken de boten op het land en lieten alles achter om Hem te volgen. 

 
Woord van de Heer.  

 
 
 
 
 
 
 
 

In de Naam van de Vader, de 

Zoon en de heilige Geest. 

Amen 



 
 

 
OM TE DOEN 

 
 
 

Gesprekje:  

1. Waarom kwamen de mensen naar Jezus toe? 
2. Waarom denk je dat Jezus voordat Hij gaat vertellen een eindje                            

het meer op gaat? 
3. Wat er gebeurt na de opdracht van Jezus aan Simon?  
4. Wat bedoelt Jezus met:”... van nu af aan zal je mensen vangen” 

 
 
 
 
 
  
 

 
Gebedje: 

 
 

Lieve Jezus,  
Dank U wel dat U vele mensen verteld hebt over God, Uw Vader. 
U heeft 12 mannen geroepen en U deed een groot wonder voor hen. 
Hun netten, die ’s nachts leeg bleven, waren overdag ineens vol met vissen. 
Ze  lieten alles achter om met U mee te gaan. 
U zei tegen Simon, dat hij voortaan mensen zou vangen. 
Lieve Jezus,  
help mij dat ik net als Simon, laat zien dat ik van U hou. 
En U wil volgen en zo ook “mensen vang.” 
Dat veel meer mensen over Uw liefde mogen horen.  
Dank U Jezus.  
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Liedje:   
Simon en Andreas 
Tekst & Muziek: Lee Ann Vermeulen 
Oke4kids 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Tip van de week: 
 

Simon en Andreas waren vissers op de zee 
maar Jezus vroeg: “hé, volg je Mij?” 
en zij gingen met Hem mee 
ja, zij gingen met Hem mee 
 

Refrein: 
Maar niet om vissen te vangen 
maar mensen te winnen 
voor het Koninkrijk van God 
voor het Koninkrijk van God 
 
 
 
 
 

Jacobus en Johannes waren vissers op het meer 

maar Jezus vroeg: “hé, volg je Mij?” 

en hun antwoord was: “ja, Heer!” 

ja, hun antwoord was: “ja, Heer!”   Refr. 

Wil je net zo zijn als Simon en Andreas 

wil je net zo zijn als Jacobus en Johannes 

dan hoef je niet te vissen op de zee of op het 

meer 

als Jezus vraagt: “hé, volg je Mij?” 

zeg dan ook: “ja, Heer!” 

zeg dan ook: “ja, Heer!” 

 
 

https://youtu.be/zma1VnoeYpw 
 

 

 
Jezus gaf Simon de opdracht om zijn netten uit te gooien en hij luisterde naar Hem.  

Ook de andere 3 vissers, die bij Simon waren, deden wat Jezus vroeg.  
Daarna zei Hij tegen hen: ” Wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen” 

 

Jezus vraagt ook jou om naar Hem te luisteren en Hem te volgen. 
Weet je al hoe je dat zou kunnen doen? 

Bedenk samen met papa of mama hoe je deze week kan laten zien dat je van Jezus houdt 
en wat je kan doen om Hem blij te maken.   

Zo kan ook jij mensen “vangen.” 
 
 

SUCCES 
 
 
 

 

https://youtu.be/zma1VnoeYpw

