Zondag 2 februari 2025

De opdracht van de Heer in de tempel,
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Merk je het al?

De dagen worden langer.
Het is ’'s morgens wat vroeger licht en ’s avonds later donker.

We zien uit naar de lente!
Nu is het vandaag veertig dagen geleden dat het kerstmis was.

De donkerste tijd door het jaar.
Maar midden in die tijd werd Jezus geboren,
het Licht en de Hoop voor de wereld.
En vandaag gebeurt er iets dat laat zien dat Jezus echt voor ons geboren is.

Zullen we het licht maken door een
kaarsje aan te steken

In de Naam van de Vader en de
Zoon en de heilige Geest.
Amen.




Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus naar Lucas.
(Lucas 2, 22-40)

Verteller: In die tijd toen Jezus geboren werd,
was er een wet die zei dat als een moeder een kindje kreeg,
dat zij dan naar de tempel moest om God te bedanken
voor het mooie kindje dat ze gekregen had.
Dat was niet meteen na de geboorte, maar veertig dagen daarna.
En om God te bedanken nam zij dan twee jonge duiven mee.
Toen Jezus veertig dagen oud was,
ging Maria dus met haar man Jozef en met hun kindje Jezus
naar de tempel in Jeruzalem om tot God te bidden en om Hem te bedanken.

Nu leefde er in Jeruzalem een zekere Simeon,
een man die van God hield en zich aan de wet hield.
Hij wachtte op de beloofde Messias.
Hij bad veel en was vaak in de tempel.
De heilige Geest rustte op hem.
De mensen luisterden graag naar hem als hij over God sprak.
Hij had van God gehoord dat hij niet dood zou gaan
voordat hij de ‘gezalfde van de Heer’, Jezus, gezien zou hebben.
De heilige Geest gaf hem in om naar de tempel te gaan.
Toen de ouders het Kindje Jezus naar binnenbrachten
om Hem volgens de wet aan God op te dragen, zag Simeon hen.
Hij vroeg aan Maria of hij het Kindje vast mocht houden.
Als hij het Kindje in zijn armen heeft, brengt hij God lof met de woorden:
“Nu kan ik rustig sterven God. Want wat uw Geest mij in een droom zei,
is nu gebeurd. Mijn gebed is verhoord.
Mijn ogen hebben uw Heil gezien dat U voor alle mensen hebt bereid.
Dit Kindje Jezus is de Redder van de mensen.
Dit Kind is uw Licht van Hoop voor uw volk Israé
Verteller:  Dan geeft hij Jezus weer aan Maria. Hij zegt tegen Maria:
Simeon: “Dit Kind zal een Licht voor vele mensen zijn.

Maar er zullen ook mensen komen, die Hem afwijzen.

En uw eigen hart zal door een zwaard worden doorboord.”
Verteller:  Juist op dat moment zag nog iemand in de tempel het kindje Jezus.
Het was Hanna. Zij was een profetes,
iemand die veel van God begreep en ook veel in de tempel was.
Zij was al 84 jaar.
Ook zij begon te zingen en God te danken, toen zij de baby zag.
En zij vertelde iedereen wie dit Kindje was.
Toen Maria en Jozef alles gedaan hadden wat ze moesten doen,
gingen ze naar Nazareth terug.
Het Kind groeide op, werd steeds wijzer en God was met Hem.
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Woord van de Heer.




Om te doen:

Een paar vraagjes:
1. Waar stond de tempel van God?
2. Een andere naam voor Jezus is ....
3. Wat had God aan Simeon beloofd?
4. Wat is een profetes?

Om te bidden:

Lieve Moeder Maria,

U heeft ja gezegd tegen God.

Daardoor kon Jezus geboren worden.

Moeder Maria,

we noemen Jezus het Licht van de wereld.

Hij heeft ons hoop gegeven.

Dank U wel Maria voor uw ja-woord.
Amen.

Om te zingen:
Weet je dat de lente komt https://voutu.be/MpfhqCGig7s

(tekst en muziek: Elly en Rikkert)

Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt,
weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit.

De eerste zonnestralen, ze tintelen op je huid,

de eerste bloemen bloeien, de eerste vogel fluit.
Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt,
weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit.

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft,
weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan.

Ze hadden Hem gekruisigd en in een graf gedaan,
maar na drie donkere dagen is Hij weer opgestaan.
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft,
weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan.

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft,
weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan.


https://youtu.be/MpfhqCGiq7s

Tip voor de week:

Het feest van de Openbaring van de Heer heet ook wel

Door Maria kon Jezus mens worden.
En daarmee kwam in de wereld.
Als dank kan je met papa of mama iedere dag van deze week,
bij een Mariabeeld of een afbeelding van Maria
een kaarsje aansteken.
En dan samen het Wees Gegroet bidden.
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