
26 januari 2025 - Derde zondag door het jaar 

Zondag van het Woord van God 

 

Gods belofte wordt waar 
Je kent vast al heel veel verhalen over Jezus.  

Misschien heeft iemand je over Hem verteld, of heb je zelf over Hem gelezen. 
Dat kan gelukkig omdat de heilige Geest ervoor heeft gezorgd  

dat mensen verhalen over Jezus hebben opgeschreven. 
Je kunt ze vinden in de Bijbel, het Woord van God. Daarin staan nog veel meer verhalen,  
over de tijd voordat Jezus is geboren, en de tijd nadat Hij is teruggegaan naar Vader God. 

En telkens als we de heilige Mis vieren, mogen we daarnaar luisteren. 
Dat Woord is zo belangrijk dat paus Franciscus in 2020 een speciale dag heeft ingesteld,  

de Zondag van het Woord van God, het Woord voor alle mensen.  

Lucas is één van de schrijvers van de verhalen over Jezus.  
Zijn boek is speciaal bedoeld voor Teofilus, dat ‘Vriend van God’ betekent. 

Vrienden van God lezen graag wat Lucas heeft geschreven. Jullie hopelijk ook! 

Vandaag hoor je hoe Jezus in de synagoge voorleest  
wat de profeet Jesaja al lang geleden heeft gezegd. 

En weet je wat het zo bijzonder maakt? 
Daarin staat al geschreven over een heilig Jaar. 
En nu, in 2025, vieren we ook een heilig Jaar!  

Lees je aandachtig mee?            

 

Er staat vast een mooie kaars klaar om aan te steken.  

Wie mag dat vandaag doen? 

 
  



Allen:  In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. 

Verteller: Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.   
Luc. 1, 1-4 en 4, 14-21 

AI veel mensen hebben geprobeerd, de gebeurtenissen te vertellen 
die onder ons hebben plaats gevonden.  
Ze gebruikten daarvoor de verhalen,  
die aan ons werden doorverteld door de mensen,  
die het vanaf het begin met eigen ogen hebben gezien  
en ervan hebben getuigd  
en die in dienst van het Woord zijn getreden.  
Daarom, edele Teofilus, besloot ook ik 
- na vanaf het begin alles precies te hebben onderzocht –  
voor u een ordelijk verslag te schrijven. 
De bedoeling daarvan is, dat u zult zien,  
hoe betrouwbaar de leer is, waarin u onderwezen bent. 

 

Op een dag keerde Jezus in de kracht van de Geest  
uit de woestijn terug naar Galilea. Men sprak over Hem in de hele streek.  
Hij trad op als leraar in hun synagogen en iedereen prees Hem. 
Zo kwam Hij ook in Nazareth, waar Hij was opgegroeid. 
Hij ging volgens zijn gewoonte op de sabbatdag naar de synagoge.  
Hij stond op om voor te lezen  
en kreeg de boekrol van de profeet Jesaja aangereikt.  
Hij opende de rol en vond de plaats waar geschreven stond: 

Jezus:    "De Geest van de Heer is over Mij gekomen, omdat Hij Mij gezalfd heeft. 
    Hij heeft Mij gezonden om aan armen de Blijde Boodschap te brengen,  
     aan gevangenen hun vrijlating aan te kondigen  

en aan blinden te vertellen dat zij zullen zien:  
om mensen die onderdrukt worden te laten gaan in vrijheid 
en om een heilig jaar af te kondigen  
dat vol is van de genade van de Heer." 

Verteller:   Daarna rolde Hij het boek dicht en gaf het terug aan de dienaar.  
Toen ging Hij zitten. 
Iedereen in de synagoge keek gespannen naar Hem.  

Jezus:  Toen begon Hij tot hen te spreken: 
“Het Woord uit de Schrift dat jullie zojuist hebben gehoord, 
 is nu in vervulling gegaan." 

Verteller:  Woord van de Heer. 

In gesprek 

1. Vind je het wel of niet belangrijk om de verhalen in de Bijbel te lezen? En waarom? 
2. Noem om de beurt een verhaal uit de Bijbel waarin Jezus iemand geneest. 
3. Jezus leest voor uit de profeet Jesaja. Daar staat ‘Hij heeft Mij gezonden ..’  

Wie zou Jesaja toch bedoeld hebben met Mij? 
Door welk zinnetje uit dit evangelie kun je dat weten? 

 
 



 
Refrein 
Hij is groot en geweldig 
goed voor iedereen 
geeft ons elke dag zijn liefde 
Hij is altijd om ons heen 
En wij willen Hem kennen 
elke dag steeds meer 
en wij zullen Hem prijzen 
want Hij is de hoogste Heer 

Gebedje: 
Vader God,  
Wat fijn dat we U en Jezus  
beter kunnen leren kennen  
door in de Bijbel te lezen. 
Geef, dat wij het Woord gaan begrijpen,  
dat wij meer en meer gaan leven  
zoals U graag ziet en Jezus ons geleerd heeft. 
Zo kunnen we de wereld wat mooier maken. Amen. 
 

Om te zingen Groot en geweldig  Muziek en tekst: Marcel en Lydia Zimmer 

 

  

Tip van de week 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N5-vhhMf3hs&t=33s 
 

1. Na na na na na na … 
God heeft ons zijn Woord gegeven 
het begint bij Genesis 
en tot en met Openbaring 
zie je wie en wat Hij is 
’t Is niet altijd even simpel 
soms begrijp je ’t niet meteen 
maar Zijn liefde klinkt 
door heel de Bijbel heen 

2. Na na na na na na 
God heeft ons zijn trouw bewezen 
Dwars door de geschiedenis 
en we mogen gaan ontdekken 
hoe fantastisch goed Hij is 
Hij zal doen wat Hij beloofd heeft 
en Hij laat ons nooit alleen 
Ja, Zijn liefde klinkt 
door heel de Bijbel heen 

 
 

 

Boekrol maken 
Wat heb je nodig: 1 langwerpig stukje bakpapier. 2 Satéstokjes.  
Zwarte viltstift. Lijm. Mooi lintje. 
 

Blijde Boodschap betekent goed nieuws.  
Welk goed nieuws van Jezus wil jij onthouden en doorgeven aan anderen? 
Schrijf dat met de zwarte viltstift op het stukje bakpapier.  
Plak aan elke kant een satéstokje.  
Rol de zijkanten naar elkaar en strik er een mooi lintje omheen. 

 

 

 


