Zondag 22 december

4¢ Zondag van de Advent

Een heel bijzondere ontmoeting!

Vandaag wordt in de kerk de vierde kaars van de Adventskrans aangestoken.
Dat betekent “Nog eventjes wachten, nog eventjes geduld ...
Bijna is het Kerstmis en mogen we het feest van de geboorte van Jezus vieren”.

Maria weet dat het Kindje in haar buik de Zoon van God is.
Dat heeft ze gehoord van de engel Gabriél, de boodschapper van God.
Na het grote nieuws van de engel gaat Maria direct op reis naar Elisabeth, want de engel
heeft gezegd dat ook zij een zoon verwacht. Maria wil haar helpen.
Maar, er zijn nog geen telefoons of computers om Maria’s komst aan te kondigen.
Wat zal Elisabeth zeggen als ze ziet dat ook in Maria’s buik een kindje groeit?
Het wordt een heel bijzondere ontmoeting tussen de twee vrouwen!
Luister maar goed.
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Mag er nu een kaarsje branden?
Misschien wel alle vier kaarsjes
van de Adventskrans.




Allen: In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Verteller:  Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
Luc. 1, 39-45

Op een dag reisde Maria haastig naar het bergland,

naar een stad in Juda.

Zij ging het huis van Zacharias binnen en begroette Elisabeth.

Op het ogenblik dat Elisabeth de groet van Maria hoorde,

sprong het kind op in haar schoot.

Elisabeth werd vol van de heilige Geest en riep met luide stem uit:
Elisabeth: "Gij zijt de Gezegende onder de vrouwen,

en gezegend is de vrucht van uw schoot.

Waaraan heb ik het te danken,

dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt?

Kijk, zo gauw uw groet mij in de oren klonk

sprong het kind van blijdschap op in mijn schoot.

Zalig bent U, de vrouw die gelooft heeft

dat zal gebeuren, wat haar door de Heer gezegd is."
Verteller: Woord van de Heer.

Om te doen

https://www.youtube.com/watch?v=9IxZ04nkv3c

Zingen MEISJE UIT NAZARETH

1. Meisje uit Nazareth, door God apart gezet. Hij zond een engel vanaf Zijn troon,
die haar de boodschap bracht “Ik heb aan jou gedacht,
jij zult de moeder zijn van Mijn Zoon”.

Hij zei

Wees gegroet (ave Maria)

Wees niet bevreesd (ave Maria)

Wees vervuld van Mijn Geest (ave Maria, Maria)

2. Toen zei Maria stil, ik wil als God het wil, dat het gebeuren zal naar Zijn woord.
Ging toen uit Nazareth, naar nicht Elisabeth.
Die had van God al het nieuws gehoord.

Ze zei
Wees gegroet (ave Maria)
O wat een eer (ave Maria)

Jij wordt de moeder van mijn Heer  (ave Maria, Maria)

Meisje uit Nazareth ... (zie 1) Wees gegroet, o wat een eer
Jij wordt de moeder van mijn Heer.


https://www.youtube.com/watch?v=9lxZ04nkv3c

Gesprekje

Maria hoort de stem van God

door de woorden van de engel.

Elisabeth zegt dat het kindje in haar buik opspringt
bij het horen van Maria’s stem.

Door de heilige Geest weet Elisabeth

dat Maria moeder wordt van Jezus, Gods Zoon.

God spreekt op verschillende manieren tot mensen.
Voor Maria en Elisabeth, en hun beider kindjes, heeft Hij een heel bijzonder plan.
Wat denk je, heeft God ook voor jouw leven een plan?
Hoe kun jij de stem van God (leren) herkennen?
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U bent Vader van Jezus en van alle mensen, ook van mij. A , (1
Help mij om niet alleen aan mezelf te denken, &

maar net als Maria zorgzaam te zijn voor anderen.

Help mij om, net als Maria, te geloven wat U mij wilt zeggen.
Mag ik, net als Elisabeth, vol van de heilige Geest worden,
en in dat kleine Kindje Jezus mijn Redder zien.

Tip van de week

Nog een paar nachtjes slapen voor het Kerstmis is.

Is je hart klaar om Jezus te ontvangen? Wat kun je nog doen?

Kijk naar Maria. Zij ging na het grote nieuws van de engel direct naar
Elisabeth. Maria houdt van God, luistert naar Hem en laat dat zien door
aan de ander te denken.

Bedenk wie jij heel blij kunt maken met een bezoekje van jou.

... lemand die je al een tijdje niet gezien hebt, iemand die al lang ziek is,
iemand die eenzaam is ... Je kent vast wel iemand. Neem je dan ook een
piepklein presentje mee? Een mooie tekening of zelfgemaakte kerstwens,
een paar zelfgebakken koekjes, een bloemetje uit de tuin of ...
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Dit heb ik speCiaal VOOr jou gemaakt.




