5 december
2¢ zondag van de Advent
Maak je klaar voor de komst van Jezus

Stel je voor: de Koning of een ander heel belangrijk iemand komt naar jou toe.
Je zorgt ervoor, dat alles in orde is net als de weg, waarover die persoon naar je
toe moet komen. Stel je voor dat hij niet bij jou kan komen.

In deze Adventstijd, wacht je op de komst van Jezus en het duurt nog wel even.
Het is fijn dat je niet alleen zorgt dat alles rondom jou heen, schoon, lekker en
netjes is, maar vooral dat je er in je hart helemaal klaar voor bent.

Johannes, de zoon van Zacharias en de neef van Jezus is daar heel duidelijk in.
Lees maar in het Evangelie hieronder.

Maar voordat je begint is het fijn om het 2¢ kaarsje van de Adventskrans aan te steken.
Misschien is er geen adventskrans in huis dan zou je 2 kaarsjes aan kunnen steken en
die dan naast elkaar zetten.

In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
Amen.




Verteller:

Gesprekje

Gebed

Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Lucas. (Lucas 3, 1-6)

Het gebeurde in het vijftiende jaar, dat keizer Tiberius regeerde.
Pontius Pilatus was landvoogd van Judea en Herodus gouverneur van
Galilea, zijn broer Filippus gouverneur van de provincie Iturea en
Trachonitis en Lysanias was gouverneur van Abilene.

Annas en Kajafas waren toen hogepriester.

Toen kwam het woord van God over Johannes, de zoon van Zacharias.
Hij was op dat moment in de woestijn.

Hij begon op te treden in heel de Jordaanstreek en preekte een doopsel
van bekering tot vergeving van de zonden.

Dit gebeurde volgens de profetie van Jesaja:

“Een stem roept in de woestijn

maakt de weg klaar voor de Heer,

maak zijn paden recht.

Elk dal moet worden opgevuld en elke berg of heuvel afgegraven.

De kronkelpaden moeten recht, de ruwe wegen viak worden.

Heel de mensheid zal de redding zien die van God komt.”

Woord van de Heer

OM TE DOEN

De profeet Jesaja heeft het over “Een stem in de woestijn”
Wie wordt daarmee bedoeld?

Waarom is het zo belangrijk, dat ook jij je goed
voorbereidt op de komst van Jezus?

Hoe doe je dat?

Lieve Jezus,

Dit weekend vieren we Sinterklaas en dat vind ik leuk en spannend.

Ik heb ervoor gezorgd, dat alles in orde is.

Maar vandaag, wil ik ook tijd maken voor U.

Ik wacht op uw komst met Kerstmis en wil mij van binnen klaar maken.
Wilt U mij daarbij helpen? Amen.




Om te zingen z

Lied van het Licht (uit de liedbundel “Zitten of opstaan dI 2"
Geloofliedjes voor de jeugd)

https://youtu.be/BLbTOyaircQ?list=PLnx7i_81qdOkwToaozNkBH_6-hN_c6ykj

Mensen kijken in het donker
naar een wereld vol verdriet.
Steek een kaars aan. Die vertelt je
van het Licht dat je straks ziet.
refrein
Het wordt anders, het wordt lichter.
Het wordt licht voor jou en mij
en voor iedereen op aarde.
Het wordt Kerst. God is dichtbij.

Mensen kijken naar de sterren.
Maar dat licht is ver en koud.
Steek een kaars aan. Die vertelt je
van het Licht dat van ons houdt.

Mensen hebben mooie plannen.
Maar er gaat zo vaak wat mis.
Steek een kaars aan. Die vertelt je
dat Gods toekomst stralend is.

Mensen dromen mooie dromen
van een wereld, licht en fijn.
Steek een kaars aan. Die vertelt je
hoe de wereld eens zal zijn.

Mensen gaan een beetje stralen,
want het Licht raakt hen nu aan.
Je ziet lichtjes in hun ogen

als ze bij het Kerstkind staan.

TIP VAN DE WEEK

Om samen te doen van maandag t/m zaterdag

Knip 6 harten van stevig gekleurd papier. Aan het eind van iedere dag wordt er 1
letter op het hart geschreven en vervolgens op een zichtbare plek opgehangen.
Op het laatste hart komt een ! te staan.

Aan het einde van de week vormen ze samen, de naam: JEZUS !

Doe per dag 1 ding niet, wat je normaal heel graag doet en schrijf dat op een stukje
papier en legt dat neer. Dat doet iedereen van het gezin.

Veel succes




