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Derde zondag van Pasen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geloof je echt ….? 
 

 

De Paastijd is nog niet voorbij. Jezus is verrezen! 
Maar als ik daar goed over nadenk, dan denk ik: Geloof ik dat echt? 

Jezus was toch dood?  
En nu komt Hij zomaar bij zijn leerlingen. 

Hoe kan dat toch? 
 
 

Ja daar hadden de leerlingen van Jezus het ook wel moeilijk mee. 
Maar Jezus helpt, zoals altijd. Hij verschijnt aan hen.  

Hij laat zijn handen, voeten en zijde zien. Hij eet met hen. 
Ja ze weten het nu zeker en ze geloven. Jezus is verrezen. 

 
Laten we maar gaan lezen. 

En steken we nog een kaarsje aan? 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

In de naam van de Vader  
en de Zoon en de heilige Geest. 

Amen. 
 



 
 

 

Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. 
         Lucas 24, 35 - 48 
Verteller: Die dag vertelden de twee leerlingen wat er onderweg gebeurd was, 

en hoe ze Jezus herkend hadden aan het breken van het brood. 
Terwijl ze dit vertelden, stond Hijzelf plotseling midden tussen hen en zei: 

Jezus:  “Vrede zij met u”. 
Verteller: In hun verwarring en schrik meenden ze een geest te zien. 
  Maar Hij zei tegen hen: 
Jezus:  “Waarom zijn jullie zo in de war? Waarom twijfelen jullie in je hart? 
  Kijkt naar mijn handen en mijn voeten. Ik ben het zelf. 
  Raakt Mij aan en kijkt: een geest heeft geen vlees en beenderen. 
  Ik heb die wel, zoals jullie kunnen zien”. 
Verteller: Zo sprak Hij. 
  Daarna liet Hij hun zijn handen en voeten zien. 
  Toen ze het van vreugde en verbazing niet konden geloven, 
  zei Hij tegen hen: 
Jezus:  “Hebben jullie hier iets te eten?” 
Verteller: Ze gaven Hem een stuk geroosterde vis. 
  Hij nam het en at het voor hun ogen op. 
  Hij zei tegen hen: 
Jezus:  “Dit zijn mijn woorden die Ik tegen jullie zei toen Ik nog bij jullie was: 
  Alles moet volledig gebeuren, zoals over Mij geschreven staat  

in de Wet van Mozes, bij de profeten en in de psalmen”. 
Verteller: Toen opende Hij hun verstand 
  om de Schriften te begrijpen. 
  Hij zei tegen hen: 
Jezus:  “Zo spreken de Schriften, dat de Messias zou lijden, 
  sterven en op de derde dag zou verrijzen uit de doden; 
  en dat in zijn Naam de bekering en de vergeving van de zonden 
  bekend gemaakt moet worden aan alle volkeren. 
  Jullie moeten van dit alles getuigen. 
  En begin in Jeruzalem.” 
Verteller: Woord van de Heer. 
   

Om te doen 
 
 

Om samen over te praten: 
1. Wat is het eerste dat Jezus tegen zijn leerlingen zegt? 
2. Vind je vrede belangrijk? 
3. Hoe kun jij vrede maken? 
4. Probeer jij wel eens om over Jezus te vertellen, 

aan kinderen die Jezus niet kennen? 
 
 



Om te bidden: 
Lieve Jezus, 
vandaag verschijnt U aan uw leerlingen. 
U vraagt geloof. 

 

U vraagt aan mij ook om te geloven. 
Daarom zeg ik nu: 
“Jezus ik geloof in U en ik houd van U”.  
Amen. 

 

Om te zingen: 
Hij leeft 
(Elly en Rikkert Zuidervelt) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tip van de Week: 
 
 
 
 
 

 
De discipelen waren zo moe, 
ze treurden om de Heer. 
Waar moesten ze nu nog naar toe, 
hun Meester was er niet meer. 
Maar Maria riep plotseling: 
“Weet je niet meer 
wat Hij gesproken heeft?” 
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan, 
Hij leeft, Hij leeft. (2x)  
Hij leeft! 
 

 
 

Wil je als je ’s avonds gaat slapen en nog even bidt, 
aan Jezus vragen: 

“Jezus wie mag ik morgen over U vertellen? “ 
 

Let goed op. 
Jezus geeft antwoord! 

 

(En dan ook doen wat je ingegeven werd.) 
 

Leve Jezus! 
 

 

 

Maria kwam bij het graf, 
en huilde om haar Heer. 
De grote steen was weggerold, 
en Jezus was er niet meer. 
Maar een engel zei plotseling: 
“Weet je niet meer 
wat Hij gesproken heeft?” 
Hij is op gestaan, Hij is opgestaan, 
Hij leeft, Hij leeft. (2x) 
 

https://youtu.be/hvHtCgv1Ovk 

 

https://youtu.be/hvHtCgv1Ovk

