
10 maart 2024 “Zondag Laetare” 
Vierde zondag in de Veertigdagentijd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Geloof in en vertrouw op Jezus 
 

Vandaag is de kleding van de priester niet paars maar roze. 
Weet je waarom dat is? De Kerk viert vandaag zondag Laetare. 

Een moeilijk woord dat uit het Latijn komt en dat betekent: “Wees blij!” 
Blij, omdat we nu halverwege de Veertigdagentijd zijn. 

Nog maar 21 dagen en dan is het zover: Pasen. Het grootste feest van ons geloof. 
Maar zover is het nog niet. Je bent onderweg. 

 

 
 

  Gebeurt het wel eens dat je niet goed begrijpt, wat de juf of meester 
uitgelegd heeft over taal of rekenen? Dat je wilt vragen om extra uitleg?  

Maak je dan een afspraak na school of zeg je het tijdens de les? 
In het Evangelie van vandaag, lees je over een Wetgeleerde Nikodemus. 

Hij heeft veel over Jezus gehoord, maar begrijpt het allemaal niet zo goed 
Hij gaat ’s nachts naar Jezus, omdat hij niet wil dat iemand het weet. 

Omdat hij  bang is voor de andere Wetgeleerden, die helemaal niet blij zijn met Jezus. 
Hij praat met Jezus en stelt Hem vragen. 

Lees maar waarover Jezus met Hem spreekt. 
 
 

Omdat je nu het Woord van God gaat lezen is het fijn om 
een kaarsje aan te steken. Wie is er deze week aan de beurt? 

 

Maak het even stil en zeg dan samen: 
“In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.” 

 
 

 
 
 
 



 

Verteller:  Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus  
volgens Johannes.                     (Johannes 3, 14-21)  
 

Eens zei Jezus tegen Nikodemus: 
Jezus:  "De Mensenzoon moet omhoog worden geheven 

zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn.  
Zo zal iedereen die gelooft in Hem eeuwig leven. 
God heeft immers zoveel van de wereld gehouden,  
dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven. 
Iedereen die in Hem gelooft, zal niet verloren gaan.  
Hij zal eeuwig leven. 
God heeft zijn Zoon naar de wereld gezonden  
niet om de wereld te oordelen, maar om de wereld door Hem te redden.  
Wie in Hem gelooft, wordt niet geoordeeld,  
maar wie niet in Hem gelooft, is al veroordeeld,  
omdat hij niet gelooft in de Naam van de enige Zoon van God.  
En dit is het oordeel: het licht is in de wereld gekomen, 
maar de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht.  
Iedereen die kwaad doet, heeft een afkeer van het licht. 
Hij gaat niet naar het licht toe. 
Hij is namelijk bang, dat zijn werken bekend worden gemaakt.  
Maar wie de waarheid doet, gaat wel naar het licht toe. 
Zo blijkt uit zijn daden, dat zij in God zijn gedaan". 

 
Verteller: Woord van de Heer. 
 
 

Gesprekje: 
 

1. Hoe kan je laten zien dat je gelooft? 
2. Wie wordt er bedoeld met : “Het licht is in de wereld gekomen?”  
3. Hoe heeft Jezus laten zien dat Hij gekomen is om ons te redden? 
4. Vind je dat moeilijk om te geloven? 

 
 

Gebedje: 
Lieve Jezus, 
Dank U wel dat U er altijd voor me bent. 
Zelfs als het in de nacht is. 
Ik vind het soms erg lastig om te zeggen dat ik in U geloof. 
Wilt U mij daarbij helpen? 
Af en toe heb ik geen zin om te helpen als mij dat gevraagd wordt. 
Ik wil liever iets voor mezelf doen. 
Wilt U mij helpen? 
Amen. 

 



 
 

Zingen: 
Jezus is de Weg 
(Tekst en muziek: Marcel Zimmer) 
 

 
Refrein 
Jezus is de weg 
de waarheid en het leven. 
Niemand komt tot de Vader dan door Hem. 
Jezus is de weg 
de waarheid en het leven                    
Hij is de weg tot God.  (2x) 
 

Want alzo lief had God de wereld, 
dat Hij zijn Zoon gegeven heeft. 
Opdat een ieder die in Hem gelooft 
niet verloren gaat 
maar eeuwig leven heeft.  Refr. 
 

Hij heeft de weg tot God geopend 
door te sterven aan het kruis. 
En door het werk dat Hij volbracht 
schenkt Hij leven tot in alle eeuwigheid.  Refr. 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/dMNoJe6Gp
0A 
 

 
 
 

In het Evangelie heb je gelezen dat Jezus “het Licht in de wereld is.” 
Jezus heeft zelf altijd het voorbeeld gegeven, door mensen te helpen.  

Naar hen te luisteren en geduld te hebben. 
Zou jij deze week een: Lichtje voor een ander willen zijn? 

 
Je  kent vast wel iemand, die jij ergens een plezier mee kan doen. 

 

Maar als je dat moeilijk vindt, 
kunnen jullie dan samen hier een plannetje voor bedenken? 

 
 
 
 

 TIP 

https://youtu.be/dMNoJe6Gp0A
https://youtu.be/dMNoJe6Gp0A

