
 
8 en 9 maart 2024 

is iedereen welkom bij 

24 uur voor de Heer 
dat dit jaar in het teken staat van 

het door paus Franciscus  

gekozen thema 

‘… een nieuw leven leiden.’  
Rom. 6,4 

Vrijdag 8 maart, in de Dagkapel 

18.00 uur: Opening 24 uur voor de Heer  
Gebedsviering met als thema: ‘Het geschenk  
van Gods genezende en herstellende liefde.’ 

18.30 uur: Biechtgelegenheid 

19.00 uur: Eucharistieviering 
Aansluitend stille Aanbidding tot 20.45 uur. 

Zaterdag 9 maart, in de Dagkapel 

10.00 uur  
Gebedsviering voor de synode en voor vrede, 
met name in Oekraïne en het Heilig Land.  
Aansluitend Aanbidding tot 12.00 uur. 

15.00 uur  
Gebedsviering met als thema:  
‘Nieuw leven door ontmoeting met Jezus  
die vergeving schenkt.’ 

15.45 uur:  Biechtgelegenheid  

19.00 uur: Eucharistieviering  

 


