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6e Zondag door het jaar 
 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 

Jezus kent je door en door 
 

Dit weekend wordt er op veel plaatsen carnaval gevierd. 
Carnaval komt van het Middeleeuws-Latijnse: “carne levare”,  

wat zoiets betekent als: geen vlees nemen. 
Tijdens carnaval vieren we dat we nog even kunnen feesten  

voordat de vastentijd voor Pasen begint.  
In de vastentijd proberen we meer aan Jezus te denken  
door bepaalde dingen niet te eten, bijvoorbeeld vlees,  

of dingen niet of minder te doen. 
 

Op Aswoensdag, 14 februari, kunnen we het askruisje ontvangen. 
“Denk eraan mens dat je van stof bent, en dat je weer stof wordt als je komt te overlijden.” 

 

De veertigdagentijd is een goede tijd om ons te bekeren. 
Door aan God de Vader en Jezus te denken. 

Hierdoor kunnen we misschien anders gaan leven. 
Door te luisteren en je af te vragen: “Wat zou Jezus doen? “ 

En door meer voor onze naasten te doen. 
 

Jezus kent je door en door en wil je graag helpen. 
 

En dat staat ook in het verhaal van vandaag.  
 

Het Woord van God brengt Licht in de wereld. Mag daarom het kaarsje aan? 
 

  Zullen we gaan lezen? 
 
 
 
 

In de Naam van de Vader, 

de Zoon en de heilige Geest. 

Amen. 
 



 
 

Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus 
volgens Marcus. (Marcus 1, 40-45) 

  
Verteller: In die tijd kwam er een melaatse bij Jezus. 
  Hij viel op zijn knieën en smeekte Jezus: 
Melaatse: “Als U wilt kunt U mij reinigen”. 
Verteller: Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, 
  raakte hem aan en sprak tegen hem: 
Jezus:  “Ik wil, word rein”.  
Verteller: Meteen verdween de melaatsheid en was de man gereinigd. 
  Toen Jezus hem wegstuurde, drong Hij er bij hem met klem op aan: 
Jezus:  “Zorg ervoor dat je aan niemand iets zegt, 
  maar ga je laten zien aan de priester en offer voor je reiniging 
  -als bewijs voor hen- wat Mozes heeft voorgeschreven”. 
Verteller: Nauwelijks vertrokken, begon de man overal zijn verhaal te vertellen 
  en openlijk te verkondigen. 
  Jezus kon hierdoor niet meer zomaar in de stad komen, 
  maar verbleef buiten op eenzame plaatsen. 
  Toch kwamen de mensen van alle kanten naar Hem toe. 
 

  Woord van de Heer. 
 

 

Om te doen 
 

Om te praten 
Hoe reageer jij als je een gehandicapte ziet, of iemand met vieze pukkels? 
Heb je medelijden met zo iemand? 
Bij deze mensen zie je dat ze gehandicapt zijn, maar jij …. 
voel jij je ook wel eens gehandicapt? 
En ga je dan naar Jezus toe? 
Jezus kent je door en door ….wat kun jij Hem in de komende veertigdagentijd geven? 
 

Om te bidden 
Lieve Jezus, 
deze melaatse man had een groot geloof. 
U zei niet tegen hem: “Ga weg!” 
Nee U genas hem. 
Jezus ik kom met al mijn foutjes bij U. 
Wilt U me vergeven? 
Wilt U me helpen om beter te doen wat U vraagt. 
Dank U Jezus! 



Amen. 
 

Om te zingen: 
Leg je hand maar in de hand van Jezus 
(Tekst en muziek Jan Visser) 
 

Leg je hand maar in de hand van Jezus. 
Weet je dat Hij heel veel van je houdt? 
Ook voor jou wil Hij met Liefde zorgen 
als je helemaal op Hem vertrouwt, 
helemaal op Hem vertrouwt. 
 

Zet je voet maar bij de voet van Jezus 
als je met Hem meegaat, loop je goed. 
Is de weg soms moeilijk in het donker, 
Hij weet altijd waar je komen moet, 
altijd waar je komen moet. 
 

Leg je hand in zijn hand, 
zet je voet bij zijn voet. 
Maar je hart, daar gaat het om,  
Luister goed, Hij roept je: Kom! 
 

Geef je hart maar helemaal aan Jezus, 
niemand is er die je beter kent. 
Hoor je wel wat Hij je steeds wil zeggen:  
Het is goed als je dichtbij Mij bent, 
goed al jij dichtbij Mij bent. 
 
 

Tip van de week: 
 
   

Veertigdagentijd of vastentijd! 
Wat kunnen jullie voor plannetjes voor deze komende tijd maken? 

Hoe kunnen we Jezus meer in ons midden plaatsen? 
Kunnen we alles wat we uitsparen aan een goed doel geven? 

 

De kleur in de kerk is paars.  
Een hoekje thuis maken met een paarse doek,  

Bijbel, kaars, palmtakje, kruisbeeld? 
Samen komen jullie vast op nog meer goede ideeën!  

 

Succes! 
 

https://youtu.be/D9bUigvkSXY

