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Vierde zondag door het jaar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jezus woorden zijn liefdevol en belangrijk voor iedereen. 
 

Vorige week stond er in het Evangelie, dat Jezus bij het meer stond en vissers riep. 
Ze stopten direct met waar ze mee bezig waren. 

Toen Jezus hen riep, wilden ze niets liever dan met Hem meegaan. 
Ze aarzelden geen moment, lieten hun boten en netten achter en volgden Hem. 

Zij werden zijn leerlingen. 
De derde zondag door het jaar, is door Paus Franciscus ingesteld als:  

“Zondag van het Woord” 
 

In het Evangelie van vandaag,  
de vierde zondag door het jaar, is Jezus in de Synagoge. 

De mensen, die naar Hem luisteren zijn helemaal verbaast. 
Jezus spreekt op een hele andere manier dan de Schriftgeleerden. 
De woorden van Jezus zijn net als vorige week vol Liefde en kracht. 

Dan gebeurt er iets heel bijzonders. 
 

 

Staat het kaarsje op tafel en ben je er helemaal klaar voor? 
Wie steekt dit keer het kaarsje aan? 
 

 
 
 

     

      

In de Naam van de Vader, 

de Zoon en de heilige Geest. 

Amen 
 

 



 
Verteller: Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus   
                 volgens Marcus.  Mc. 1, 21-28 
 

Op een dag kwam Jezus met zijn leerlingen in Kafárnaum.  
Op de volgende sabbat ging Hij naar de synagoge. 
Hij trad er op als leraar. 
De mensen waren heel erg verbaasd over wat Hij leerde.  
Want Hij leerde hen niet zoals de schriftgeleerden, 
maar als iemand die gezag heeft. 
Er was in de synagoge juist een man in wie een slechte geest woonde. 
Hij begon hard te schreeuwen: 

Bezetene:  "Jezus van Nazareth, wat hebt U met ons te maken? 
Bent U gekomen om ons verloren te laten gaan?  
Ik weet wel wie U bent: de Heilige van God." 

Verteller:  Jezus zei streng tegen Hem 
Jezus:  "Houd je mond en ga weg uit die man." 
Verteller:  De slechte geest schudde de man door elkaar.  

Nog een keer schreeuwde hij heel hard. 
Toen ging de geest weg uit die man.  
Alle mensen waren zo verbaasd dat ze zich afvroegen: 

Mensen: "Wat betekent dat toch? Een nieuwe leer met gezag. 
Hij beveelt de slechte geesten en ze gehoorzamen Hem."  

Verteller: Als een lopend vuurtje maakte men Zijn goede naam bekend  
naar alle kanten in heel de streek van Galilea. 

 

Woord van de Heer. 
 

OM TE DOEN 
 

Gesprekje 
1. Weet jij wat een Synagoge is? 
2. Waarom zijn de mensen zo verbaast? 
3. Weten de mensen wie Jezus is? 
4. Waaraan kan je merken dat Jezus Woorden Kracht hebben? 

 

 

Gebed: 
Lieve Jezus, 
U vertelt vol Liefde over God, Uw Vader.  
Ook mooie verhalen, waar ik veel van kan leren. 
Soms zijn ze best moeilijk om te begrijpen. 
Wilt U mij daarbij helpen en ook bij het doen wat U van mij vraagt. 
Lief, geduldig, trouw, aandacht geven aan een ander. 
Elke dag eventjes tijd maken voor U. 
Amen. 
 



 
Om te zingen 
Groot en geweldig 
(Tekst en muziek Marcel en Lydia Zimmer) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/lJraJLCmdGE 
 
 

 

Na na na na na na 
 

God heeft ons zijn woord gegeven 
het begint bij Genesis 
en tot en met Openbaring 
zie je wie en wat Hij is 
't Is niet altijd even simpel 
soms begrijp je 't niet meteen 
maar zijn liefde klinkt  
door heel de bijbel heen  
 

refrein:  
Hij is groot en geweldig 
goed voor iedereen 
geeft ons elke dag zijn liefde  
Hij is altijd om ons heen 
en wij willen Hem kennen  
elke dag steeds meer  
en wij zullen Hem prijzen 
want Hij is de hoogste Heer 
 

Na na na na na na 
 

God heeft ons zijn trouw bewezen 
dwars door de geschiedenis 
en we mogen gaan ontdekken 
hoe fantastisch goed Hij is 
Hij zal doen wat Hij beloofd heeft 
en Hij laat ons nooit alleen 
Ja, zijn liefde klinkt  
door heel de bijbel heen  
 

Refrein: 
Hij is groot en geweldig ... (3x) 
 

Na na na na na na 
 
 
 

 
 
 

 

Je hebt gehoord, dat de woorden, die Jezus spreekt, vol liefde zijn 

en krachtig. Dat er bijzondere dingen gebeuren. 

Weet jij wat Jezus voor bijzondere en belangrijke dingen gedaan heeft? 
 

Heb jij een Kinderbijbel in huis? 

Daar staan heel veel verschillende verhalen over Jezus in. 

Misschien kan je deze week elke dag een verhaal  

in jouw Kinderbijbel opzoeken en dat verhaal lezen.  

Zo leer je Jezus beter kennen. 
 

Het is ook fijn om dat samen als gezin te doen. 

Kan je elkaar vertellen welk verhaal je het mooiste vindt en waarom. 

      

 

TIP VAN DE WEEK 

https://youtu.be/lJraJLCmdGE

