
 

Eenentwintig januari 2024 

Derde zondag door het jaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jezus! Jezus! Volg jij Hem? 
 

Het evangelie van vandaag is door Marcus geschreven.  
Marcus heeft Jezus zelf gekend, ook al was hij geen apostel. 

Hij begint met het openbare leven van Jezus.  
Toen Jezus zich had laten dopen is Hij naar de woestijn gegaan.  

Daar heeft Hij veertig dagen en nachten doorgebracht. 
En nu zit Johannes in de gevangenis. 

 Jezus begint de Blijde Boodschap te verkondigen.  
Hij gaat de mensen over de Liefde van God, zijn Vader vertellen.  

En … Jezus roept mannen om Hem te volgen. 
 

Ook vandaag roept Jezus mensen om Hem te volgen. 
Misschien roept Hij ook jou. 

 
Laten we maar gaan lezen. 
Wie steekt het kaarsje aan? 

 
 
 
 
 
 
 
 

In de naam van de Vader en de 
Zoon 

en de heilige Geest. 
Amen. 

 



 
Verteller: Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus
      (Marcus 1, 14-20) 
 

  Nadat Johannes was gevangen genomen, ging Jezus naar Galilea 
en verkondigde er Gods Blijde Boodschap. 
Hij zei: 

Jezus:  “De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij: 
bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.” 

Verteller: Toen Jezus eens langs het meer van Galilea liep,  
zag Hij Simon en de broer van Simon, Andreas, terwijl zij bezig waren  
het net uit te werpen in het meer; zij waren namelijk vissers. 
Jezus zei tot hen: 

Jezus:  “Komt, volgt Mij; Ik zal maken dat jullie vissers van mensen worden.” 
Verteller: Direct lieten zij hun netten in de steek en volgden Hem. 

Iets verder op zag Hij Jakobus,  
de zoon van Zebedeüs en zijn broer Johannes, 
ook zij waren in de boot bezig hun netten klaar te maken. 
Onmiddellijk riep Hij hen. Zij lieten hun vader Zebedeüs  
met zijn werknemers in de boot achter en volgden Hem. 

 

Woord van de Heer.   
 
 
 
 
 

Om te doen: 
 

 
Gesprekje: 
Stel je voor dat Jezus nu langs zou komen  
en zou vragen: “Luuk, Fien … volg Mij.  
Wat zou jij dan doen? 
Zijn er mensen die alles achter laten en Jezus volgen?  
Kun je voorbeelden geven? 

 
Gebedje: 
Lieve Jezus, 
U ging de stilte in om met uw Vader te praten  
en naar Hem te luisteren. 
Wilt U me helpen om elke dag even tijd voor U te maken  
en even stil te zijn, om naar U te luisteren? 
Dank U Jezus, 
Amen. 

 
 



 

Om te zingen: 
“Van top tot teen” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik wil leven voor de Heer, 
met alles wat ik ben. 
Hij is de grote kampioen, 
Ik ben zijn grote fan. 
Ik heb het altijd willen doen, 
Dus zeg ik nu: 
Heer, ik ben helemaal voor U. 
 

Van top tot teen voor U alleen 
Voor U alleen van top tot teen. 
 

Ik wil leven voor de Heer, 
Met alles wat ik heb.  
M’n stiften en mijn stuiters, 
M’n stelten en mijn step. 
Ik wil U alles geven, dus zeg ik 
nu: 
Heer, ik ben helemaal voor U. 
 

Van top tot teen voor U alleen 
Voor U alleen van teen tot top. 
Ben er onderste boven van. Hop! 
 

 
 
Ik wil leven voor de Heer, 
Met alles wat ik kan 
Al is het niet zo heel erg veel, 
Hij maakt er wel wat van 
Ik kan nog altijd bidden, 
Dus zeg ik nu: 
Heer ik ben helemaal voor U. 
 

Van top tot teen voor U alleen 
Voor U alleen van top tot teen. 
 

Wil jij leven voor de Heer, 
Met alles wat je bent. 
Je bent door hem geschapen 
Met een speciaal talent. 
Misschien heb je ’t nog nooit gedaan, 
Doe het dan nu. 
En zeg: 
Heer ik ben helemaal voor U. 
 

Van top tot teen voor U alleen 
Voor U alleen van teen tot top. 
Ben er onderste boven van. Hop! 
 

Marcus had goed naar Jezus geluisterd. 

Jij kunt ook naar Jezus luisteren. 

Weet je hoe? 
 

Door iedere dag een verhaal uit je Kinderbijbel te lezen. 

Eén verhaal per dag en dan even stil worden. 

Wat zegt Jezus mij? 
 

Misschien kan je samen met papa of mama lezen; 

want samen lezen is ook fijn! 
 

https://youtu.be/FJ58JviTw2M 
 

https://youtu.be/FJ58JviTw2M

