
Zondag 31 december 

Feest van de heilige Familie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jezus, Maria en Jozef.  

De heilige Familie. 
 

In welke plaats is Jezus geboren? 
In welke plaats groeide Hij op? 
Wie is eigenlijk de Vader van Jezus? 
Wie is Jezus’ vader op aarde? 
Hoe noemen we Gods Huis op aarde?  
Hoe heet Gods Huis in het land van Jezus? 

 
Al deze vraagjes brengen ons bij het verhaal dat we vandaag gaan lezen. 

 
Zullen we een kaarsje aansteken? 

 
 
 
 

In de naam van de Vader  
en de Zoon en de heilige Geest.  
Amen. 
 

 



 
Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. 

           Lucas 2, 41-52 
 
Verteller: Elk jaar reisden de ouders van Jezus naar Jeruzalem om het Paasfeest te vieren. 

Zoals gebruikelijk was bij dit feest gingen ze er weer heen,  
toen Hij twaalf jaar geworden was. 
Na afloop van de feestdagen keerden ze naar huis terug. 
Maar het Kind Jezus bleef achter in Jeruzalem, 
zonder dat zijn ouders het wisten. 
In de mening dat Hij bij de karavaan was, reisden ze een dag ver. 
Toen zochten ze Hem onder familieleden en bekenden. 
Omdat ze Hem niet vonden, gingen ze al zoekende naar Jeruzalem terug. 
Pas na drie dagen vonden ze Hem in de tempel. 
Daar zat Hij te midden tussen de leraren. 
Hij luisterde naar hen en stelde hen vragen. 
Ieder die Hem hoorde, was verbaasd over zijn inzicht en zijn antwoorden. 
Toen zijn ouders Hem daar zagen, waren ze ontdaan. 
Zijn moeder zei tegen Hem: 

Maria: “Kind, hoe kon je ons dit aandoen? 
Denk toch eens eraan, wat een angst je vader en ik hadden, 
toen we naar je zochten.” 

Verteller: Maar Hij antwoordde: 
Jezus:  “Waarom hebben jullie toch naar Mij gezocht? 

Wisten jullie dan niet, dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn?” 
Verteller: Maar zij begrepen niet wat Hij daarmee bedoelde. 

Hij ging met hen mee naar Nazareth en bleef gehoorzaam aan hen. 
Zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart. 
En met de jaren nam Jezus toe in wijsheid. 
Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen.  

 

Woord van de Heer. 
 

 

 
 

Gesprekje: 
 

Jezus is in het huis van zijn Vader. 
Waar is jouw huis, jouw thuis? Hoe voel je je daar? 
De kerk is ook ons thuis. Daar is Jezus. 
En wij horen bij Jezus. Hoe voel jij je in de kerk?  

 
 

Om te doen 



Om te bidden: 
Lieve Jezus, 
U luistert naar Uw Vader.  
U wilt in zijn Huis zijn om naar Hem te luisteren. 
Maar U woont ook bij Jozef en Maria. U houdt van hen. 
Leer mij om naar U en naar mijn ouders te luisteren. 
Amen.  

 

 
Om te zingen: 
Alles is gereed in het Vaderhuis 
(Tekst: A. de vogel. Muziek onbekend) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tip van de week: 

 

 
 
 

Kom en ga met mij naar het Vaderhuis, 
naar het Vaderhuis, naar het Vaderhuis. 
Kom en ga met mij naar het Vaderhuis, 
daar is vreugd’, vreugd’, vreugd’. 
 
Ja, ik zal daar zijn in het Vaderhuis, 
in het Vaderhuis, in het Vaderhuis. 
Ja, ik zal daar zijn in het Vaderhuis, 
daar is vreugd’, vreugd’, vreugd’. 
 

https://youtu.be/oRsdEryLK4g 

 

Alles is gereed in het Vaderhuis, 
in het Vaderhuis, in het Vaderhuis. 
Alles is gereed in het Vaderhuis, 
daar is vreugd’, vreugd’, vreugd’. 
 
Jezus is de Weg naar het Vaderhuis, 
naar het Vaderhuis, naar het Vaderhuis. 
Jezus is de Weg naar het Vaderhuis, 
daar is vreugd’, vreugd’, vreugd’. 
 
 

Op Nieuwjaarsdag maandag 1 januari 2024 
viert de Kerk, dat Maria de Moeder van God is, 

maar ook onze Moeder. 

Jezus heeft Haar op het Kruis aan ons gegeven. 
 

We beginnen een nieuw jaar. 
Zullen we met Haar aan het nieuwe jaar beginnen? 

Bidden we samen heel rustig het Wees Gegroet. 

En zullen we dat iedere dag samen doen? 
 

https://youtu.be/oRsdEryLK4g

