
 

Zondag 24 december 2023, een bijzondere dag. 

4e Zondag van de Advent én Kerstavond! 

       

 

God stuurt zijn engel met Groot Nieuws 

In de Kerk branden vier kaarsen op de Adventskrans. 

En alle kaarsen vertellen ons:  

‘Het is bijna Kerstmis. Licht zal er komen, Licht in het land.’ 

En vanavond is het al zover. 

Dan komen overal op de wereld mensen samen  

om de geboorte van Jezus te vieren. 

De vierde zondag van de Advent en het feest van Jezus’ geboorte  

vieren we dit jaar op dezelfde dag. Als dat niet bijzonder is!  

Beide keren stuurt God een engel naar de aarde. 

Hij moet een boodschap van God vertellen. 

In het evangelie van de 4e zondag lees je wat de engel Gabriël aan Maria vertelt. 

En op kerstavond hoe een engel aan de herders in het veld vreugdevol nieuws brengt. 

Hoe zal het nieuws worden ontvangen?  

 

Zijn jullie klaar om te luisteren naar het Woord van God? 

En mogen er misschien vier waxinelichtjes aan  

… of vier kaarsjes als jullie een Adventskransje hebben? 

  



Allen:  In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen. 

Verteller:  Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.  

Lucas 1, 26 - 38  

                   Toen Elisabeth zes maanden in verwachting was,  
werd de engel Gabriël door God gezonden  
naar een stad in Galilea, naar Nazareth. 
Hij ging naar een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette. 
Jozef was uit de familie van Koning David.  
De naam van die maagd was Maria. 
De engel kwam bij haar binnen en zei: 

Engel:  "Wees gegroet.  
U bent de gezegende.  
De Heer is met U." 

Verteller: Zij schrok van die woorden en vroeg zich af,  
wat die groet toch wel kon betekenen. 
Maar de engel zei tegen haar: 

Engel:   "Wees niet bang, Maria,  
want God schenkt aan u zijn genade.  
Zie, u zult in verwachting komen en een Zoon ter wereld brengen. 
U moet Hem de naam Jezus geven.  
Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. 
God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David schenken.  
Hij zal voor eeuwig koning zijn  
over de familie en het volk van Jacob.  
Zijn koningschap zal nooit eindigen." 

Verteller: Maar Maria zei tegen de engel: 
Maria : "Hoe kan dit gebeuren? 

Ik ga niet om met een man." 
Verteller: Hierop gaf de engel haar als antwoord 
Engel:  "De heilige Geest zal over u komen.  

De kracht van de Allerhoogste  
zal U overdekken als een schaduw.  
Daarom zal het kind dat geboren wordt,  
heilig genoemd worden, Zoon van God.  
Weet, dat zelfs Elisabeth, uw familielid, 
op haar hoge leeftijd in verwachting is van een zoon.  
Ook al noemde iedereen haar onvruchtbaar, 
ze is nu al zes maanden in verwachting.  
Want voor God is niets onmogelijk." 

Verteller: Nu zei Maria: 
Maria : "Zie de dienstmaagd van de Heer; mij geschiede naar uw woord." 
Verteller: En de engel ging weer bij haar weg. 
  Woord van de Heer. 

  



Om te doen 

 

Zing je mee? 

MEISJE UIT NAZARETH https://www.youtube.com/watch?v=9lxZ04nkv3c  

Meisje uit Nazareth 
Door God apart gezet 
Hij zond een engel vanaf Zijn troon 
Die haar de boodschap bracht 
Ik heb aan jou gedacht 
Jij zult de Moeder zijn van Mijn Zoon 

Hij zei: 
Wees gegroet     Ave Maria 
Wees niet bevreesd    Ave Maria 
Wees vervuld van Mijn Geest  Ave Maria, Maria 

Toen zei Maria stil 
Ik wil als God het wil 
Dat het gebeuren zal naar Zijn woord 
Ging toen uit Nazareth 
Naar nicht Elisabeth 
Die had van God al het nieuws gehoord 

Ze zei:       
Wees gegroet    Ave Maria 
O wat een eer    Ave Maria 
Jij wordt de Moeder van mijn Heer Ave Maria, Maria 

Later in Bethlehem 
Vonden de herders Hem 
't Kind van Maria Gods eigen Zoon 
Net als die herders toen 
Willen wij 't zelfde doen 
Buigen voor Jezus met eerbetoon 

Zoon van Maria   Ave Maria 
Zoon van Maria   Ave Maria 
Zoon van Maria, Maria  Ave Maria, Maria  

Zoon van God    Zoon van Maria 
Maak ons rein   Zoon van Maria 
Laat ons als Maria zijn  Zoon van Maria, Maria  

 

Tekst en muziek: Elly en Rikkert 

Staat op: Witte zwanen zwarte zwanen, Een boom vol kerstliedjes, Een koning is geboren 

https://www.youtube.com/watch?v=9lxZ04nkv3c


In gesprek 

1. Heb jij al eens belangrijks nieuws gekregen? 
Zo ja, hoe vond je dat en wat heb je gezegd, gedaan? 

2. Stel je eens voor dat de engel Gabriël bij jou op bezoek komt.   
Hoe zou jij dat vinden? Wat zou je hem willen vragen? 

3. Maria heeft “Ja” gezegd. Wat zeg jij als God iets van je vraagt? 

4. Op kerstavond hoor je hoe de engel tot de herders spreekt: 

“Wees maar niet bang, want kijk,  
ik verkondig jullie een blijde boodschap. 
Die is bedoeld voor heel het volk. 
Vandaag is in de stad van David  
voor jullie een Redder geboren: 
Christus de Heer. 
Dit is voor jullie het teken: 
Je zult een pasgeboren kind vinden, “ 
dat in doeken is gewikkeld en in een kribbe ligt. 

Herders hoorden engelen zingen ‘Eer aan God in den hoge’  
en gingen op zoek naar het Kind in de kribbe. 

Waar kun jij Jezus vinden? 

Bidden 

Vader God,  
ik dank U voor Maria  
die vol vertrouwen,  
zonder precies te weten  
wat haar te wachten stond, 
‘Ja’ heeft gezegd.  
Mag ik, net als zij,  
U dienen in alles wat ik doe. 
Mag mijn ‘ja’ een echt ‘ja’ zijn. 
Kom, Jezus kom,  
kom in mijn hart. Amen. 

Tip van de week 

Herders krijgen als eerste van de mensen te horen dat Jezus is geboren? 

Aan wie zou jij dit grote nieuws graag vertellen? 

Maak een mooi geboortekaartje, in de vorm van bijvoorbeeld  

een ster, een engel … of maak een boekrolletje. 

Klaar? Geef het resultaat dan aan diegene die jij hebt bedacht. 

 


