
 

ZONDAG 26 NOVEMBER 2023 

CHRISTUS KONING 

 

 
 

EEN KONING ALS HERDER 
 
 

Vertel om de beurt of er in de afgelopen week iemand is geweest  
die jou geholpen heeft toen je hulp nodig had  

of die jou zomaar iets gegeven heeft dat je nodig had. 
Vervolgens vertel je elkaar  

of jezelf iemand hebt geholpen,  
of iets gegeven aan een ander die dat nodig had; 

misschien aan iemand die je kent,  
of juist iemand die je helemaal niet kent. 

Nog een laatste ronde: Stel je voor  
dat jij heel arm bent, of naar een nieuwe school gaat,  

of gepest wordt, of ....  
Kies zelf wie jij eventjes wilt zijn 

Wat heb je dan nodig?  
Wat zou je willen dat iemand voor je doet? 

 

Weet je, vandaag is het de laatste zondag van het Kerkelijk Jaar 
en vieren we het Hoogfeest van Christus Koning. 

Jezus vertelt hoe Hij eens terug zal komen, en hoe dat zal gaan. 
Kom, en luister wat Jezus jou wil zeggen. 

        
Nu het Hoogfeest is, is het extra feestelijk om een kaarsje aan te steken. 

 

   
 



Voordat je begint met lezen, 
is het mooi om het even stil te maken. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Verteller: Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteus.      

Mt. 25, 31- 46 
 

 

Op een dag zei Jezus tegen zijn leerlingen: 
Jezus: "Wanneer de Mensenzoon komt in zijn heerlijkheid in het gezelschap 

 van alle engelen, dan zal Hij gaan zitten op zijn troon van glorie.  
Alle volken zullen vóór zijn troon bijeengebracht worden. 
Hij zal ze in twee groepen scheiden,  
zoals de herder een scheiding maakt tussen schapen en bokken. 
De schapen zal Hij plaatsen aan zijn rechterhand,  
maar de bokken aan zijn linker. 
Dan zal de Koning tot die aan zijn rechterhand zeggen:” 

 Koning: “Komt, jullie die gezegend zijn door mijn Vader, 
en ontvangt het Rijk dat voor jullie gereed is vanaf de schepping van de wereld. 
Want Ik had honger en je hebt Mij te eten gegeven.  
Ik had dorst en je hebt Mij te drinken gegeven. 
Ik was vreemdeling en je hebt Mij in huis genomen.  
Ik was naakt en je hebt Mij gekleed. 
Ik was ziek en je hebt Mij bezocht. 
Ik was in de gevangenis en je hebt Mij bezocht.” 
 
 

 Jezus: “Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden en zeggen:” 
Goeden: “Heer, wanneer hebben wij U dan hongerig gezien  

en hebben wij U te eten gegeven ? 
Of dorstig en hebben wij U te drinken gegeven?  
En wanneer zagen wij U als vreemdeling 
en hebben wij U in huis genomen?  
Of naakt en hebben wij U gekleed ?  
En wanneer zagen wij U ziek of in de gevangenis  
en zijn wij U komen bezoeken ?” 

Jezus:  “De koning zal hun antwoorden:” 
Koning: “Luister wat Ik jullie zeg: alles wat jullie hebben gedaan 

voor een van de minste van mijn broeders, hebben jullie voor Mij gedaan.” 
Jezus:  “En tegen die aan zijn linkerhand zal Hij dan zeggen:” 
 

In de Naam van de Vader, 

de Zoon en de heilige Geest. 

Amen 



 Koning: “Gaat weg van Mij, vervloekte mensen, in het eeuwig vuur, 
dat gereed is voor de duivel en zijn makkers.  
Want Ik had honger en jullie hebben Mij niet te eten gegeven. 
Ik had dorst en je hebt Mij niet te drinken gegeven.  
Ik was vreemdeling, en je hebt Mij niet in huis genomen. 
Ik was naakt en je hebt Mij niet gekleed.  
Ik was ziek en in de gevangenis en je bent Mij niet komen bezoeken.” 

 Jezus: “Dan zullen ook zij antwoorden”: 
Slechten:  “Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien  

of dorstig, of als vreemdeling of naakt of ziek  
of in de gevangenis, en hebben wij niet voor U gezorgd ?'  

Jezus:  Daarop zal Hij hun antwoorden: 
Koning: “Luister wat ik jullie zeg 

al wat jullie niet voor een van deze minsten hebben gedaan,  
hebben jullie ook voor Mij niet gedaan.” 

Jezus : “En dezen zullen eeuwig gestraft worden,  
maar de rechtvaardigen worden opgenomen in het eeuwig leven." 

 

Verteller:  Woord van de Heer. 
 
 
 

OM TE DOEN 

Gesprekje: 
1. Wat voor soort Koning is Jezus voor jou?  

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gebedje: 
Lieve Jezus, 

U wil dat ik goed ben voor de mensen om mij heen. 
Er zijn mensen, die honger of dorst hebben 
Die eenzaam zijn en niemand hebben, die naar ze omkijkt. 
Zieke mensen, verdrietige mensen. 
Help mij om dat te zien en iets te kunnen doen. 
Want ik wil graag, de ander blij maken, maar ook U. 
Amen 

 
 
 
 

Om te zingen: 
 

https://youtu.be/bd4vI4yg48g 

https://youtu.be/bd4vI4yg48g


Geef Licht 
Tekst & Muziek: Marcel Zimmer 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

               Jezus vraagt van jou om een lichtje te zijn voor de ander. 
Hij zegt:  

”Alles wat jij voor een ander doet, doe je voor Mij”. 
In de Bijbel kan je lezen, dat Hij veel mensen geholpen heeft 

 

Hoe kan jij dat doen? 
Door goed om je heen te kijken, of je iemand ziet die jij kan helpen. 

 

Iemand bezoeken.  Opkomen voor iemand die gepest wordt. 
Deel je boterham met iemand uit jouw klas, die niets heeft. 

Ga spelen met een kind op het schoolplein of in de straat, die niet mee mag doen. 
Sinterklaas is in ons land: 

Misschien ken je iemand, die niet de schoen kan zetten  
en deel lekkers met degene. 

Jij weet zelf vast nog mooie lieve dingen,  
die jij kan doen voor een ander. 

 

SUCCES !!! 
 

 
 

 

 

Weet je hoe dat moet? 
Wees eerlijk en wees echt 
help een ander waar je kan. 
Deel van wat je hebt 
daar wordt de wereld mooier van. 
Je vindt het zelf toch fijn 
als iemand lief is en niet flauw doet. 
Doe dus voor een ander 
wat je wilt dat die voor jou doet. 
Whooo …  Refr.  2x    Geef licht ! 
 

TIP VAN DE WEEK 

Refrein: Geef licht, geef licht 
in de wereld om je heen. 
Geef licht, geef licht, 
laat het zien aan iedereen. 
Geef licht, geef licht 
door de dingen die je doet. 
Geef licht, geef licht: 
wees voor alle mensen goed. 
 

 

Weet je hoe dat moet? 
Hou het meest van God, 
ja, zet Hem op nummer 1 
Hou ook van jezelf 
en ook zo van iedereen. 
Je vindt het zelf toch fijn 
als iemand lief is en niet flauw doet. 
Doe dus voor een ander 
wat je wilt dat die voor jou doet. 
Whooo …  Refr. 
 

 
 

 


