
Zondag 29 oktober 

30e zondag door het jaar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wat is het voornaamste gebod? 
 

Het is weer zondag. De dag waarop Jezus verrees. De rustdag! 
Misschien ga je naar de kerk en luister je heel goed naar het verhaal. 

Je bidt en vraagt aan Jezus of Hij heel dicht bij je wil blijven. 
Je zegt dat je veel van Hem houdt. 

 

Na de mis zie je je vriendje staan. De ketting is van zijn fiets. 
Hij vraagt of je hem even wilt helpen. 

Maar dat was niet jouw plan. Je wilde naar huis en dan lekker gamen. 
Dus je zegt maar dat je geen tijd hebt. 

 

Klopt dit wel? 
Zou Jezus blij met je zijn? 

 
Vandaag komen er mannen naar Jezus toe die de Wet heel goed kennen. 

Maar zij willen Jezus op de proef stellen. 
Kijken of Hij wel een goed antwoord weet. 

 
 
 

We gaan lezen in het Woord van God. 
Mag hierbij weer een kaarsje branden? 
 
 

Samen:   
 

“In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.  
Amen.” 



 
 
 

Verteller: Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs.                                         
Mt. 22, 34-40 

 
  Op een dag kwamen de Farizeeën bij elkaar, 
  toen zij hoorden dat Jezus de Sadduceeën* 

de mond had gesnoerd. 
Een van hen, een wetgeleerde,  
vroeg Jezus om Hem op de proef te stellen: 

Geleerde: “Meester, wat is het voornaamste gebod in de Wet?” 
Verteller: Hij antwoordde hem: 
Jezus:  “Gij zult de Heer uw God beminnen met heel uw hart, 
  met heel uw ziel en heel uw verstand. 
  Dit is het voornaamste en eerste gebod. 
  Het tweede is even belangrijk: 
  U moet uw naasten beminnen als uzelf. 
  Deze twee geboden zijn de hoofdzaak 
  van heel de Wet en de profeten.” 
 

Verteller: Woord van de Heer. 
 
*Sadduceeën zijn mensen die niet in de verrijzenis geloven. 

 
Om te doen 

 

 
 
Gesprekje:  
Kijk eens naar het kruis. Je ziet een balk die omhoog wijst. Aan wie denk je? 
De tweede balk, kun je met je armen na doen. Aan wie denk je dan? 
Zo heb je het eerste en tweede gebod bij elkaar. 
Wat vinden jullie van de Farizeeën?  
Zijn dat aardige mensen of wat willen ze eigenlijk? 
Is Jezus boos op hen? 
 
 
 

Gebedje:  

Lieve Jezus, 
    U vertelt iedere keer hoe ik gelukkig kan worden; 
    door aan God te denken en aan andere mensen. 
    Maar dat lukt niet altijd. 
    Vandaag ga ik het opnieuw proberen. 
    Wilt U me helpen? 

Amen.   



 

 
Liedje:   
 

Refrein: 
Heb de Heer je God lief met heel je hart 
Met heel je ziel en met heel je verstand 
Heb de Heer je God lief met heel je hart 
Met heel je ziel en verstand. (2x) 

 

Dat is het grootste en eerste gebod 
Het tweede daaraan gelijk 
Heb je naaste lief als jezelf.   Refr. 
            (couplet herhalen) 
 

Vader God almachtig, bron van echte liefde 
Laat mijn hart gevuld zijn van Uw liefde meer en meer 
Jezus mijn Verlosser 
U gaf Uzelf uit liefde 
Laat mijn hart gevuld zijn van uw Liefde meer en meer. (2x)   

Refr. 
     

 
 

Tip van de week: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allerheiligen 
Op woensdag 1 november viert de Kerk het feest van Allerheiligen.  
De kleur in de kerk is wit.  
We denken deze dag speciaal aan de mensen die geprobeerd hebben  
om aan God en de naaste te denken.  
Welke heilige ken jij? Er zijn er een heleboel.  

Kijk maar eens op: www.heiligen.net 
 

Om 19.00 uur is er een Eucharistieviering in de H. Nicolaaskerk in Baarn. 
 
 

Allerzielen. 
Op donderdag 2 november denken we aan de mensen die overleden zijn.  
We noemen deze dag Allerzielen.  
De kleur in de kerk is paars. Speciaal denken we aan hen die dit jaar gestorven zijn.  
En steken een kaars aan terwijl hun naam genoemd wordt.  
Na afloop gaan we naar het Kerkhof, de graven worden gezegend.  
Het kerkhof is verlicht met heel veel kaarsjes. 
Om 19.00 uur is er een Eucharistieviering in de H. Nicolaaskerk in Baarn. 
 

https://youtu.be/pPvRCsHfWQI 

 

http://www.heiligen.net/
https://youtu.be/pPvRCsHfWQI

