
22 oktober 2023 - 29e Zondag door het Jaar 

 

Een lastige vraag voor Jezus! 

‘Geef aan God, wat van God is.’ 

Dat zegt Jezus vandaag in de allerlaatste zin van het Evangelie. 

Maar wat is er allemaal van God? 

Noem om de beurt iets of misschien wel iemand op.  

Ga door tot niemand meer wat kan noemen.  

Spreek wel even af hoe lang dit mag duren.  

Of gebruik er een zandloper bij. 

Bekijk dan eens wat euromunten.  

Wat of wie staat daarop?  

Uit welk land komen de euromunten? 

Van wie zijn de munten, en zijn ze allemaal even veel waard? 

Ra, ra, wat heeft dit te maken met de titel ‘Een lastige vraag voor Jezus? 

Dat wordt vast duidelijk als jullie samen het Woord van God lezen. 

Is iedereen klaar voor het verhaal? 

Steek dan eerst een kaarsje aan 

 
 



Allen:  In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen. 

Verteller:  Lezing uit het heilig Evangelie  
van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs. Matt. 22, 15 - 21 

Op een dag overlegden de Farizeeën met elkaar 
hoe ze Jezus met zijn eigen woorden konden vangen.  
Zij stuurden hun leerlingen 
samen met de Herodianen *  
op Hem af met de vraag: 

Leerling:  "Meester, wij weten dat U eerlijk bent  
en de weg van God in eerlijkheid leert.  
U trekt zich van niemand wat aan, 
want U kijkt de mensen niet naar de ogen.  
Zeg ons daarom wat U meent. 
Is het toegestaan belasting te betalen  
aan de keizer of niet?'  

Verteller: Maar Jezus begreep hun valsheid en zei: 
Jezus:  "Waarom proberen jullie Mij te vangen, jullie huichelaars ? 

Laat mij de belastingsmunt eens zien."  
Verteller: Ze hielden Hem een geldstuk voor.  

Hij vroeg hun: 
Jezus:  "Van wie is deze afbeelding en het opschrift?"  
Verteller:  Zij antwoordden: 
Leerling: "Van de keizer."  
Verteller:  Daarop zei Hij tegen hen: 
Jezus:  "Geef dan aan de keizer wat van de keizer is,  

en aan God wat van God is. " 
Verteller: Woord van de Heer.  

* In de tijd van Jezus is het Joodse land bezet door de Romeinen. Herodianen zijn 

aanhangers van Herodes de Grote. Zij vonden het niet erg om belasting te betalen  
aan de Romeinse keizer. De Farizeeërs wilden liever geen belasting betalen aan de 
Romeinse keizer. Dat was voor hen een verraad aan God.  

Gesprekje  

1. Jezus heeft aan de leerlingen van de Farizeeën en de Herodianen gevraagd wie er op  
de munt staat die ze Hem laten zien. Welk antwoord geven ze? En wat zegt Jezus dan?  

2. Jezus heeft eens gezegd: Het Koninkrijk van God is niet te zien, maar het is er wel, 
midden onder jullie. Stel je voor dat we in dat Koninkrijk munten gebruiken; munten  
die ons helpen om in de hemel te komen. Wat zou daar dan op moeten staan? 
Knip allemaal een rondje uit, van ongeveer 10 centimeter. Dat wordt een munt. 
Maak een tekening hoe die munt er uit zou kunnen zien. Woorden opschrijven mag ook! 
Aan de ene kant wat je aan God kunt geven. Denk aan wat Jezus eens gezegd heeft: 
‘Alles wat je voor een ander doet, dat doe je voor Mij’, dus voor God. 
Aan de andere kant hoe jij je voorstelt hoe God is. Denk hierbij aan verhalen die Jezus  
verteld heeft …, dat God een Vader is die voor je zorgt, die je wil vergeven … 
Vertel daarna aan elkaar waarom je juist dat hebt getekend of geschreven.  



Zingend bidden   

Onze Vader in de hemel   

Gerard van Midden (tekst) en Gerard van Amstel (melodie)  

Het valt niet altijd mee om aan God te geven wat Hem toekomt. Gelukkig wil Jezus  
ons altijd helpen en heeft Hij ons daarvoor een prachtig gebed gegeven, het ‘Onze Vader’. 
Gerard van Midden en Gerard van Amstel hebben daar een bijzonder lied over gemaakt. 
Zing het maar mee! 

 

Onze Vader in de hemel 
U staat zorgzaam om ons heen 
geef dat alle mensen weten 
zoals U is er maar Eén 

Doe ons telkens weer geloven   En vergeef ons wat we fout doen 
in een wereld zonder pijn   net als wij niet blijven staan 
in uw rijk dat eens zal komen   bij de fouten van een ander    
en dat soms te zien zal zijn   maar weer samen verdergaan    

Help ons samen goed te leven   Help ons om te zien wat goed is 
en te doen wat U graag wilt   en wat slecht is, boos of naar 
Geef ons elke dag te eten   Geef dat wij het juiste kiezen 
tot de honger is gestild    dat we goed zijn voor elkaar 

Onze Vader, wij geloven 
dat U onze wereld leidt 
met uw licht helpt U ons verder 
hier en nu en straks altijd 
Amen, amen 

 

 

Tip van de week 

Bij het gesprekje hebben jullie allemaal een munt gemaakt. 
Leg of hang deze op een plek die iedereen goed kan zien. 

Probeer deze week te doen wat jullie getekend of opgeschreven hebben. 
Bekijk op het eind van de week samen wat er gelukt is. Veel succes! 

Op 4 november is in het Trefpunt bij de Nicolaaskerk in Baarn  
een speelgoedbeurs voor kinderen tot twaalf jaar,  

vooral voor hen die het minder goed hebben. 
Je bent van harte welkom! 

Maar misschien hebben jullie wel genoeg speelgoed. 
Kijk dan eens wat je weg kunt geven om andere kinderen blij te maken. 

Je kunt speelgoed inleveren in het portaal van de Nicolaaskerk, Kerkstraat 19, Baarn, 
op zondag 22 oktober tussen 10.30 uur en 13.00 uur. 

https://www.youtube.com/watch?v=lPSaNqGsrBM

