
15 oktober 2023 

Achtentwintigste zondag door het jaar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             

Ook jij bent uitgenodigd! 
                

Hoe vind jij het als je een uitnodiging ontvangt voor een verjaardagsfeestje? 
Laat je dan weten dat je graag komt? 

Trek je je mooiste kleren aan en zorg je dat je blij en vrolijk er naartoe gaat? 
 

Vandaag vertelt Jezus een Gelijkenis aan de hogepriesters en de oudsten van het volk. 
Dat zijn mensen, die van zichzelf vinden dat ze nooit fouten maken.  

Ze vinden zichzelf een goed voorbeeld voor het “gewone” volk. 
Dit keer gaat het over een koning, die mensen uitnodigt voor de bruiloft van zijn zoon. 

Hoe denk je dat de mensen zullen reageren op die bijzondere uitnodiging? 
Komen ze of niet?  Dat kan je lezen in het Evangelie. 

 

Bij zo’n bijzonder verhaal hoort een brandend kaarsje. 
Wie steekt deze keer de kaars aan? 

 
 
 

 
 
 

                                  
                                 

 
 
 

                                 
 
 

In de Naam van de Vader  
en de Zoon 

 en de heilige Geest. 
 Amen. 



 
 
 
Verteller: Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.   

Mt 22,1-14 of 1-10 
 

Op een dag begon Jezus weer in gelijkenissen te spreken tegen  
de hogepriesters en de oudsten van het volk.  Hij zei: 

Jezus:  Het Rijk van de hemel lijkt op een koning, die een bruiloftsfeest gaf voor zijn 
zoon. Hij stuurde zijn dienaars uit om de gasten te roepen die voor de bruiloft 
waren uitgenodigd. 
Maar ze wilden niet komen. 
Toen stuurde hij andere dienaars met de opdracht: 

Koning: “Zegt aan de genodigden Kijk, ik heb de maaltijd klaar. 
Mijn ossen en het gemeste vee zijn geslacht.  
Alles staat klaar. 
Komt dus naar de bruiloft.” 

Jezus:  Maar zonder er zich iets van aan te trekken gingen zij weg, de een naar zijn akker, 
de ander naar zijn zaken. De overigen grepen zijn dienaars vast;  
ze mishandelden en doodden hen. Nu werd de koning heel erg boos.  
Hij stuurde zijn troepen, liet de moordenaars doden en hun stad in brand steken.  
Toen zei hij tegen zijn dienaars: 

Koning: “Het bruiloftsmaal staat klaar, maar de genodigden waren het niet waard. 
Gaan jullie dus naar de kruispunten van de wegen en nodig iedereen die je maar 
vinden kunt op de bruiloft uit.” 

Jezus:  Zijn dienaars gingen naar de wegen en brachten iedereen mee die zij er vonden,  
slechten en ook goeden. En de bruiloftszaal vulde zich met gasten. 

                   Toen nu de koning binnenkwam om de gasten te begroeten, 

                    zag hij iemand zonder bruiloftskleed. En hij zei tegen hem: 

Koning:    “Vriend, hoe ben je hier binnengekomen zonder bruiloftskleed?” 

Jezus:         Maar de man wist geen antwoord te geven.     
                   Toen zei de koning tegen de dienaren: 
Koning:    “Bindt hem aan handen en voeten en werp hem buiten in de duisternis. 
                   Daar zal men huilen en met de tanden knarsen.  
                   Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. 

 

 

Verteller: Woord van de Heer.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

Gesprekje: 
1. Hoe zou jij het vinden als er iemand niet op jouw feestje komt,                                   

omdat hij/zij andere dingen belangrijker vindt?  
2. Is iedereen welkom om het bruiloftsfeest van de zoon van de koning? 
3. Waarom wordt er één gast weggestuurd?  
4. Wie bedoelt Jezus in deze gelijkenis met de koning en wie met de zoon? 
5. Elke zondag is er feest in de kerk? Wat wordt er dan gevierd? 

 
 

Gebedje: 
Lieve Jezus, 
Elke zondag is het feest in de kerk.  
We vieren dat Jezus voor mij geleden heeft, gestorven en uit de dood is opgestaan. 
U nodigt iedereen uit om te komen, omdat U van alle mensen houdt. 
Ik zorg dat ik er netjes uitzie, maar U wilt heel graag dat het in mijn hart ook feest is. 
Het is best moeilijk om altijd aardig te zijn. 
Zeker als iemand mij pijn doet door nee te zeggen als ik wat vraag. 

      Help mij niet boos te blijven en de ander te vergeven, 
zoals U dat telkens doet met mij. 

      Dank U wel Jezus. 
Amen. 
 

Om te zingen:     
 

Trek je mooiste kleren aan 
(Tekst en Muziek Rikkert Zuiderveld) 

 

Trek je mooiste kleren aan 
Je weet dat het feest is 
Trek je mooiste kleren aan 
En eet aan de feestdis 
Trek je mooiste kleren aan 
Bekleed je met Jezus 
Voor het bruiloftsmaal 
In de bruiloftszaal 
 
 

 

OM TE DOEN 

https://www.youtube.com/watch?v=uMwFfFWD97w  
 

 

Liefde en vrede 
Goedheid en trouw 
Dan komt de bruiloft 
Ook voor jou 
Liefde en vrede 
Goedheid en trouw 
Dan komt de bruiloft 
Ook voor jou 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uMwFfFWD97w
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Wist je dat Oktobermaand ook de ROZENKRANSMAAND wordt genoemd? 

Deze maand wordt Maria extra in het zonnetje gezet en wordt  
elke dag de Rozenkrans gebeden in de kerk en/of thuis. 

7 oktober werd Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans gevierd. 
. 

Misschien kan je samen met Papa en/of Mama, broertje, zusje,   
elke dag één tientje van de Rozenkrans bidden. 

Er is zoveel om voor te bidden, Vrede, Troost, Kracht, enz. 
Kies iedere dag samen uit waarvoor of voor wie jullie willen bidden. 

Maria luistert naar jullie gebed en zal dit doorgeven aan Jezus. 
 
 

 

                                                                 
 
 

Jezus zegt dat je het rijk van God kunt vergelijken met een feest, 
waarop iedereen welkom is. 

Maar als je naar dat feest gaat, dan is het ook belangrijk 
dat het feest in je hart is. Wat kan je doen om daarvoor te zorgen. 

 

 

Knip van gekleurd papier vlaggetjes en schrijf op, wat belangrijk is  
om dichtbij Jezus te zijn en Hem blij te maken. 

Schrijf op elk vlaggetje 1 ding en maak ze met een touwtje aan elkaar vast en 
hang deze op een zichtbare plek in huis.  

 
 

Het is mooi als je het met het hele gezin samendoet, 
omdat je elkaar kan helpen. 

 

Maak er een feestje van. 
 

 


