
1 oktober 2023 - 26e Zondag door het Jaar 

 

Doen wat je zegt …, of toch niet altijd? 

Op een dag zegt je moeder:  
‘Ga al je speelgoed dat overal op de grond ligt nu opruimen’. 

Of je vader zegt: ‘Ga vanmiddag de bladeren in de tuin bijeen harken’. 
Of de juf of meester zegt: ‘Vandaag ga jij het schoolplein vegen’. 

Wat zeg je tegen hen en wat doe je? 

Gebeurt het wel eens dat je ‘Ja’ zegt, maar het toch niet doet? 
Of omgekeerd, dat je ‘Nee’ hebt gezegd,  

maar daar spijt van krijgt en het toch hebt gedaan? 
Kun je van elk een voorbeeld geven? 

Herkennen vaders en moeders dat ook, in jullie kinderen, in jezelf? 

Al een paar weken vertelt Jezus over het Koninkrijk van God. 
Zo ook vandaag in het verhaal over een vader en twee zonen. 

Beide zonen krijgen dezelfde opdracht. Maar wat doen ze? 
En wat wil Jezus ons vandaag duidelijk maken? 

Kom, dan gaan we het Evangelie lezen. 

En omdat we uit het Woord van God lezen,  
mag er een kaarsje aan. Wie zal het aansteken? 

Verdeel de rollen en maak dan allemaal het kruisteken: 
In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen. 

  



Verteller:  Lezing uit het heilig Evangelie  
van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs. Matt. 21, 28-32 
Op een dag zei Jezus 
tegen de hogepriesters en de oudsten van het volk: 

Jezus:  "Wat denkt u van het volgende ? 
Een man had twee zoons. 
Hij ging naar de eerste en zei: 

Vader: 'Jongen, ga vandaag werken in mijn wijngaard.'  
Jezus:  Deze antwoordde: 
Zoon 1: 'Goed vader.' 
Jezus:  Maar hij deed het niet. 

Toen ging hij naar de tweede en zei hetzelfde.  
Deze antwoordde: 

Zoon 2: 'Neen, ik wil niet.' 
Jezus:  Maar later kreeg hij spijt en ging toch. 

Wie van de twee 
heeft nu de wil van zijn vader gedaan ?"  

Oudsten: 'De laatste.' 
Verteller: Toen zei Jezus tegen hen: 
Jezus:  "Luister wat ik jullie zeg:  

tollenaars en slechte vrouwen gaan eerder dan jullie  
het Rijk van God binnen. 
Johannes kwam naar jullie toe en deed wat rechtvaardig is.  
Toch hebben jullie hem niet geloofd,  
terwijl tollenaars en slechte vrouwen hem wel geloofden. 
Maar zelfs nadat jullie dat gezien hadden, 
zijn jullie toch niet tot betere gedachten gekomen  
en hebben jullie hem niet geloofd." 

Verteller: Woord van de Heer. 

Gesprekje  

1. Wie bedoelt Jezus in zijn verhaal met de vader en wie met de zonen? 
2. Wat vindt Jezus volgens jou belangrijker:  

‘Ja zeggen en nee doen’, of ‘nee zeggen en ja doen’? Waarom zal dat zo zijn? 
3. Een denkvraag voor de oudere kinderen en (groot)ouders:  

Waarom zegt Jezus toch tegen de hogepriesters en oudsten van het volk  
dat tollenaars en slechte vrouwen eerder het Rijk van God binnen gaan dan zij? 

Om te bidden  

Vader in de hemel, 
Wat is het toch moeilijk om te doen wat U graag ziet,  
om ja te zeggen en het ook echt te doen. 
Maar U kent mij, U houdt van mij,  
geeft mij altijd weer een nieuwe kans.  
En wat is het fijn dat Jezus mij altijd wil helpen. 
Van Hem mag ik leren een goede knecht te zijn,  
om met een hart vol liefde in uw wijngaard te werken. 



Om te zingen Tekst en muziek: Marcel Schröder     

Ja is ja  

Refrein 

Ja is ja, nee is nee 
Beloofd, is beloofd 
Jezus wil je helpen 
als jij in Hem gelooft 
Ja is ja, nee is nee 
Beloofd, is beloofd 
Jezus wil je helpen 
als jij in Hem gelooft 

(eerste keer geheel herhalen) 

 

Tip van de week 

Doe mee met een geheime missie       
Kijk goed om je heen, thuis, op school … Zie je iemand die wel wat hulp kan gebruiken? 

Wat kun je voor diegene doen? En dan niet alleen kijken, maar het gewoon doen! 
Het liedje ‘Zal ik het anders voor je doen’ brengt je vast op mooie ideeën. 

Mama was aan ´t zwoegen en aan ´t zweten. 
Ze was bezig met het avondeten. 
Weet je wat ik zei toen ze de tafel dekken wou?  
Nou … zal ik het anders even voor je doen? 

Mijn zusje zat te zuchten en te zeuren. 
Voor d´r werkstuk moest nog veel gebeuren … 
Weet je wat ik zei toen ze de plaatjes printen wou?  
Nou … zal ik het anders even voor je doen? 

Zal ik het anders even voor je doen? 
Zal ik het anders even voor je doen? 
Ik wil je hulp geven, dus zal ik het anders even, 
dus zal ik het anders even voor je doen? 

Oma stond te hoesten en te hijgen. 
Ze kon haar hondje niet te pakken krijgen. 
Weet je wat ik zei toen ze het weer proberen wou?  
Nou … zal ik het anders even voor u doen? 

Papa zat te geeuwen en te gapen. 
Hij wilde het liefst even gaan slapen. 
Weet je wat ik zei toen hij wat brieven posten wou?  
Nou … zal ik het anders even voor je doen? 

 

Te beluisteren via https://www.youtube.com/watch?v=rkGzTERMQXg 

CD: Kijk es! (CD van Oké 4 Kids) nr. 3 - Tekst & Muziek: Elise Mannah 

 

1. Hij is een God van liefde 
Hij houdt heel veel van jou 
Hij zal je nooit verlaten 
want Hij is altijd trouw 

 

2. Ook wij moeten dit leren 
om altijd trouw te zijn 
en doen wat we beloven 
dat geldt voor groot en klein 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ozYzckgJeaA 

 

Zal ik het anders even voor je doen? … 

Bridge: 
Jezus zegt:  
Niet alleen die ander,  
maar ook Ik word hiervan blij. 
Want wat jij voor een ander doet,  
dat doe jij voor Mij. 

Zal ik het anders even voor je doen? … 

(2x) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rkGzTERMQXg
https://www.youtube.com/watch?v=ozYzckgJeaA

