
10 september 2023 - 23e Zondag door het Jaar 

 

In liefde samenzijn 

Heb je het naar je zin in je nieuwe klas? 

Als alles goed gaat in de klas, heb je het vast heel gezellig met elkaar. 

Maar wat als iemand iets doet wat niet mag? 

Wat als één van de kinderen heel erg geplaagd wordt? 

Wat als iemand heel brutaal doet? 

Dan is het ineens minder fijn. 

Wat kun je dan doen? 

Weet je, Jezus wil graag dat we elkaar als broers en zussen helpen,  

ook als er iets verkeerd gaat, thuis, op school, bij de sportclub, in de kerk … 

In het verhaal van vandaag legt Jezus uit hoe je dat het beste kunt doen. 

En omdat Hij weet dat dit niet altijd gemakkelijk is,  

belooft Hij altijd in ons midden te zijn. 

 

Zijn jullie klaar voor het verhaal? 

Dan is het tijd om het kaarsje aan te steken.  

Wie, o wie, mag het dit keer doen? 

 



Allen:   In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen. 

Verteller:  Lezing uit het heilig Evangelie  
van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs.    Matt. 18,15-20 

Verteller:  Op een dag zei Jezus tegen zijn leerlingen: 

  Jezus: "Wanneer je broer zonden heeft gedaan,  

     moet je hem onder vier ogen daarop wijzen.  

     Luistert hij naar je, dan heb je je broer gewonnen.  

Maar luistert hij niet, 

haal er dan een of twee anderen bij.  

Want een verklaring wordt geldig  

wanneer er twee of drie getuigen zijn.  

    Maar als hij naar hen niet wil luisteren,  

     leg het dan voor aan de kerk. 

     Wil hij ook naar de kerk niet luisteren, 

     dan moeten jullie hem beschouwen als een heiden of tollenaar.  

Luister wat Ik jullie zeg 

Wat jullie zullen binden op aarde,  

zal ook in de hemel gebonden zijn.  

En wat jullie op aarde zullen ontbinden,  

zal ook in de hemel ontbonden zijn.  

    Zo zeg Ik jullie ook:  

    Wanneer twee van jullie op aarde eensgezind  

     om het even wat vragen 

dan zullen ze het krijgen van mijn Vader in de hemel. 

Want waar twee of drie samen zijn in mijn Naam, 

daar ben Ik in hun midden." 

Verteller: Woord van de Heer. 

Gesprekje  

1. Wat doe jij meestal als eerste als je ziet dat een ander iets doet wat niet goed is? 

2. Wat zegt Jezus dat de beste manier is?  

- Durf jij dat te doen? Waarom wel of waarom niet? 

3. Een moeilijke vraag! Jezus zegt:  

“Waar twee of drie samen zijn in mijn Naam, daar ben Ik in hun midden." 

Op welke manieren kun je ‘In de Naam van Jezus’ samenkomen? 

 

 

 

  



Om te bidden  

Vader God,  

Dank U wel voor Jezus,  

die ons de weg wijst  

hoe we elkaar kunnen helpen 

om het fijn te hebben met elkaar. 

Jezus, dank U wel  

dat U belooft altijd in ons midden te zijn,  

overal waar we in uw Naam samenkomen.  

Maak ons sterk om elkaar altijd in liefde 

op de goede weg naar God te houden. Amen. 
 

Om te zingen Zegen ons, Heer Jezus Tekst & Muziek: Jan Visser 

Jezus zegt ook dat we samen alles mogen vragen. Dat doen we vandaag met dit lied. 

              

 
 

Tip van de week 

Jezus moedigt ons aan om samen eensgezind te bidden. 

Dat betekent dat je het met elkaar eens bent voor wie en voor wat je samen wilt bidden. 

Kies deze week als gezin elke dag een moment om bijeen te komen voor gebed. 

Je kunt daarbij met eigen woorden bidden. 

Je kunt ook het gebed dat Jezus zelf ons gegeven heeft,  

het ‘Onze Vader’, bidden. 

En als je daarbij elkaars handen vasthoudt, maak je duidelijk  

dat jullie nog meer met God en met elkaar verbonden zijn. 

Probeer het maar eens.       

 

1. Zegen ons, Heer Jezus,   

zegen ons vandaag. 

Waar wij gaan,  

en waar wij staan, 

zegen ons vandaag. 
 

2. Zegen ons, Heer Jezus, 

maak ons samen sterk. 

Waar wij gaan 

en waar wij staan, 

help ons bij het werk. 
 

 

3. Dank U wel, Heer Jezus, 

U bent overal. 

Waar wij gaan 

en waar wij staan, 

U bent overal. 
 

4. Zegen mij, Heer Jezus, 

leg uw hand op mij. 

Waar ik ga 

en waar ik sta, 

blijf heel dicht bij mij. 
 

Herhaal couplet 1. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=f3zvgpn1F9I 
 

https://www.youtube.com/watch?v=f3zvgpn1F9I

