
3 september 2023 
Tweeëntwintigste zondag door het jaar 

 
 

Waar gaat het eigenlijk om?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waar gaat het eigenlijk om? 
 

 

Vandaag lees je in het Evangelie dat Jezus zijn leerlingen voorbereidt op  
Zijn lijden en sterven en vraagt om naar Hem te luisteren, zijn Wil te doen. 

Petrus schrikt daarvan en vindt dat moeilijk. 
Zo vraagt God ook van ons om naar Hem te luisteren. 

 

God heeft de aarde geschapen:  
Hemel en aarde, licht en donker, water en land,  

 gewassen, planten, dieren en tenslotte  
de mens en vroeg hem goed voor de aarde te zorgen.  

Ook van ons wordt gevraagd goed te zorgen voor alles wat Hij geschapen heeft. 
Wat denk je, vindt Jezus het belangrijk dat jij je best doet dingen anders te gaan doen? 

                               
Staat de kaars al klaar om aangestoken te worden? 

 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

In de Naam van de Vader,  

de Zoon en de heilige Geest. 

Amen. 



Verteller: Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus  
volgens Matteus.      Matt. 16, 21-27 

 
Op een dag begon Jezus zijn leerlingen uit te leggen,  
dat Hij naar Jeruzalem moest gaan. 
Hij zou daar veel moeten lijden door de oudsten,  
de hogepriesters en de schriftgeleerden. 
Maar nadat Hij gedood zou zijn, zou Hij op de derde dag verrijzen.  
Toen ging Petrus naast Jezus lopen en begon Hem ernstig hierover  
toe te spreken: 

Petrus: "Dat mag God niet toelaten, Heer! Zoiets mag U nooit overkomen."  
Verteller:  Maar Hij keerde zich naar Petrus en zei: 
Jezus:  "Ga weg, satan, terug! Je hindert Mij. 

Want jij laat je leiden door menselijke gedachten en niet door wat God wil." 
Verteller:  En daarna zei Hij tegen zijn leerlingen: 
Jezus:  "Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te vergeten  

en zijn kruis op te nemen. 
Want wie zijn leven wil redden, die zal het verliezen. 
Maar wie zijn leven omwille van Mij verliest, die zal het vinden. 
Wat heeft een mens eraan, heel de wereld te winnen, 
als dit hem zijn eigen leven kost ? 
Of wat zou een mens kunnen geven in ruil voor zijn leven? 
Want de Mensenzoon zal samen met zijn engelen komen  
met de heerlijkheid van zijn Vader. 
Dan zal Hij ieder belonen volgens zijn daden." 

 
Verteller: Woord van de Heer. 
 
 
 
 

 
Gesprekje: 

1. Er wordt nogal eens gezegd: ‘De aarde is ziek.’ Wat wordt daarmee bedoeld? 
2. Wat doet het met jou, dat er zoveel vervuiling is?  
3. Vind jij het belangrijk om je best te doen voor de schepping?  
4. Wat kan jij doen om te helpen? 

 

Om samen te bidden: 
 

Lieve Jezus, 
Dank U dat U zoveel van mij houdt en voor mij zorgt 
De Aarde, die U geschapen heeft, is een fijne plek om te leven. 
Er is zoveel moois te ontdekken. Dank U wel dat ik er mag wonen. 
U wilt dat ik zorgvuldig met de natuur omga. 
Dat is niet alleen goed voor mezelf, maar voor alle leven op aarde. 
Amen. 
 

OM SAMEn TE DOEn 



Zingen: 
Een liedje voor U 
((Tekst: Marianne Busser & Ron Schröder  

Muziek: Lydia Zimmer) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://youtu.be/KiL1Yyg9VkQ 
 

  

Wat kan jij doen om te helpen  
de Aarde te genezen? 

 

 
 

Er wordt al veel gedaan om te zorgen dat er minder afval is, 
dat men zuiniger omgaat met materialen. 

Wat kunnen jullie als gezin de komende week doen?  

Een uitdaging:  
Probeer met elkaar zo weinig afval te hebben,  

dat de kliko deze keer niet aan de straat hoeft te worden gezet. 
Spreek samen af wie waar extra op zal letten. 

 

TIP VAN DE WEEK 

Dank U voor het land 
waarin ik veilig op mag groeien. 
Dank U voor de bloemen, 
die zo prachtig kunnen bloeien. 
Dank U voor de wolken 
en de bomen en de dieren. 
En dat ik ieder jaar weer mijn verjaardag mag gaan vieren. 
Dank U wel voor zoveel schitterende dingen 
en daarom wil ik dolgraag nu dit liedje voor U zingen: 
 

 
 

Dank U voor het graan 
zodat wij broden kunnen bakken. 
Dank U voor de bomen 
met hun appels aan de takken. 
Dank U voor Uw schepping 
vol met prachtige geschenken. 
En dat U ons ooit dropjes en ook spekkies liet bedenken. 
Dank U wel voor zoveel schitterende dingen 
en daarom wil ik dolgraag nu dit liedje voor U zingen: 
 
 

Dank U – dank U wel 
voor alles wat U hebt gegeven. 
Dank U – dank U wel 
voor al het mooie in ons leven! 
 

Dank U – dank U wel 
voor alles wat U hebt gegeven. 

Dank U – dank U wel 

voor al het mooie in ons leven! 

(2x) 

Veel succes! 
 

https://youtu.be/KiL1Yyg9VkQ

