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  Jezus wijst Petrus aan, onze eerste Paus 
 

Dit keer beginnen we met een gesprekje. 
Hebben jullie thuis wel eens aan elkaar gevraagd: 

“Wie zeg jij dat ik ben?” 
Het lijkt een rare vraag. 

Maar zullen we het eens doen “Wie zeg jij dat ik ben?” 
Papa vraagt het aan mama, of aan jou. 

Jij vraagt het aan je zusje of broer. 
Iedereen komt op die manier aan de beurt  

 Niet langer dan vijf minuutjes. 
 

Iedereen aan de beurt geweest? 
Waarom doen we dit nu? 

Als we het verhaal vandaag samen lezen, horen we ook die vraag. 
 

Jezus vraagt vandaag aan zijn leerlingen: “Wie zeggen de mensen dat Ik ben?” 
Er komt een verrassend antwoord. 

 
Zullen we gaan lezen in de Blijde Boodschap? 

Het kaarsje mag weer aan. 
 
 
 
 
 
 

 

In de Naam van de Vader, 

de Zoon en de heilige Geest. 

Amen. 



 
Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs. 

         (Mattheüs 16, 13 – 20) 
 

Verteller:  Op een dag kwam Jezus In de omgeving van Caesarea van Filippus 
   en Hij stelde zijn leerlingen deze vraag: 
Jezus:   “Wie is volgens de mensen de Mensenzoon?” 
Verteller:  Zij antwoordden: 
Leerlingen: “Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia,  

weer anderen Jeremia of een van de profeten.” 
Verteller:  Jezus zei: 
Jezus:   “En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?” 
Verteller:  Simon Petrus antwoordde: 
Petrus:  “U bent de Christus, de Zoon van de levende God.” 
Verteller:  Jezus zei hem: 
Jezus:   “Simon, zoon van Jona, je bent een gezegende man! 
   Want het is niet door menselijk toedoen 
   dat jou dit bekend gemaakt is 
   maar mijn Vader in de hemel heeft jou dit geopenbaard. 
   Op mijn beurt zeg ik je: 
   Jij bent Petrus en op deze steenrots zal ik mijn kerk bouwen 
   en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. 
   Ik zal jou de sleutels geven van het Rijk der hemelen: 
   Wat jij zult binden op aarde  

zal ook in de hemel gebonden zijn, 
en wat jij zult ontbinden op aarde  
zal ook in de hemel ontbonden zijn.” 

Verteller:  Daarop verbood Jezus zijn leerlingen nadrukkelijk 
   om iemand te zeggen dat Hij de Christus was. 
 

   Woord van de Heer. 
 
 

 

Om te doen 
Om te delen: 
 
 
 
 
 
 

1. Hoe heet de huidige Paus? 
2. Hoe heet de Kerk waar hij de Paus van is? 
3. Petrus heette eerst? Wat betekent de naam Petrus? 
4. Als Jezus jou zou vragen: “Wie ben Ik voor jou?”  

Wat is dan je antwoord. 
 



Om te bidden: 
Lieve Jezus, 
U bent de Zoon van God. 
U bent de Mensenzoon. 
U bent door de heilige Geest in de wereld gekomen. 
U bent de Zoon van Maria. 
U bent onze Verlosser. 
Dank U Jezus dat U door uw kruisdood en verrijzenis ons gered hebt van de eeuwige dood. 
Dank U Jezus dat Petrus de eerste Paus werd. 
Dank U voor onze Paus. 
Dank U Jezus, ik houd van U. Amen. 
 

Om te zingen: 
Hij is de rots 
(Tekst en muziek Elly en Rikkert) 
 

Hij is de Rots, waar ik op sta 
Hij is de Weg waar ik op ga 
en ik zal voor Hem zingen, 
voor Hem zingen 
zolang ik leef. 
 

In het begin was Hij het Woord 
Hij was bij God en het Woord was God 
en ik zal blijven zingen 
voor Hem zingen 
zolang ik leef. 
 
 

Tip van de week 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Hij is het Licht, dat altijd schijnt 
van het begin tot aan het eind 
en ik zal blijven zingen 
blijven zingen 
zolang ik leef. 
 
Hij is de Rots waar ik op sta 
Hij is de Weg waar ik op ga 
en ik zal voor Hem zingen 
voor Hem zingen 
zolang ik leef. (3x) 
 
 

 

De Paus is de opvolger van Jezus. 
Hij is nu de leider van de Kerk. 
Dat is geen gemakkelijke taak. 

De Paus bidt veel. Hij moet over moeilijke dingen goed nadenken. 
De Paus preekt ook veel. De mensen luisteren naar hem. 

Pasgeleden zei hij: 
“Je moet stralen, je moet luisteren en je moet niet bang zijn” 

 

Zoek deze week eens een plaatje van de Paus 
en bid samen elke dag voor hem. 

Hij vraagt ook elke keer opnieuw: “Bidt voor mij!” 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zhq99uY-4uU  
 

https://www.youtube.com/watch?v=zhq99uY-4uU

