
20 augustus 2023 - 20e Zondag door het Jaar 

 

God is goed voor ieder die in Hem gelooft 

Luistert je vader of je moeder altijd naar je als je hen om iets vraagt? 

Geven ze onmiddellijk antwoord, of moet je soms wat wachten? 

En als je nog wat moet wachten, waarom zou dat zijn? 

En wat doe jij als je niet direct krijgt wat je hebben wilt? 

Word je boos? Begin je te zeuren?  

Blijf je geduldig? Blijf je hopen dat je het wel zult krijgen? 

En hoe gaat dat op school, als iemand de juf of meester om iets vraagt? 

Maakt het misschien verschil wie er iets aan hen vraagt? 

En hoe zal het gaan als je Jezus om iets vraagt? 

Denk je dat Hij naar je luistert, of geloof je daar niet in? 

Blijf je vertrouwen dat Hij je kan helpen, ook als het lijkt dat Hij niet luistert? 

Zijn jullie klaar voor een heel bijzonder verhaal? 

Laat je verrassen door de reacties van Jezus,  

van de leerlingen en van de vrouw die bij Jezus komt. 

Mag er vandaag weer een kaarsje aan? 

 

 



Allen:   In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen. 

Verteller:  Lezing uit het heilig Evangelie  
van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs.   Matt. 15,21-28 

Op een dag ging Jezus weg 

naar de streek van Tyrus en Sidon.  

Op een zeker moment 

kwam een Kananeese vrouw uit dat gebied aanlopen.  

Ze riep luid: 

Vrouw: "Heer, Zoon van David, heb medelijden met mij.  

Mijn dochter is van de duivel bezeten 

en wordt verschrikkelijk gekweld." 

Verteller: Maar Jezus gaf haar helemaal geen antwoord.  

Toen spraken zijn leerlingen Hem aan met de vraag: 

Leerlingen: "Stuur die vrouw toch weg, 

want ze blijft ons achterna roepen."  

Verteller:  Hij antwoordde: 

Jezus:  "Ik ben alleen maar gestuurd naar de verloren schapen van het huis van Israël." 

Verteller: Maar de vrouw kwam dichterbij, 

en liet zich voor zijn voeten neervallen en zei:  

Vrouw: "Heer, help mij!" 

Verteller: Hij antwoordde haar: 

Jezus:  "Het is niet goed, 

het brood dat voor de kinderen bedoeld is,  

aan de honden te geven." 

Verteller:  Zij sprak: 

Vrouw: "Toch wel, Heer,  

want de honden eten toch ook de kruimels  

die van de tafel van hun baas vallen." 

Verteller:  Daarop zei Jezus tegen haar: 

Jezus:  "Vrouw, je hebt een groot geloof!  

Je wens wordt vervuld." 

Verteller: En vanaf dat ogenblik was de dochter gezond. 

Verteller: Woord van de Heer. 

Gesprekje  

1. De vrouw vraagt Jezus om hulp voor haar dochter. Maar Jezus zwijgt.  

Hoe zou jij je gevoeld hebben als jij daar had gestaan? Wat zou jij gedaan hebben in 

haar plaats? Zou je boos zijn geworden op Jezus? Zou je misschien weggelopen zijn?  

2. Er wordt wel eens gezegd: Bidden is bedelen, is je lege hand ophouden bij God.  

Herken je hierin iets van de houding van de vrouw? Kun je iets van haar leren? 



       Om te bidden  

Lieve Jezus, 

het is soms zo moeilijk  

om te blijven vertrouwen  

dat U mijn gebeden hoort. 

Geef mij iets van het grote geloof van de vrouw. 

Geef dat ik het volhoud om  

al mijn kleine en grote zorgen bij U te brengen  

in het volste vertrouwen dat U mij zult helpen. 

 
 

Om te zingen Daarom bidden wij Tekst & Muziek: Pieter van Maastricht 

   
 

 

  

 

Tip van de week 

De scholen in Midden-Nederland gaan weer beginnen! 

Heb je er zin in? Of zie je er tegenop  

omdat je een nieuwe meester of juf krijgt,  

misschien wel bij andere kinderen in de klas komt? 

Knip een hartje uit, schrijf daarop voor wat of voor wie je wilt bidden  

opdat het een fijn schooljaar mag worden. 

Bid dat elke dag. Houd het vol, geef niet op! 

Blijf vertrouwen en vragen, ook al moet je soms lang wachten. 

God antwoordt altijd, maar misschien niet op de manier zoals jij dat wilt.       

Soms bedenkt Hij gewoon iets anders wat goed is voor jou en anderen.  

 

Soms dan hoor je mensen zeggen: 

'Wat heeft bidden nu voor zin?' 

Denk je dat God naar je luistert, 

daar geloof je toch niet in? 

Daar geloof je toch niet in! 

Maar gelukkig mag ik weten, 

als ik echt en heel oprecht 

met de Here God ga praten, 

luistert Hij naar wat ik zeg, 

luistert Hij naar wat ik zeg. 

 

 

 

In de Bijbel staat geschreven, 

dat de Heer aan ons wil geven 

al het goede van zijn Koninkrijk. 

Hij wil als een Vader zorgen. 

Ied're avond, ied're morgen 

staat Hij met zijn liefde voor ons klaar. 

En daarom bidden wij, vragen wij, 

bidden wij in de naam van Jezus. 

Bidden wij, vragen wij, 

bidden wij in de naam van Jezus de Heer. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3I5HzV-gaEQ&t=2s 

https://www.youtube.com/watch?v=3I5HzV-gaEQ&t=2s

