
 
16 juli 2023 

Vijftiende zondag door het Jaar 

 
Een Zaaier ging uit om te zaaien. 

 

Heb jij wel eens zaadjes in de grond gedaan? En zijn deze gaan groeien? 
Heb je mooie bloemen gekregen of misschien wel groenten? 

Als je zaait begin je een klein avontuur. 
Je stopt zaadjes in de grond maar wat er in de grond gebeurt, kun je niet zien. 
Je geeft wat water en hopelijk zie je na een paar dagen kleine groene sprietjes. 

Het plantje groeit en groeit, tenminste als alles goed gaat.  
Maar niet altijd lukt het.  

Te veel water of te weinig water gegeven?  
Te veel in de zon gestaan of juist niet genoeg? 

 
Jezus vertelt vandaag over een zaaier die ging zaaien. 

En of alles goed ging? 
Wie zou trouwens die Zaaier zijn? 

 
 

Zullen we gaan lezen? Mag er weer een kaarsje aan? 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allen:  
 

In de naam van de Vader en de 
Zoon en de heilige Geest. 

Amen. 
 
 



 
Verteller: Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus 
  volgens Mattheüs.    Mattheüs 13, 1-23 
 
  Op zekere dag  verliet Jezus zijn huis en ging aan de oever van het meer zitten. 
  De mensen verzamelden zich in zulke grote aantallen om Hem heen, 

dat Hij in een boot moest stappen om daar plaats te nemen. 
De menigte bleef langs het strand staan en Hij sprak tot hen over vele dingen 
in gelijkenissen en zei: 

Jezus:  “Eens ging een zaaier uit om te zaaien. 
  Bij het zaaien viel een gedeelte op de weg  

en de vogels kwamen het opeten. 
  Een ander gedeelte viel op de rotsgrond. 
  Daar lag weinig aarde, het zaad schoot snel op, 

omdat het in ondiepe grond lag. 
  Zodra de zon opkwam verschroeiden de jonge plantjes en ze verdorden, 
                      omdat ze geen wortels hadden. 

Weer een ander gedeelte van het zaad viel tussen de distels. 
                      De distels groeiden en verstikten het zaad. 
                      Een ander gedeelte tenslotte viel op goede grond. 
                      Het leverde vrucht op: 
                      een deel bracht honderdmaal zoveel op, 
                      een ander deel zestig- en weer een ander deel dertigmaal. 
                      Wie oren heeft laat het luisteren!” 
Verteller:     De leerlingen kwamen Jezus vragen: 
Leerlingen:   “Waarom spreekt U tot hen in gelijkenissen?’’ 
Verteller:     Hij gaf hen ten antwoord: 
Jezus:           “Omdat het aan jullie gegeven is de geheimen van het Rijk der hemelen  
                     te kennen, maar aan hen is het niet gegeven. 
                     Aan wie heeft, zal nog meer gegeven worden en wel in overvloed; 
                     maar wie niet heeft, hem zal nog ontnomen worden, zelfs wat hij heeft. 
                     De reden dat ik tot hen in gelijkenissen spreek is omdat zij kijken zonder te zien 
                     en luisteren zonder te horen of te begrijpen. 
                     Zo wordt in hen de volgende profetie van Jesaja waargemaakt’’: 
Profeet:      “Met jullie oren zullen jullie luisteren en toch niet verstaan, 

met jullie ogen zullen jullie kijken en toch niet zien. 
Het hart van dit volk is hard geworden, met hun oren luisteren ze slecht  
en hun ogen doen zij dicht. 
Want anders zouden zij zien met hun ogen, horen met hun oren, 
verstaan met hun hart en ze zouden zich bekeren en ik zou hen genezen.” 

Jezus:            Maar gelukkig zijn jullie ogen, omdat zij zien en jullie oren omdat zij horen! 
                       Het is waar, ik zeg het jullie  vele profeten en rechtvaardige mensen 
                       hebben ernaar verlangd te zien wat jullie zien, 
           maar zij hebben het niet gezien, ze hadden graag gehoord wat jullie horen, 
                       maar zij hebben het niet gehoord. 



                       Jullie dan, luister goed naar de gelijkenis van de zaaier: 
                       Wanneer iemand het Woord van het Koninkrijk wel hoort maar niet begrijpt, 
  komt de Boze en rooft weg wat gezaaid ligt in zijn hart; 
  dat is het zaad dat op de weg gezaaid was. 
  Het zaad dat op de rotsgrond was gezaaid, is iemand die het Woord hoort 

en het terstond met blijdschap opneemt, 
maar deze persoon heeft geen wortel geschoten en houdt niet vol. 
Als hij omwille van het Woord onderdrukt en vervolgd wordt, 
komt hij onmiddellijk ten val. 
Het zaad dat tussen de distels was gezaaid, 
is iemand die het Woord wel hoort, maar de zorgen van de wereld  
en de verlokking van de rijkdom verstikken het Woord en zo blijft het  
zonder vrucht. 
Maar het zaad dat in goede grond was gezaaid, 
is hij die het Woord hoort en begrijpt; 
dat is degene die vrucht draagt, 
de een brengt honderd- de ander zestig-, en weer een ander dertigmaal  
zoveel voort.” 

 

Verteller: Woord van de Heer. 
 

Om te doen: 
 
Gesprekje: 

1. Ging het goed met de zaadjes van de zaaier? Praat daar samen eens over. 
2. Wat wil Jezus in ons hart zaaien? 
3. Hoe kunnen wij trouw aan Jezus Woord blijven?    

 
 
 

Gebedje: 
Lieve Jezus, 
U bent mens geworden om ons over  
de Liefde van uw Vader te vertellen. 
Maar niet iedereen wil naar U luisteren. 

 

Ik wil ook niet altijd naar U luisteren. 
Dan ga ik mijn eigen gang, 
dan kan Uw zaadje niet groeien in mij. 

 

Lieve Jezus leer me om met mijn hart 
naar U te luisteren, 
zodat ik steeds meer van U 
en andere  mensen ga houden.  
Amen.   



 

Om te zingen:   
Wat je zaait 
Tekst en muziek: Elly en Rikkert Zuiderveld) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tip van de week:  
 
 
 

 
                        
                       
                

 
     
 
 

 

Ook jouw leven is een zaadje. 
Alles wat je zegt en doet,  
valt in één of ander gaatje 
en het maakt iets slecht of 
goed. 
 

Refrein: 
 
Hoe je anderen hebt bejegend 
komt bij jou weer op je bord. 
Je zult merken als je zegent 
hoe je zelf gezegend wordt. 
 

            Refrein: 
 

Refrein: 
Wat je zaait dat zul je oogsten, 
Wat je plant wordt eens gemaaid 
Luister naar de Allerhoogste 
Je zult oogsten wat je zaait. 

 
Ieder zaadje heeft zijn waarde, 
en het draagt zijn eigen vrucht. 
Met z’n wortels in de aarde,  
en z’n blaadjes in de lucht. 
 
 

 

Hoe kun jij zaaien? 
 

In juli, augustus gaan de boeren het graan oogsten. 
Als je op vakantie gaat kun je dat misschien zien. 

Maar niet iedereen gaat of kan op vakantie 
En ziet die mooie korenvelden niet. 

Kun jij dan toch iets zaaien? 

Ja zeker…. 
 

Ken jij iemand die niet op vakantie is? 
Neem die ergens mee naartoe: bijvoorbeeld naar het bos. 

Of nodig die uit voor een kopje koffie/thee bij jou thuis. 
 

 

Veel plezier! 

 
 

https://youtu.be/XtAk_zEm2pQ?list=RDXtAk_zEm2pQ 

 

https://youtu.be/XtAk_zEm2pQ?list=RDXtAk_zEm2pQ

