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Elfde Zondag door het jaar A 

 
De oogst is groot. Ga op weg!  

Heb je in de zomer wel eens door korenvelden gelopen? 

Dan kun je zien dat de kleine zaadjes die de boer geplant heeft, heel hard gegroeid zijn. 

Ze zijn rijp voor de oogst. Gelukkig heeft de boer daar machines voor,  

maar ook mensen die hem helpen, want hij kan het niet alleen. 

Overal waar Jezus komt, komen ook veel mensen. 

Zo ook vandaag. Hij kijkt eens goed naar hen. En wat ziet Hij? 

Oei toch, de mensen lijken wel op schapen die heel moe zijn,  

op schapen die geen herder hebben die naar hen omziet.  

Jezus weet dat nog lang niet alle mensen gehoord hebben van Gods liefde,  

zelfs niet de mensen van het uitverkoren Joodse volk.  

Jezus heeft helpers nodig. Mensen die, net als Hij,  

met hun hart willen omzien naar medemensen. 

Mensen die dat ook kunnen als Hij teruggaat naar zijn Vader. 

Hoe zal Hij dat gaan aanpakken? Wie zal Hij vragen? 

Zijn jullie klaar voor het verhaal? 

Steek dan een kaarsje aan, en lees samen het Evangelie. 

 

  



Allen:   In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen. 

Verteller:  Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs. 

Matt. 9,36 - 10,8 

Toen Jezus op een dag de menigte mensen zag,  
kreeg Hij medelijden met hen, 
want ze lagen moe neer als schapen zonder herder.  
Hij zei tegen zijn leerlingen: 

  Jezus: "De oogst is wel groot, 
     maar er zijn zo weinig arbeiders. 
     Daarom moeten jullie de Heer van de oogst vragen  
     dat Hij arbeiders voor de oogst stuurt." 
Verteller:  Hij riep zijn twaalf leerlingen bij zich 

en gaf hun macht om onreine geesten uit te drijven  
en om alle soorten ziekten en kwalen te genezen.  
Dit zijn de namen van de twaalf apostelen: 
allereerst Simon, die Petrus wordt genoemd, met zijn broer Andreas,  
Jakobus, de zoon van Zebedeus, met zijn broer Johannes, 
Filippus en Bartholomeus,  
Tomas en Mattheüs, de tollenaar,  
Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Taddeüs, 
Simon de IJveraar en Judas Iskariot, die Hem heeft verraden.  
Jezus zond deze twaalf uit met de opdracht: 

  Jezus: "Ga niet op weg onder de heidenen, 
     en ga ook niet een stad van de Samaritanen binnen.  
     Jullie moeten eerder gaan 
     naar de verloren schapen van het huis Israël. * 
     Onderweg moeten jullie verkondigen 
     Het Rijk van de hemel is dichtbij.  
     Genees zieken, wek doden op,  
     maak de melaatsen rein en drijf duivels uit. 
     Jullie hebben gekregen zonder er iets voor te moeten doen,  
     geef dan ook voor niets weg." 
Verteller: Woord van de Heer. 

* “De heidenen” zijn mensen die nog niet van God hebben gehoord. 

“De verloren schapen van het huis Israël” zijn de mensen van het Joodse volk  
die van God zijn afgedwaald. 

Gesprekje 

1. Jezus vindt bidden heel belangrijk. Vandaag roept Hij op tot iets speciaals.  
Wie weet nog waarvoor we moeten bidden? 

2. Jezus roept twaalf leerlingen in het bijzonder. Dat zijn de apostelen. 
Gewone mensen, niet heel geleerd. Welke opdracht krijgen zij? 

3. Ook nu zoekt Jezus mensen die in liefde willen omzien naar anderen. 
Welke mensen in onze tijd hebben extra hulp nodig?  
Vertel om de beurt wat wij voor hen zouden kunnen doen? 



Om te bidden  

Lieve Jezus, 
mogen meer mensen U leren kennen. 
Mogen er meer helpers komen, die net als U,  
in liefde omzien naar al uw schapen. 
Vooral naar mensen  
die verlangen naar liefde,  
die een warm thuis missen,  
die honger of dorst hebben, 
die leven in landen waar oorlog is. 
Zegen alle vaders over de hele wereld,  
opdat zij vader mogen zijn met een warm hart, 
met tijd en geduld voor hun kinderen. 

Om te zingen 

Ja, ja, ja, Petrus / Ik wil U volgen, Heer  Tekst & Muziek: Elise Mannah 

https://www.youtube.com/watch?v=svbFsK7Rlto  

1. Petrus was een visser, gewoon een mens als wij. 
Op een dag kwam Jezus en die zei: 'Kom en volg Mij'. 
Jezus zei: ‘Vertrouw op Mij, 
Ik leer je hoe het moet. 
Ik help jou bij alles wat je doet.’ 
En Petrus zei: 

Refrein: 'Ja, ja, ja, ik wil U volgen, Heer 
en doen, doen, doen, doen, doen wat U mij zegt. 
Ja, ja, ja, ik wil U volgen, Heer. 
Elke dag een beetje meer.' 

2. Petrus maakte fouten, hij was een mens als wij. 
Dan voelde hij zich schuldig: 'O, wat ben ik toch een ei.' 
Jezus zei: 'Ik stierf voor jou, en ben weer opgestaan. 
´k Vergeef jou wat jij hebt fout gedaan!' 
En Petrus zei: 

3. Wat Petrus deed, geldt ook voor ons, 
dus laten we nu zingen: 
Jezus, ja, wij volgen U in alle, alle dingen! Ja, ja, ja! 

 

Tip van de week 

Jezus vraagt ons te bidden om arbeiders voor de oogst. 
Wil je de komende week elke dag in het bijzonder bidden  
voor paus Franciscus, en voor de priesters en diakens in onze eigen 
geloofsgemeenschap? Dat God hen kracht geeft om het werk van Jezus  
in deze wereld met grote liefde te kunnen voortzetten. 

https://www.youtube.com/watch?v=svbFsK7Rlto

