
 

21 mei 2023 

Zevende zondag van Pasen 

  

Jezus bidt voor iedereen 
 

Donderdag 18 mei hebben we Hemelvaart gevierd. 
De dag dat Jezus teruggekeerd is naar zijn Vader in de Hemel. 

Binnenkort vieren we Pinksteren: 
De dag dat de apostelen de Heilige Geest ontvangen. 

Zij krijgen kracht en moed om te vertellen over de Liefde van Jezus en de Vader. 
Het Evangelie van vandaag vertelt over de periode vlak voordat Jezus gevangengenomen 

wordt en moet lijden en sterven. 
Hij weet wat er al allemaal gebeuren gaat en waarom. 

Dat Hij niet meer bij zijn leerlingen zal zijn. 
Lees maar wat Jezus dan gaat doen. 

Wat vraagt Hij aan zijn Vader van wie Hij zielsveel houdt? 
 

 

Staat het kaarsje klaar om aangestoken te worden? 
Wie steekt hem deze keer aan. 

 
 

 
 
 
 
 

In de Naam van de Vader, de Zoon 

en de heilige Geest. 

Amen 



 
 

Verteller:  Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus  
volgens Johannes.                (Joh. 17,1-11a) 
 

Op een dag sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en zei: 
Jezus:   "Vader, het uur is gekomen. 
     Verheerlijk nu uw Zoon, zodat de Zoon U kan verheerlijken.  
     U hebt Hem immers macht gegeven over alle mensen:  

macht om eeuwig leven 
te geven aan alle mensen, die U Hem hebt gegeven.  
En dit is het eeuwig leven: 
dat de mensen U kennen, U, de enige ware God  

     en Jezus Christus die U hebt gezonden. 
    Ik heb U op aarde verheerlijkt  

door het werk te doen, dat U Mij hebt opgedragen.  
U, Vader, verheerlijk Mij nu bij Uzelf en geef Mij de heerlijkheid 

     die Ik bij U had, voordat de wereld bestond. 
Ik heb Uw naam bekend gemaakt aan de mensen  

     die U Mij uit de wereld gegeven hebt. 
    Zij waren van U, U hebt ze aan Mij gegeven 
     en ze hebben volgens Uw woord geleefd. 

Nu weten zij, dat alles wat U Mij gegeven hebt, van U komt.  
     Want de Boodschap die U Mij hebt meegedeeld, heb Ik hun doorgegeven. 
    Zij hebben die aangenomen. 
     Ze hebben naar waarheid erkend dat Ik van U ben gekomen, 
     en zij hebben geloofd, dat U Mij hebt gezonden.  

Ik bid voor hen. 
     Niet voor de wereld bid Ik, maar voor hen die U Mij gegeven hebt, 
      want ze zijn van U. 
      Alles wat van Mij is, is van U en alles wat van U is, is van Mij.  
    Zo ben Ik in hen verheerlijkt. 

Ik blijf niet langer in de wereld.  
    Zij blijven wel in de wereld, terwijl Ik naar U toe kom". 
 

Verteller:  Woord van de Heer. 

 
 

OM TE DOEN 
Gesprekje 
 

1. Wat bedoelt Jezus met: “Vader, het uur is gekomen”  
2. Voor wie bidt Jezus en waarom doet Hij dat? 
3. Wat is bidden en wanneer doe je dat? Praat er met elkaar eens over. 
4. Hoe weet jij dat je bij Jezus hoort? 
5. Welk feest vieren we over 6 dagen en wat gebeurt er dan? 



 
 

Om te bidden: 
 

Lieve Jezus, 
Dank U wel, dat U altijd voor mij zorgt. 
Ik wil U danken, dat ik U elke keer ontvangen mag tijdens de heilige Communie. 
Dat ik naar U toe mag komen als ik fouten gemaakt heb en dat U mij vergeeft. 
Over 6 dagen vieren we Pinksteren:  
Uw leerlingen ontvangen de heilige Geest, de andere Helper. 
Wilt U ook mij de heilige Geest geven? 
Zodat ook ik kan laten zien, dat ik bij U hoor en van U hou?  Amen. 
 

Om te zingen: 
Vuur uit de Hemel 
(tekst en muziek: Rikkert Zuiderveld) 
 

Refrein: 
Vuur uit de hemel, breng vuur in mijn hart. 
Vuur uit de hemel, breng vuur in mijn hart. 

 
 

 
 
 
 
 

TIP VAN DE WEEK 
 

https://youtu.be/foBjjR4RVkE 
 

Geef mij licht, 
uit Uw bron, 
dat ik straal, 
als de zon.   
Refr. 
 

 
 

Nog 6 dagen wachten en dan vieren we het Hoogfeest van Pinksteren. 
Het feest van de heilige Geest. 

Het is belangrijk om je op een groot feest voor te bereiden. 
Pak een stevig stuk geel karton op A4 formaat en knip in de lengte een strook. 

Schrijf daar in mooie letters op: Kom heilige Geest. Aan beide kanten. 
(in het rood, oranje, geel, de kleuren van vuur) 

Knip uit rood karton 10 vlammen  
(tussen Hemelvaart en Pinksteren zitten immers 10 dagen) 

Pak een klerenhanger, bevestig de strook eraan en hang dan met een stukje 
stevig draad direct 4 vlammen eraan, die van donderdag t/m zondag. 

Vanaf maandag bevestig je elke dag een vlam aan de strook. 
 
 
 
 
 

Maak mij vol, 
van Uw geest, 
maak mij klaar, 
voor het feest.   
Refr. 
 

Maak mij warm, 
maak mij zacht, 
Dat ik leef, 
uit uw kracht.     
Refr. 
 

https://youtu.be/foBjjR4RVkE

