
14 mei 2023 

Zesde zondag van Pasen 
 

 

Jezus belooft ons een Helper! 
 

Als je vader en je moeder een paar dagen weggaan, wie zorgt er dan voor jullie?  
Hebben ze iemand gevraagd om op jullie te passen? 

Of gaan jullie ergens logeren? En als jullie thuisblijven met een oppas 
 is er dan wel eten in huis? Ja! 

Je vader en je moeder willen dat jullie goed verzorgd blijven, ook al zijn zij er niet.  
Zo is het ook met Jezus. 

Hij weet dat Hij nog maar een korte tijd op aarde zal zijn.  
Hij gaat naar zijn Vader maar belooft ons een Helper. 

 Die Helper, de heilige Geest, zal helpen om de goede dingen te doen. 
 Jezus zorgt voor ons. 

 
 

Zullen we gaan lezen? 
Het is fijn om een kaarsje aan te steken als we uit het Woord van God lezen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de naam van de Vader 
en de Zoon en de heilige Geest. 

Amen. 
 



 
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. 

       (Johannes 14, 15-21) 
 
Verteller: Op een dag zei Jezus tegen zijn leerlingen: 
Jezus:  “Als jullie van Mij houden, zullen jullie je houden aan mijn geboden. 
  Dan zal de Vader -omdat Ik Hem dat vraag – 

jullie een andere Helper geven. 
Die zal voor altijd bij jullie blijven. 
Het is de Geest van de waarheid. 
De wereld staat niet open voor Hem,  
want ze ziet Hem niet en kent Hem niet. 
Jullie kennen Hem wel, want Hij blijft bij jullie. 
Hij zal in jullie zijn. 
Ik zal jullie niet als wezen achterlaten. 
Ik kom naar jullie terug. 
Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien. 
Maar jullie zullen Mij wel zien. 
Dat komt, omdat Ik leef en ook jullie zullen leven. 
Op die dag zullen jullie weten, dat Ik in de Vader ben  
en jullie in Mij en Ik in jullie. 
Wie zich aan Mijn geboden houdt, die hij heeft gekregen, 
die houdt van Mij. 
En wie van Mij houdt, van hem zal ook de Vader houden. 
Ook Ik zal van hem houden 
en Ik zal Mij aan hem laten zien zoals Ik ben. 

 
Verteller: Woord van de Heer.  
 

 

Om te doen: 
 

Gesprekje:   

1. Jezus zegt, dat als we van Hem houden, we ons aan zijn geboden zullen houden.  
Wat zijn die geboden? 

2. Hoe kunnen we iets van de heilige Geest merken?  
3. Hoe heet de dag waarop Jezus naar zijn Vader gaat? 

Lees het verhaal hierover maar onderaan deze pagina. 
 

Om te bidden: 
Lieve Jezus, 
Dank U dat U zo goed voor mij zorgt. 
U bent zo dicht bij me, ook al bent U naar Uw Vader in de hemel gegaan. 
U bent er altijd, de hele dag en nacht. 
En U belooft mij de Helper, de heilige Geest. 
Leer me om goed naar Hem te luisteren. Amen. 



 

Om te zingen: 
Dank U voor de wond’ren. 

(tekst en muziek Jan Visser) 
  
Laten we zingen om Jezus te danken voor alles wat Hij voor ons gedaan heeft. 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Tip voor zondag en de komende week: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dank U voor het zonlicht in de straten, 
dank U voor de sterren in de nacht. 
Dank U dat als vrienden mij verlaten 
U vanuit de hemel naar mij lacht. Refr. 
 
Dank U voor het wonder in mijn leven, 
dank U voor uw Geest en voor Uw kracht. 
Dank U dat U alles hebt gegeven, 
Dat U alles voor mij hebt volbracht. Refr.  
 

 

Dank U voor de wond’ren die gebeuren, 
dank U voor de bloemen in het veld. 
Dank U dat Uw schepping vol met kleuren 
van Uw liefde voor een mens vertelt. 
 

Refrein: Dank, dank, dank o Heer, 
               U blijft altijd bij ons Heer.  
               Amen, amen, amen. 

 
Dank U voor die duizend mooie dingen, 
dank U voor Uw liefde elke dag. 
Dank U dat als zorgen mij omringen 
ik eenvoudig bij U komen mag.  Refr 

 
Zondag 14 mei is het moederdag. 

Als je buiten bent zie je madeliefjes, pinksterbloemen  
en lelietjes van dalen. 

Een eigen bosje bloemen aan je moeder geven,  
dat is feest voor haar.  

Maar we hebben ook een Moeder in de hemel, Maria.  
Krijgt Zij ook een bosje bloemen van je? 

 

https://youtu.be/B8arisR1yP
0 
 

 

https://youtu.be/B8arisR1yP0
https://youtu.be/B8arisR1yP0


 
 
 

Het verhaal van de Hemelvaart van de Heer. 

 
Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs   

    Mt. 28, 16-30 
 
Verteller:  In die tijd gingen de elf leerlingen naar Galilea,  

naar de berg waar Jezus had afgesproken hen te ontmoeten. 
Toen zij Hem zagen, knielden zij in aanbidding voor Hem neer; 
sommigen echter twijfelden. 
En Jezus kwam en zei tot hen: 

Jezus:  “Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 
Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen  
en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 
Leert hen alles te onderhouden wat Ik jullie heb opgedragen. 
Zie, Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. 

 
Verteller: Woord van de Heer. 
 
 

 
 
 

 
 
  


