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Door Jezus  

naar het huis van 

de Vader 

 

 

 

 
Als je naar school gaat, volg je dan altijd dezelfde weg? 

Als je bij een vriendje of vriendinnetje gaat spelen, neem je dan altijd dezelfde weg? 
Als je een wandeling gaat maken, neem je dan altijd dezelfde route? 

Weet jij bij alles altijd de goede weg te kiezen, of gaat er ook wel eens wat mis? 

En hoe zit het met de weg naar God? Weet jij die te vinden? 
Soms lijkt die weg op een doolhof, en kom je op een punt dat je niet verder kunt. 

Dan moet je teruglopen en een nieuwe route kiezen. 

De weg naar God is niet altijd even gemakkelijk te vinden. 
Dat was al zo in de tijd van Jezus.  

Zelfs de apostel Thomas, die toch drie jaar bij Jezus was, 
zegt dat Hij die weg niet weet.  

Jezus heeft een heel verrassend, maar niet gemakkelijk antwoord. 

En dat antwoord is er ook voor mensen van nu, dus ook voor jou. 

Mag er weer een kaars aan? 
Maak dan een kruisteken en lees samen het evangelie van vandaag. 

 
  



Verteller: Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. 

Joh. 14, 1-12 

Op een dag zei Jezus tegen zijn leerlingen: 

Jezus:  "Laat je hart niet ongerust worden. 

Jullie geloven in God, geloof zo ook in Mij. 

In het huis van mijn Vader is plaats voor velen.  

Als dat niet zo was, dan had Ik het jullie gezegd. 

Ik ga weg om een plaats voor jullie voor te bereiden.  

En als Ik ben weggegaan en voor jullie een plaats heb voorbereid,  

kom Ik terug om jullie bij Mij op te nemen.  

Dan kunnen jullie ook bij Mij zijn. 

Jullie weten waar Ik heenga, en je kent ook de weg daarheen."  

Verteller:  Thomas zei tegen Hem: 

Thomas : "Heer, wij weten niet waar U naartoe gaat.  

Hoe moeten we dan de weg kennen?" 

Verteller:  Jezus antwoordde hem: 

Jezus:  "Ik ben de weg, de waarheid en het leven.  

Alleen door Mij kan men bij de Vader komen.  

Als jullie Mij kennen, zul je ook mijn Vader kennen.  

Ja, nu al ken je Hem en zie je Hem." 

Verteller:  Hierop zei Filippus: 

Filippus : "Heer, laat ons toch de Vader zien; meer vragen we niet."  

Verteller:  Toen zei Jezus weer: 

Jezus:  "Filippus, Ik ben nu al zo lang bij jullie  

en jullie kennen Mij nog altijd niet?  

Wie Mij ziet, die ziet de Vader. 

Hoe kun je dan zeggen: 'Laat ons de Vader zien'?  

Geloven jullie niet dat Ik helemaal in de Vader ben  

en dat de Vader helemaal in Mij is? 

Wat Ik tegen jullie zeg, zeg Ik niet uit Mijzelf: 

Dat doet de Vader die helemaal in Mij is.  

Jullie moeten Mij geloven 

Ik ben helemaal in de Vader en de Vader is helemaal in Mij. 

Of geloof het anders omwille van wat Ik doe.  

Luister heel goed wat Ik jullie zeg: 

Wie in Mij gelooft, zal ook zelf de werken doen die Ik doe.  

Ja, hij zal nog grotere werken doen, omdat Ik naar de Vader ga." 

Verteller:  Woord van de Heer. 
  



 

https://www.youtube.com/watch?v=GZA0Zue35pU  

OM TE DOEN 
Gesprekje 

1. Jezus heeft vandaag één woord heel vaak genoemd. Welk woord is dat?  
Welke zin vond je de mooiste? En welke de moeilijkste? Kun je ook vertellen waarom?  

2. Jezus heeft gezegd: ‘Wie Mij ziet, ziet de Vader’. In Jezus wordt de Vader zichtbaar.  
Als Jezus bijvoorbeeld vertelt over het zoekgeraakte schaapje dat Hij ging zoeken, laat 
Hij zien dat ook de Vader blij is als het schaapje gevonden is. 
Wie kan er nog een verhaal bedenken van wat Jezus ons heeft laten zien over de Vader? 

3. Jezus heeft ook gezegd: ‘Alleen door Mij kun je tot de Vader komen.’  
Wat bedoelt Jezus hier toch mee?  

Om te bidden  

Jezus, U zegt: 
‘Ik ben de Weg’, maar vaak ga ik andere wegen. 
‘Ik ben de Waarheid’, maar ik luister niet altijd naar U. 
‘Ik ben het Leven’, maar ik leef vaak niet zoals U. 
Het spijt me zo dat het vaak mis gaat.   
Jezus, help mij dicht bij U te blijven, opdat ik eens  
door U bij de Vader thuis mag komen. Amen. 

Om te zingen: In het huis van de Vader Tekst & Muziek: Elly & Rikkert  

Refrein In het huis van de Vader 
Is een plaatsje voor jou 
In het huis van de Vader 
Is een plaatsje voor jou 

    

 

Tip van de week 

De weg van Jezus loopt via het kruis, de weg van de liefde! 
Ook bij ons gaat het niet altijd gemakkelijk in het leven … als we pijn hebben,  
als we verdrietig zijn, als we bang zijn, als het niet goed gaat op school of werk. 
Dan hebben we elkaar nodig om op de weg van Jezus te blijven. 
Teken of schilder een kruis. Schrijf daarop hoe je elkaar kunt helpen  
om op de weg van de liefde te blijven, en probeer dat deze week te doen. 

 

1. Daar zijn twaalf poorten in  
Die gaan nooit meer dicht 
Daar zal geen lamp meer zijn 
Want God is ons licht 

 

 

 

 

 

2. Wij zullen voor Hem staan 
Versierd als een bruid 
En Jezus de bruidegom 
Hij nodigt je uit 

 

 

 

 

 

In het huis van mijn Vader 
zijn heel veel woningen. 
En Ik ga daar heen om voor jullie 
een plaats klaar te maken. 
En als Ik dat gedaan heb 
kom Ik terug om jullie mee te nemen. 
Dan mag je ook zijn waar Ik ben. 

Kyrie Eleis (4x) 
 
 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GZA0Zue35pU

