Vandaag is het Roepingenzondag.

Deze zondag wordt over de hele wereld speciaal gebeden, dat er jonge mensen mogen
komen, die priester, monnik, zuster willen worden of diaken en Jezus willen volgen.
Want het is heel belangrijk dat de Liefde van Jezus doorgegeven wordt.

De priester is de herder van de mensen in de Kerk.

Hij vertelt over Jezus, hij gaat op bezoek als er iemand ziek is.

Hij doopt, viert de Eucharistie met ons en
probeert Jezus zo goed mogelijk na te volgen

Heb jij wel eens een kudde schapen gezien met hun herder?
De herder heeft een herdersstaf/stok bij zich en let goed op zijn schapen.
Stel je voor dat er eentje verdwaald of gewond raakt
of nog erger; gedood wordt door een wolf.

Weet je dat de herder ieder schaap herkent en zijn/haar naam kent.
Maar alle schapen herkennen ook de stem van de herder en luisteren daarnaar.
In het Evangelie van vandaag gaat het over een herder en zijn schapen.
Lees maar, wat Jezus vertelt aan de mensen.

Ben je er helemaal klaar voor om samen het Evangelie te lezen?
Heb je een kaars of waxinelichtje op tafel staan om aan te steken?

/\\_ i In de Naam van de Vader, i
[ i de Zoon en i
<M = i de heilige Geest. Amen. i




Verteller:

Jezus:

Verteller:

Jezus:

Gesprekje:

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.
Joh. 10,1-10.

Op een dag zei Jezus:

"Luister goed, wat Ik jullie zeg:

Wie niet door de deur de schaapskooi binnengaat,

maar langs een andere weg, die is een dief en een rover.

Maar wie door de deur naar binnen gaat,

die is de herder van de schapen.

Voor hem doet de deurwachter open.

De schapen luisteren naar zijn stem;

hij roept zijn schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten.

En als hij ze allemaal naar buiten heeft gebracht,

trekt hij voor hen uit.

Ze volgen hem, want ze kennen zijn stem.

Maar een vreemde zullen ze niet volgen;

integendeel, zij zullen voor hem op de vlucht slaan,

omdat ze zijn stem niet kennen”.

Deze gelijkenis vertelde Jezus hun, maar zij begrepen niet,

wat Hij hun wilde zeggen.

Een andere keer zei Jezus hun: Y

"Luister goed, wat Ik jullie zeg: Ik ben de deur voor de schapen. R

Allen die voor Mij zijn gekomen, zijn dieven en rovers,

maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd.

Ik ben de deur.

Als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij worden gered;

hij zal in en uit gaan en weide vinden.

Een dief komt alleen maar om te stelen, te doden en te vernietigen.

Ik ben gekomen, om ervoor te zorgen dat zij leven hebben

en wel in overvloed".

Woord van de Heer.

1. Weet je wat een gelijkenis is? En waarom gebruikt Jezus gelijkenissen?
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Wat bedoelt Jezus met: “lk ben de deur”?

. Wie bedoelt Jezus met “de schapen”?

Roept Jezus jou ook en hoe dan? Praat er met elkaar over.
Hoe wordt Jezus ook wel genoemd en waarom?



Gebedje:

Lieve Jezus,

Dank U wel voor deze dag.

U bent de Goede Herder en zorgt elke dag voor mij.

Helpt U mij om U te blijven volgen en naar uw stem te luisteren?
Amen.

Om te zingen:

Jezus is de Goede Herder. W
(Tekst en muziek Elly en Rikkert Zuiderveld) ﬁ ,b
Refrein: s https://youtu.be/d TVcRkoGd4

Jezus is de goede herder
Jezus Hij is overal

Jezus is de goede herder
Brengt mij veilig naar de stal

1. Alsje's avonds niet kunt slapen
Als je bang in 't donker bent
Denk dan eens aan al die schapen
Die de Heer bij name kent.

2. En wanneer je soms alleen bent
En je hart is vol verdriet
Denk dan aan de goede herder
Hij vergeet Zijn schaapjes niet.

s@% TIP! van oF WeEK ﬁﬁ

BID JE MEE?

Jezus heeft 12 apostelen geroepen om zijn leerlingen te worden.
Ze zijn uitgezonden om de mensen te vertellen over Jezus en over
zijn Liefde voor iedere mens.

Al meer dan 2000 jaar wordt dat doorgegeven. '
Het is heel belangrijk dat er ook nu jonge mensen geroepen

worden om Jezus te volgen.
Jezus vindt het heel fijn als je daarvoor wilt bidden, zodat er nog
meer mensen over Hem horen en zijn schapen worden.
Op de volgende bladzijde zie je een afbeelding van een voet
en een gebedje.

Knip beiden uit, kleur de voet en plak het gebedje eraan vast.



https://youtu.be/d_TVcRkoGd4

Lieve Jezus,

Wat fijn dat ook ik een schaapje
van uw kudde mag zijn.

Help mij om fe laten zien en te
vertellen, dat ik van U houd en
U wil volgen.

U roept ook in deze tijd mensen
om priester, diaken, monnik, of
zuster te worden. U roept
mensen die uw liefde doorgeven.
Geef, dat veel jonge mensen
luisteren naar uw stem en "Ja"
zeggen op wat U van hen vraagt.
Amen



