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Hij ZAG EN GELOOFDE  
 

In de Goede Week, heeft de Kerk op donderdag de instelling van de Eucharistie gevierd. 
Op vrijdag en zaterdag dachten we aan het lijden, het sterven en de begrafenis van Jezus.  

Vandaag vieren we groot feest  
Het is PASEN. 

Jezus is opgestaan, Hij leeft. 
 

Wist je dat Pasen het belangrijkste feest van de Kerk is? 
Jezus leeft! Door het verrijzen van Jezus is er voor ons eeuwig leven. 

 
De kleur paars, die 40 dagen lang in de kerk te zien was, is vervangen door wit. 

Op het priesterkoor staan veel kaarsen en prachtige bloemstukken. 
De mooiste en de grootste kaars, die vóór op het Priesterkoor staat is:  

De Paaskaars, symbool van de verrezen Heer. 
We willen immers laten zien wat er gevierd wordt: 

 

 

Wie als eerste ontdekt dat het graf open is en wat er daarna gebeurde, lees je in het 
Evangelie. Ben je er helemaal klaar voor? 

 
Op deze feestdag mag zeker een lichtje niet ontbreken. 

Wie steekt de kaars aan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          

In de Naam van de 
Vader, de Zoon en  
de heilige Geest.  

Amen. 



Verteller: Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. 
                              (Joh. 20, 1-9) 
 

Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena, 
vroeg in de morgen bij het graf.  
Het was nog donker. 
Ze zag dat de steen van het graf was weggerold.  
Snel liep ze naar Simon Petrus  
en naar de andere leerling van wie Jezus hield.  
Ze zei tegen hen: 

Maria.M:  "Zij hebben de Heer uit het graf genomen  
en wij weten niet waar ze Hem hebben neergelegd'. 

Verteller: Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf.  
Ze liepen samen vlug door,  
maar de andere leerling rende voor Petrus uit.  
Toen hij zich voorover bukte, zag hij de linnen doek liggen.  
Maar hij ging niet naar binnen. 
Simon Petrus kwam na hem ook bij het graf.  
Hij ging wel naar binnen. 
Hij zag dat de linnen doeken er lagen, 
maar dat de zweetdoek die Jezus’ hoofd had bedekt,  
niet bij de andere doeken lag. 
Die was opgerold en lag apart op een andere plaats.  
Daarna ging ook de andere leerling,  
die het eerst bij het graf was aangekomen, naar binnen.  
Hij zag en geloofde. 
Want ze hadden nog niet begrepen wat er geschreven stond,  
dat Jezus namelijk uit de dood moest opstaan. 

 

Woord van de Heer. 
 

 
 

OM TE DOEN 

 

 
      Gesprekje: 
 

1. Wat wordt er met Pasen gevierd?  
2. Waarom is Pasen het belangrijkste feest in de Kerk? 
3. Waar staat de Paaskaars symbool voor?  
4. Wat gebeurt er met Simon Petrus, als hij de linnen doeken ziet? 
5. Is Jezus nog steeds bij jou?  Waar? Wanneer? Praat er met elkaar over.  

 



Om samen te bidden:  
 

Lieve Jezus 
Meer dan 2000 jaren geleden leefde en woonde U onder de mensen. 
U vertelde hen over God uw Vader. 
Nu bent U weer bij uw Vader en  
U leeft verder in mijn hart. 
U zond de Apostelen uit om over de Liefde van God te vertellen. 
Ik wil U daarvoor danken, want zo heb ik over U gehoord. 
Help mij om van U te blijven houden en te vertrouwen.  
Ook als ik het moeilijk heb en verdrietig of boos ben. 
Amen. 
 

Zingen: 
  

Wij vieren feest 
(Tekst & Muziek: Niels van der Lingen) 
 

Wij vieren feest 
omdat Jezus weer leeft. 
Wij vieren feest om wat Hij heeft gedaan. 
Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft. 
Jezus is opgestaan! 
 

Hij heeft de dood overwonnen, 
ons van de zonde bevrijd. 
Hij stierf maar dit is het wonder: 
Hij leeft in eeuwigheid 
Dus zing ik: Halleluja, prijs de Heer 
prijs zijn grote naam. 
En zing ik: Halleluja, prijs de grote Koning. 
Jezus is opgestaan! 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

https://youtu.be/EMrRaF2PbGE 
 

 

Vandaag vieren we feest: Het is PASEN. 

Jezus is opgestaan. Hij LEEFT! 
Om de tafel extra feestelijk te versieren, kan je “Narcis-eierdopjes maken. 

Wat heb je nodig:  

stevig geel papier, een eierdoos, rode en gele verf, een schaar en lijm. 

Knip een bloem uit het gele papier en dan het kommetje uit de eierdoos.  

Meng de rode en gele verf tot een mooie oranje kleur.  

Verf het kommetje en plak deze in het midden van de bloem.  

Op de bloemblaadjes schrijf je: Hoera, Jezus leeft. 

https://youtu.be/EMrRaF2PbGE

