
12 november 2023 - 32e Zondag door het Jaar 

 

Heb geduld, let goed op, God komt als je het niet verwacht. 

Vandaag gaan we eerst samen in gesprek, met daarbij de vragen:  
Wat is wijs (verstandig) en wat is dom in elk voorbeeld, en waarom vind je dat?  

Je staat op de bus te wachten. Het duurt lang voordat de bus komt. 
Plots bedenk je: ‘Oeps, ik heb mijn portemonnee op tafel laten liggen’. 

Je moeder staat klaar om je naar een verjaardagsfeestje te brengen. 
Snel pak je het cadeautje dat je vorige week met veel liefde voor de jarige hebt gekocht. 

Je bent klaar met de voetbaltraining en wilt met je vriendje naar huis fietsen. 
Het is donker. Zijn achterlicht doet het niet. Hij vraagt of jij een batterij bij je hebt. 

Jij zegt: ‘Die heb ik wel, maar ik moet verder fietsen dan jij. Misschien heb ik hem zelf nodig. 
Ga maar in de kantine vragen of ze er eentje hebben. 

Over een tijdje zijn je opa en oma veertig jaar getrouwd. 
Ze geven een groot feest. Je hebt allerlei plannen om ze te verrassen. 

De dag van het feest breekt aan … Pff, je hebt nog niets gedaan.  

Je ouders zijn een weekje weg en jij mag uit logeren. 
Ze hebben beloofd dat ze een keer zullen bellen. 

Je let goed op, kijkt elke dag of de telefoon voldoende is opgeladen.  
Zo niet, dan sluit je hem snel aan om de batterij op te laden. 

Vandaag vertelt Jezus een verhaal over wat verstandig en dom is  
als het gaat om het Koninkrijk van God en Hij terugkomt.  

Zijn jullie er klaar voor? 
  



 

Steek jullie eerst een kaarsje aan? 

 
 

Allen:  In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen. 

Verteller:  Lezing uit het heilig Evangelie  
van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs. Matt. 25, 1-13 

Op een dag vertelde Jezus 
aan zijn leerlingen deze gelijkenis 

Jezus:  "Het gaat met het Rijk van de hemel 
als met tien meisjes die met hun lampen  
de bruidegom tegemoet trokken. 
Vijf van hen waren dom; 
de andere vijf waren verstandig. 
Want de dommen namen wel hun lampen mee,  
maar geen olie. 
Maar de verstandigen namen samen met hun lampen  
ook kruiken olie mee. 
Toen nu de bruidegom op zich liet wachten,  
dommelden ze allen in en sliepen. 
Maar midden in de nacht klonk er geroep: 

Stem:  "Daar is de bruidegom! Trekt hem tegemoet." 
Jezus:  Dadelijk waren al de meisjes wakker  

en maakten hun lampen in orde. 
De dommen zeiden tegen de verstandigen 

Meisje 1: "Geef ons wat olie, want onze lampen gaan uit." 
Jezus:  Maar de verstandige meisjes antwoordden: 
Meisje 2:  "Nee, er mocht eens niet genoeg zijn voor ons en jullie samen.  

Ga liever naar de verkopers en haal wat voor jezelf." 
Jezus:  Maar terwijl ze weg waren om te kopen kwam de bruidegom. 

En de meisjes die klaar stonden,  
gingen met hem mee om bruiloft te vieren.  
De deur ging op slot.  
Later kwamen ook de andere meisjes en zeiden: 

Meisje 1: "Heer, Heer, doe open!" 
Jezus:  Maar hij antwoordde: 
Heer:  "Luister wat ik jullie zeg: Ik ken jullie niet." 
Jezus:  Ben dus waakzaam,  

want je kent de dag niet en evenmin het uur." 

Verteller: Woord van de Heer.  

  



Gesprekje  

1. Wie bedoelt Jezus met de bruidegom in het verhaal? 

2. Wat vind je ervan dat de verstandige meisjes geen olie geven aan de andere meisjes? 

3. Jezus vraagt om waakzaam te zijn. Hoe kun jij je lampje laten branden en licht geven? 
 

Bidden is zingen voor twee. Zing je mee? 

https://www.youtube.com/watch?v=92imxELwHCc  

Tien Maagden Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld  CD ‘Kom en zie’ 

Er waren eens tien maagden 
Vijf wijze en vijf dwaze 
De wijze hadden lampen 
En olie in hun vazen 
De dwaze hadden niet genoeg 
En dat was oliedom 
Ze moesten heel lang wachten 
Op de bruidegom 

Het was al bijna middernacht 
Toen klonk een blijde groet 
'Hoera, daar is de bruidegom 
We gaan hem tegemoet' 
Maar hun lampen gingen uit 
En 't feest ging al beginnen 
De wijze waren binnen 
De dwaze bleven buiten 

Ze riepen: 'Heer doe open 
Och, doe ons geen verdriet' 
Maar deze zei: 'Ga weg van Mij 
Ik ken u niet' 

Er waren eens tien maagden 
Vijf wijze en vijf dwaze 
De wijze hadden lampen 
En olie in hun vazen 
De dwaze hadden niet genoeg 
En misten het festijn 
Dus laat je lampjes branden 
Als jij erbij wilt zijn 

 
Lieve Jezus,  
Help ons om de lamp van de liefde voor U en voor elkaar  
brandend te houden. Amen 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=92imxELwHCc


Tip van de week 

Jezus vraagt om waakzaam te zijn.  

Misschien kan dit liedje je helpen om je lampje brandend te houden  

en licht te geven net als de vijf verstandige meisjes. 

En weet je, volgende week zondag vieren we in de Kerk ‘De Werelddag van de armen’. 

Hoe kun jij voor hen een lichtje zijn? 

 

Geef licht   https://www.youtube.com/watch?v=bd4vI4yg48g&t=13s 
 
Geef licht, geef licht 
in de wereld om je heen. 
Geef licht, geef licht, 
laat het zien aan iedereen.  
Geef licht, geef licht 
door de dingen die je doet. 
Geef licht, geef licht: 
wees voor alle mensen goed. 

Weet je hoe dat moet? 

Houd het meest van God, 
ja, zet Hem op nummer 1 
Houd ook van jezelf 
en ook zo van iedereen. 

Je vindt het zelf toch fijn 
als iemand lief is en niet flauw doet. 
Doe dus voor een ander 
wat je wilt dat die voor jou doet. 
Whooo … 

Geef licht, geef licht … 

Weet je hoe dat moet? 

Wees eerlijk en wees echt 
help een ander waar je kan. 
Deel van wat je hebt 
daar wordt de wereld mooier van. 

Je vindt het zelf toch fijn 
als iemand lief is en niet flauw doet. 
Doe dus voor een ander 
wat je wilt dat die voor jou doet. 
Whooo … 

Geef licht, geef licht … 
 

Tekst en muziek: Lydia en Marcel Zimmer CD ‘Geef licht’. 

https://www.youtube.com/watch?v=bd4vI4yg48g&t=13s

