
 

13 augustus 

Negentiende zondag door het jaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samen met Jezus hoef je niet bang te zijn. 
 

Heb jij wel eens bij iemand in je eentje gelogeerd,  
 zonder papa of mama in de buurt. 

Mocht je al eens helemaal alleen naar de grote supermarkt 
om daar een boodschap te doen voor iemand?  

Weet je nog hoe het was om voor de eerste keer voor de klas te staan  
om iets te vertellen over …… 

Wat vond je daarvan? Was het spannend …, was je misschien een beetje bang? 
 

In het Evangelie van vandaag, wordt het voor de leerlingen van Jezus ook heel spannend. 
Jezus is niet bij hen en ze zijn onzeker en bang. 

Dan gebeurt er wel iets heel bijzonders. 
Lees maar. 

 
Staat de kaars/ het waxinelichtje al klaar  

om aangestoken te worden? 
 

 
 

Ben je er helemaal klaar voor om samen het bijzondere verhaal te lezen? 
Wie mag deze keer de Verteller, Petrus, Jezus of de Leerlingen zijn? 

 
 
 
 
 
 

In de Naam van de Vader, 
de Zoon en de heilige Geest. 

Amen. 



Verteller: Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
  (Mt. 14,22-33) 
 

Na de broodvermenigvuldiging liet Jezus zijn leerlingen in de boot gaan.  
Ze moesten alvast naar de overkant varen.  
Intussen zou Hij de mensen naar huis sturen.  
Toen hij de mensen had weggestuurd, ging Hij de berg op 
om helemaal alleen te bidden.  
Het werd avond en Hij was daar alleen. 
De boot was al een heel stuk van de kust af.  
Omdat ze tegenwind hadden sloegen de golven er tegenaan.  
Toen het morgen werd, kwam Jezus te voet over het meer naar hen toe.  
Maar toen de leerlingen Hem zo over het meer zagen lopen,  
raakten ze van streek.  
Ze meenden een spook te zien en ze begonnen van angst te schreeuwen.  
Maar Jezus zei dadelijk tegen hen: 

Jezus:  "Ben maar gerust, Ik ben het. Ben maar niet bang."  
Verteller:  Petrus antwoordde: 
Petrus: "Heer, als U het bent, zeg me dan dat ik over het water naar  

 U toe moet komen." 
Verteller:  Waarop Jezus zei: 
Jezus:  "Kom!" 
Verteller:  Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. 

Maar toen hij merkte hoe hard het waaide, werd hij bang;  
hij begon te zinken en schreeuwde: 

Petrus: "Heer, red mij!" 
Verteller: Direct stak Jezus zijn hand uit en greep hem vast.  

Hij zei tegen hem: 
Jezus:  "Wat heb je nog maar een klein geloof. Waarom heb je getwijfeld?” 
Verteller: Toen zij in de boot stapten, ging de wind liggen.  
                       De mannen in de boot vielen voor Jezus op de knieën en zeiden: 
Leerlingen:   “Waarlijk, U bent de Zoon van God.” 
 

Verteller:  Woord van de Heer. 
 

 
 
 
 

Gesprekje 
 

1. Ben jij wel eens bang of vind je iets eng om te doen?  
2. Waardoor schrokken de leerlingen heel erg?  
3. Waarom zakte Petrus ineens weg in het water?  

 
 

 

OM TE DOEN 



Gebedje:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lied: 
Zet je voet, maar op het water 
(Tekst en muziek: Rikkert Zuiderveld) 

 

Refrein:  
Zet je voet maar op het water 
Zet je voet maar op het meer 
Kijk niet naar de woeste golven 
Kijk gewoon maar naar de Heer 
 

Hé hee weifel je nog 
Waar blijf je nou 
Hé hee twijfel je nog 
De Heer roept jou 
Ja jou         Refrein: 
 
 
 
 

Zinkt de moed je in de schoenen 
Lijkt het net of je verdrinkt 
Als je roept zal Hij je helpen 
En Hij zegt: houd moed mijn kind 
 

Nee nee ik weifel niet meer 
ik kom erbij 
Nee nee ik twijfel niet meer 
De Heer roept mij 
Ja mij       Refrein:            
 

 met tegenstem 
Zet je rechtervoet maar op het water 
Zet je linkervoet maar op het grote meer 
Kijk toch niet naar al die woeste golven 
Kijk gewoon maar naar de Heer 

 
 

https://youtu.be/G4hhSC6h4N8 
 

TIP VAN DE WEEK 

Voetafdruk op papier of in kleitegel 
Zet je blote voet op een stuk stevig papier en trek deze om. 

(kies zelf welke kleur papier je wilt) 
Zet op de voet: ”Samen met Jezus hoef ik niet bang te zijn.” 

Hang deze op een zichtbare plek in huis. Leuk als iedereen in het gezin meedoet.  
En hangen er op meerdere plekken een gekleurde voet in huis,  

met de tekst over Jezus.   

 
 

Neem een stuk klei en vorm een tegel. 
Vervolgens zet je jouw voet op die kleitegel en maak je zo je eigen voetafdruk. 

Rondom de voet schrijf je de tekst, met een saté- of cocktailprikkertje: 
“Vertrouw op Jezus” of “Jezus is de Zoon van God”         

      De kleitegel kan je ophangen, door als deze nog zacht is, 
een haakje (paperclip) in de klei te duwen. 

 

 

Lieve Jezus, 
Dank U wel dat U van mij houdt. 

En dat ik met al mijn vragen bij U mag komen. 
Soms vind ik iets moeilijk of eng om te doen. 

En weet dan niet hoe ik het moet doen. 
Wilt U mij dan helpen? 

Samen met U hoef ik niet bang te zijn. 
Amen. 

 

https://youtu.be/G4hhSC6h4N8

